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Meditatief 

Al vaker heb ik er hier over geschreven, over de 
moeilijke tijd waarin we leven, waarin zoveel 
gebeurt in de wereld, waarbij we ons machteloos 
kunnen voelen. Gelukkig zijn er ook inspirerende 
en hoopgevende ervaringen waarmee we verder 
kunnen. Zoals bijvoorbeeld de dienst van 
Hemelvaartsdag die door Anke Poelstra werd 
geleid. Mooi en persoonlijk hoe zij ons meenam bij 
het thema Hemelvaart. Hoe de prachtig gemaakte 
liturgische bloemschikking van deze dag bijdroeg 
aan de dienst op deze Hemelvaartsdag. 

En ook liederen kunnen inspirerend zijn, kunnen 
ons weer optillen als het in de wereld stormt en 
raast. Het lied “De steppe zal bloeien” met tekst 
van Huub Oosterhuis en muziek van Antoine 
Oomen heb ik altijd al mooi gevonden. In het blad 
Petrus van februari jl. trof ik laatst een artikel aan 
waarin het lied heel duidelijk wordt uitgelegd en er 
diepte aan wordt gegeven, waardoor ik het nog 
meer ben gaan waarderen.  

De steppe zal bloeien.  
De steppe zal lachen en juichen.  
De rotsen die staan  
vanaf de dagen der schepping  
staan vol water, maar dicht.  
De rotsen gaan open.  
Het water zal stromen,  
het water zal tintelen, stralen.  
Dorstigen komen en drinken.  
De steppe zal drinken.  
De steppe zal bloeien.  
De steppe zal lachen en juichen.  
 
Ds. G. Olsman schreef er o.a. over dat hij het een 
golvend lied vindt en dat hij de muziek en de 
woorden zo goed bij elkaar vindt passen. Hij 
schreef: “de melodie stuwt, de baspartij neemt je 
helemaal mee… In het tweede deel staat: het 
water zal stromen, tintelen, stralen. Het lied wordt 
vaak in verband gebracht met de lichamelijke 
opstanding van Jezus. Maar Oosterhuis schreef 
over dit lied dat het over ons leven op aarde gaat. 

 

 

Zoals het bedoeld is, nog niet is, maar wel ooit 
moet worden en zal zijn. Bijbels gezien staat 
water voor de bedreiging van de dood. De doop 
symboliseert dat je daar juist weer boven uitstijgt. 
Water is dus ook levenwekkend.                         
Het stroomt, de kerk staat niet stil. “Dorstigen 
komen en drinken”. ……”  

Hartelijke groet, Quirine Lodder 

Orde van dienst 12 mei 2024                        
Op deze zondag voor Pinksteren is mevrouw ds. 
D. Hoekstra-Olthof uit Capelle aan den IJssel onze 
gastpredikant. We wensen elkaar een 
inspirerende dienst toe.  
–  Welkom  
–  Zingen: Psalm 68: 7 en 9 God zij geprezen met 

ontzag                                              
–  Votum groet en drempelgebed  
–  Zingen: Psalm 68: 12 Gij mogendheden, zing 

een lied  
–  Kyriegebed 
–  Glorialied: Tienduizend redenen (via beamer)  
–  Kinderlied: Opwekking voor kids 301 God is 

een kunstenaar (via beamer)  
–  Gebed om de Heilige Geest  
–  De kinderen gaan naar de nevendienst; zingen: 

Wij gaan voor even uit elkaar  
– Lezen: Johannes 17: 1 – 13  
–  Lied 886: 1 Abba, Vader, U alleen  
–  Verkondiging 
–  Meditatief orgelspel  
–  Zingen: NLB 902: 1,3 en 6 Is God de Heer 

maar voor mij  
–  Gebeden, Onze Vader  
–  Aandacht voor inzameling van de gaven 
–  De kinderen komen terug uit de nevendienst 
– Slotlied 1014: 1,2,3,4 en 5 Geef vrede door 

van hand tot hand  
–  Zending en zegen 

 

 

 

 

 
De bloemen van  
zondag 12 mei zijn voor  
de heer J. Schepers voor 
zijn verjaardag.  
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Wel en wee 
 
Er is deze week geen specifiek 'wel en wee' te 
melden.  
Het is wel eens eerder geschreven: 
dat wil uiteraard niet zeggen dat dit er nu niet is.  
Met name voor diegenen die hoe dan ook “wee” 
ervaren: sterkte en goede moed gewenst. 
En voor iedereen: Geloof, hoop en liefde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorjaarsmarkt te Berkenwoude  
 
Deo volente zaterdag 11 mei is het weer zover:  
de voorjaarsmarkt op het terrein van hoveniers-  
en aannemingsbedrijf Van der Wal  
in Berkenwoude.  
Het aanbod van maar liefst vijftig kramen 
zorgt voor een ruime keuze aan artikelen. 
Bezoekers kunnen terecht voor een aanbod  
aan planten, groenten en fruit, 
woonaccessoires, speelgoed en boeken.  
En wat te denken van een taartenbakwedstrijd  
en verkoop bij opbod?  
Een hapje eten is ook mogelijk op de markt!  
Op ons Instagramprofiel is te zien welke kramen  
er allemaal op onze markt hopen te staan.  
Met de aanwezigheid van een stormbaan,  
een kleedjesmarkt, de brandweer,  
een grabbelton en nerfschieten is  
gedacht aan kinderen van alle leeftijden.  
De opbrengst van de markt is bedoeld  
voor MAF en Wycliffe.  
De markt duurt van 9.30 tot 15.00 uur  
en vindt plaats bij Van der Wal B.V. aan 
Dorpsstraat 1 te Berkenwoude (entree tegenover  
Oosteinde 3).  
Auto’s kunnen parkeren bij het  
kerkgebouw De Fontein van de  
gereformeerde gemeente, Oosteinde 4a.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Idahot Vespers 

We organiseren dit jaar weer een 
“IDAHOTvespers”. 17 Mei is de Internationale 
Dag tegen Homofobie, Bifobie,Transfobie en 
Interseksefobie.  
Het thema is dit jaar 'De prijs van Vrijheid'. We 
staan stil bij wat het je kan kosten om vrij te zijn 
en wat het je kan geven. 

De Idahot vespers zijn in de Hoflaankerk, Oudedijk 
2, Rotterdam. 

Vrijdagvond 17 mei, om 19.30 uur. De Idahot 
vespers is een initiatief van Protestants Kralingen 
en de Rotterdamse Roze Vieringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voedselbank  
 
Het product voor mei is pindakaas. 
 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

 
SAMEN ZINGEN met MARTIN MANS  
 
Van Hemelvaart naar Pinksteren  
 
INTERKERKELIJKE SAMENZANG  
VOOR JONG EN OUD MET MUZIKALE 
INTERMEZZO’S  
 
ZATERDAG 11 mei 2024  
AANVANG: 19:30  
IMMANUELKERK  
ESTAFETTE 1  
KRIMPEN A/D IJSSEL  
 
TOEGANG VRIJ ( COLLECTE VOOR ZOA )  
GRATIS PARKEREN ROND 
WINKELCENTRUM DE KORF  
 
MET ORGEL, PIANO, FLUITEN, EN 
TROMPET  
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Collecten 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 12 mei 

1ste Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat  

Kerk-zijn met en voor elkaar.  

Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in kwetsbare 
omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en 
nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt 
kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is ‘De 
Sleutel’ in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. 
Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te 
ontwikkelen. In ‘De Sleutel’ is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. 
Met je gift in de collecte steun je het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie en 
maak je diaconale initiatieven om van betekenis te zijn voor de buurt mogelijk. Van harte 
aanbevolen.  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Binnenlands diaconaat overmaken op rekeningnummer 
NL10 RABO 0333 8007 37  

Of scan de QR code voor collecte 1  

  

2de Diaconie  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie overmaken op rekeningnummer  
NL10 RABO 0333 8007 37  

    

Of scan de QR code voor collecte 2  

De diaconie 
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TALENTENVEILING 7 september 2024 
 

 
 

TALENTENVEILING 7 september 2024  

Herinnering: uiterlijk op 10 mei kunt u bij ons nog sponsors aanmelden!  

Sponsors krijgen voor hun gulle gift natuurlijk iets terug: hun logo zal worden vermeld op ieder lot en 
op de dag van de talentenveiling is hun logo de hele dag door te zien in de presentatie op de beamer.  

Hebt u al bedacht welke talenten u op de veiling wilt aanbieden? Fijn! Eind mei zullen wij u berichten 
over hoe u die talenten kunt aanbieden. Later laten we u ook weten wanneer de spullen voor de 
rommelmarkt, kunstmarkt en plantenmarkt kunnen worden aangeboden.  

Wilt u uw talent gebruiken om onze commissie te komen versterken? Graag! Meld u alstublieft aan.  

Voor al uw reacties en vragen kunt u terecht bij de leden van de commissie: Gera Spruijt, Caroline de 
Jong, Marcel Lankhaar, Cobie Nieuwenhuizen, Ruud van Mastrigt en Els van Westen. 

 

HGJB – geloofsopvoedingsavond 
 
Op donderdag 16 mei is er in de Kerk aan de Lek een geloofsopvoedingsavond. Deze avond begint 
om 20.00 uur in 't Voorhof. Het thema van deze avond is 'social media'.  
 
Of je nu nog kleine kinderen hebt of al opgroeiende tieners, veel ouders kennen al wel de discussies 
rondom schermtijd. Hoe ga je om met social media in je gezin? Waarin stel je grenzen en wat laat je 
bij je kind? Wat speelt er allemaal waar je rekening mee moet houden als opvoeder? 
 
Met elkaar denken we deze avond na over deze vragen en delen we ervaringen met elkaar. 
Van harte uitgenodigd! 
Vanaf 19.45 uur staat er koffie/thee en koek klaar. 
 


