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Meditatief: 
 
Vele jaren geleden kreeg ik een kerstkaart met 
onderstaand gedicht, zo mooi dat ik het altijd 
bewaard hebt. En in deze tijd van oorlogen, 
rampen, vluchtelingen, discriminatie, ook 
dichterbij en in ons persoonlijk leven verdriet 
en onzekerheid, vind ik in dit gebed een troost. 
Ik wens u en allen die het zo hard nodig 
hebben God’s houvast en liefdevolle mensen 
om u heen, Alie van krieken 
 
Gebed 
 
God, geef ons een beetje houvast 
wanneer we onze weg 
door het leven zoeken. 
Die weg heeft bochten, 
we zien soms niet 
waar we heen gaan. 
We zijn bang ongemerkt 
op een zijspoor te raken 
We voelen ons onzeker en verward. 
 
Geef ons een beetje houvast 
Als het  donker is in ons leven 
en we verblind zijn 
door een waas van tranen. 
Als alles in ons pijn doet, 
omdat het leven anders liep 
dan we gedacht hadden 
Als we ons voelen wegzakken 
In een diepe put 
 
Geef ons mensen  
die ons vasthouden 
Mensen die van ons houden 
bij wie we terecht kunnen 
met onze vragen 
of ons verdriet 
Geef ons mensen die in uw geest 
 
 
 

 
Paaswake in de nacht van 4 op 5 april 
 
Het lijkt nog ver weg maar we zijn al volop op 
weg naar Pasen. Dit jaar zal er na de 
avondviering op Stille Zaterdag een Paaswake 
worden gehouden in de Ontmoetingskerk. Deze 
nacht zullen we door waken tot de vroege 
morgen van de eerste Paasdag.  
 
Met een afwisseling van korte vieringen, 
creativiteit, een film, verstilling zullen we door 
de nacht gaan. En in de vroege morgen 
begroeten we het eerste licht van de 
Paasmorgen. We zullen afsluiten met een 
ontbijt en daarna de ‘gewone’ ochtenddienst. 
Jij en u zijn van harte welkom aan te sluiten, 
mee te leven.  
 
Aanmelden om mee te doen is fijn zodat we 
ongeveer weten hoe (uitgebreid) we ons 
moeten voorbereiden. Als je even komt buurten 
dan is dit ook al fijn en een mooie bemoediging 
voor de mensen die de hele nacht wakker 
blijven.  
Aanmelden kan bij 
dsgertjanrobbemond@gmail.com 
Of via de intekenlijst in de ontmoetingsruimte.  
 

 

 
 

 Bloemen 
De bloemen van zondag 15 maart zijn 
voor voor Mw.M.Rigterink-Zieck voor haar 
verjaardag. 
Tweede bos voor Mw.P.Toetenel-Wiersma 
ook voor haar verjaardag. 
 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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Orde van dienst zondag 15 maart 2026  

Deze Vierde zondag van de Veertigdagentijd is 
ook Biddag van Gewas en Arbeid. Ds. W. van 
Herwijnen uit Zwijndrecht is dan de 
voorganger. Het thema van de verkondiging is: 
God voorziet en verzoent. Vanwege het 40-
dagenproject van de kindernevendienst is het 
Reisbureau Warhoop geopend. Welke klant zal 
zich nu gaan melden? We wensen elkaar een 
goede dienst. Welkom – Zingen: intochtslied 
NLB 108: 1 Mijn hart is, Heer, in U gerust - Stil 
gebed, bemoediging, groet – Uitleg 
bloemschikking - Zingen als lied voor de biddag 
van Gewas en Arbeid: NLB 65: 5 en 6 Gij komt 
het dorre land doorschrijden - Leefregel voor de 
Biddag: Prediker 11: 1-6 - Zingen LvdK 351: 1, 
2, 3 en 4. Zie ons heden voor U treden - Gebed 
om de Heilige Geest - 1e Schriftlezing Johannes 
9: 1-7 – Veertigdagenproject 
kindernevendienst: Reisbureau Warhoop; 
reisleider van de week; zingen: projectlied Wij 
reizen veertig dagen (op melodie NLB 311); de 
kinderen gaan naar de kindernevendienst; 
zingen: Wij gaan voor even uit elkaar - 2e 
Schriftlezing: Genesis 22: 3-14 - Zingen NLB 
803: 2, 3 en 4 Uit Oer is hij getogen - 
Verkondiging - Zingen: ELB 203 Genade zo 
oneindig groot - Dankgebed en voorbeden – 
Collecte – De kinderen komen terug uit de 
crèche en de nevendienst -Slotlied: ELB 374. O 
Heer mijn God wanneer ik in verwond'ring - 
Zegen. 

 
Wel en Wee 
 
Op 17 maart is mevrouw A. Sluijter-van Breda 
jarig en op 18 maart mevrouw M.H. Siebenga - 
Blok. We wensen beide dames een fijne dag en 
een mooi nieuw levensjaar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bereikbaarheid pastoraal team 
 
In de bijlage bij deze gemeentebrief vindt u een 
brief over de nieuwe invulling van het 
pastoraat. Nu we minder ouderlingen hebben, 
hebben we besloten om geen vaste verdeling 
meer aan te houden van gemeenteleden over 
ouderlingen. Als u behoefte heeft aan bezoek of 
een (pastoraal) gesprek met een ouderling of 
de dominee of u heeft iets dat u wil inbrengen 
voor het wel en wee en/of de voorbede, kunt u 
het pastoraal team bereiken via 
pastoraalteam@ontmoetingskerkkrimpen.nl. 
Of u kunt de ouderlingen uiteraard ook 
persoonlijk benaderen. Voor meer informatie 
over het vervolg van de invulling van het 
pastoraat, lees vooral de brief.  
 
Met vriendelijke groet, het pastoraal team  
Meanne Voogt, Jan v/d Leeden, Rianne de 
Kwaadsteniet en Gertjan Robbemond 

mailto:pastoraalteam@ontmoetingskerkkrimpen.nl
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Collecten 
 

Collectedoelen 15 maart  

1ste Kerk in Actie - Werelddiaconaat, Moldavië  

Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië. Door de hoge werkloosheid in Moldavië 
werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis 
niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. De christelijke organisatie Bethania vangt 
deze kwetsbare kinderen na schooltijd op in twee opvangcentra. Ze krijgen eten en drinken 
en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in 
de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche.  

Met je bijdrage aan de collecte steun je het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals de 
hulp aan kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië.  

Lees meer op kerkinactie.nl/opvangmoldavie  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte werelddiaconaat Moldavië of scan onderstaande QR-code:  

 

 
 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 800 656 t.n.v. 
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Groot Onderhoud of scan onderstaande QR-code:  
 

 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 

Voedselbank + Weggeefkast  
 
Het product voor maart is blikjes vis.  U kunt de producten in de kerk inleveren  
 
In de krat voor de weggeefkast kunt u iedere zondag voor of direct na de dienst alle 
soorten verse groenten inleveren. 



4 

 

 

 

 

 

 
MAALTIJD PLUS  
 

Tijdens de groothuisbezoeken vorig jaar is 
gebleken dat een aantal mensen graag wat 
meer tijd zouden willen besteden aan 
gesprekken over geloven in deze tijd, in een 
rustige, informele sfeer.  
Evenals vorig jaar lijkt het ons (het pastoraal 
team) goed om hier ook dit jaar weer ruimte 
voor te maken.  
 
We willen dus weer een deel van de avond (van 
18.00-20.00 u.) voor dit soort gesprekken met 
elkaar (min of meer vergelijkbaar met de 
groothuisbezoeken) organiseren in combinatie 
met een gezamenlijke maaltijd!  
Deelnemers willen we vragen om iets mee te 
nemen voor deze maaltijd (géén verplichting – 
laat U/je er niet door afschrikken).  
 
We hebben zo’n maaltijd een “Maaltijd Plus”  
genoemd. Er is al een datum gepland: 
vrijdagavond 17 april 2026  
Noteer alvast in uw/jouw agenda.  
 
U/je wordt er t.z.t natuurlijk nog hartelijk voor 
uitgenodigd! Het ‘pastoraal team  

 

  

Praktische hulp Ethiopië Diner 
Jasmijn Boer  
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat Jasmijn 
op zaterdag 28 maart een diner 
organiseert waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan haar World Servants 
project naar Ethiopië.  
We staan voor een aantal praktische 
uitdagingen, aangezien het eten niet in 
de kerk kan worden bereid.  
 
We zijn op zoek naar:  
- Grote pannen 5-10 liter die op gas 
kunnen staan  
- Oven die tussen 18-20 uur gebruikt 
kan worden  
- Grote glazen ovenschalen  
- Warmhoudbakken (als bij een buffet)  
- Soepkommen  
- Grote schalen/kommen  

Van wie zouden we iets van 
bovenstaande kunnen/mogen lenen? 
Neem dan contact op met Janneke 
Boer, 06-50559401 of 
boerjanneke@gmail.com  

Wilt u ook mee-eten? Opgeven kan nog, 
bij 50 personen =vol. De intekenlijst 
hangt in de Ontmoetingsruimte, of via 
06-82071688 of 
jasmijn.j.boer@gmail.com.  
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Paasbloemactie op zaterdag 28 
maart  

Op zaterdag 28 maart worden er namens 
de 3 kerken in ons dorp narcissen met 
een Paasgroet op meerdere plekken in 
het dorp uitgedeeld. Deze actie wordt 
georganiseerd vanuit het interkerkelijk 
missionaire team. Dit is een mooie actie 
rondom Pasen en van zichtbaar zijn als 
kerken op het dorp.  

Voor onze gemeente ben ik nog op zoek 
naar 2 gemeenteleden die van 1300-max 
1500 uur de bloemen willen uitdelen bij 
de Pont. Helaas heb ik al veel mensen 
benaderd, maar niet met het gewenste 
resultaat.  

WIE wil er op zaterdag 28 maart helpen?  

Graag een berichtje naar Janneke Boer, 
06-50559401 of schiet me zondag na de 
dienst even aan.  

 


