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Meditatief                                                     
Kerk in Actie is het missionaire en diaconale 
programma van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Bij iedereen bekend, denk ik, de naam 
in ieder geval. Zoals op de website staat: “In actie 
voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens 
uitgezonderd.” en “Wij weten ons geïnspireerd 
door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en 
twee vissen, zegende en deelde met wie niets 
hadden. We voelen ons geroepen om te delen 
wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en 
zorg, geloof, geld en goed.”  

De diaconale collectes ondersteunen vaak één 

van de honderden lokale projecten.  

Waarom dit vermelden in het meditatief, is nu 
misschien de vraag.  

Filmpjes over een project, een enkele keer ook bij 
ons in een dienst vertoond, worden steevast 
afgesloten met het motto: “Samen zijn we de 
Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus 
willen wij delen wat ons gegeven is.” Een motto 
dat ook voor alle afzonderlijke kerken geldt of zou 
moeten gelden. Ook voor onze Ontmoetingskerk. 
Zoals boven beschreven: delen in tijd en talent (ik 
denk aan het meditatief van vorige week), 
aandacht en zorg, geloof, geld en goed …  

Nadat ik bovenstaande al geschreven had, kwam 
het nieuws over de aardbeving in Turkije en 
Syrië. Kerk in Actie is meteen begonnen met een 
noodhulpactie, er wordt komende zondag 
gecollecteerd voor de zwaar getroffen bevolking 
van Syrië (zie voor verdere informatie elders in 
deze Gemeentebrief). Zoveel mensen in nood! 
Actie is nu nodig op grote schaal. Niet alleen door 
Kerk in Actie. Actie op materieel gebied, maar ook 
immaterieel. Ook in gedachten en gebed wordt 
onze aandacht gevraagd voor de getroffenen én 
voor de mensen, ook in onze gemeente, die 
nauwe banden hebben met de getroffen 
gebieden.                                                     
Eén en ander wordt verwoord in lied 973 van het 
Liedboek, een tekst die het overdenken waard is:  

 

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,  

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,  

en op te vangen wie zijn thuis verloor,  

halleluja,  

 

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,  

te helpen wie geen helper had ontmoet:  

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,  

halleluja,  

 

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  

om op te komen voor wie is verstomd,  

voor wie gevangen zit of is gewond,  

halleluja,  

 

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,  

gerechtigheid en vrede, brood en wijn,  

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.  

Halleluja!  

Bertha Welter 
 

Orde van dienst 12 februari 2023. 

Mevrouw ds. D. Hoekstra – Olthof uit Capelle a/d 
IJssel leidt deze zondag de dienst. We wensen u 
een goede dienst toe, waardoor u geïnspireerd de 
nieuwe week in kunt gaan.  

Welkom door ambtsdrager van dienst – 
aanvangslied Psalm 111: 1, 2 Van ganser harte 
loof ik Hem - stil gebed - votum en groet – 
zingen: Psalm 111: 6 Van alle wijsheid het begin 
– Lied: Maak ons hart onrustig God (via beamer) 
– kyriëgebed – zingen: lied 706: 1 en 4 Dans mee 
met Vader, Zoon en Geest - gebed om verlichting 
door de Heilige Geest - kinderlied: De 10 woorden 
rap (via de beamer) – kinderen gaan naar de 
kindernevendienst - Inleiding op de keuze van de 
Schriftlezingen – lezing Jacobus 1: 1 – 18 – 
zingen: Lied 675: 1- lezing 2 Jacobus 1: 19 – 27 – 
zingen: lied 339 a U komt de lof toe - Uitleg en 
verkondiging - Lied 885: 1 en 2 Groot is uw 
trouw, o Heer – Gebeden – aandacht voor de 
collectes – de kinderen komen terug uit de 
nevendienst - slotlied: 422: 1,2 en 3 Laat de 
woorden die we hoorden - zending en zegen.  

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/


 

 

 

 

 

 

 
 

Wel en wee 

• Het gaat met behulp van andere medicijnen wat 
beter met de heer Anton Wagemakers. De 
kinderen zijn druk bezig met het regelen van 
zorg die nodig is als hij weer thuiskomt. Mogelijk 
is dit volgende week al het geval, als alles naar 
omstandigheden goed blijft gaan.  
De situatie is dus gelukkig verbeterd, maar hij 
blijft kwetsbaar. Wij leven met hem en zijn 
vrouw en kinderen mee en wensen hen kracht 
van boven.  
De familie wil via deze plaats dankzeggen voor 
alle ontvangen kaarten en het betoonde 
medeleven. Dat doet goed. 

• Mw. Etty Tieleman moet a.s. donderdag 16 
februari voor een dagopname naar het Erasmus 
MC. Bij de laatste controles is gebleken dat 
meer onderzoek nodig is.  Wij wensen Etty 
sterkte en kracht van boven toe.  

• De knieoperatie bij de heer Van den Dool is 
goed verlopen. Hij is afgelopen woensdag weer 
thuisgekomen uit het ziekenhuis. We wensen 
hem een voorspoedig herstel.  

• Er zijn deze week geen jarigen in de 70+ groep 
te vermelden. 

 
Sobere maaltijd 

Woensdag 22 februari is het aswoensdag, de 
start van de veertigdagentijd. We willen deze 
bijzondere periode traditiegetrouw inluiden met 
een sobere maaltijd. U bent van harte welkom om 
mee te eten. We starten om 18:00 uur, maar u 
kunt al vanaf 17:45 uur binnenlopen. We zouden 
het fijn vinden als u zich van tevoren even aan 
wilt melden, dat kan via email naar ellen@rway.nl 
of via de inschrijflijst in de ontmoetingsruimte. 
Aanmelden kan tot en met zondag 19 februari. 
Tot dan!  

Namens Commissie V&T 

Marian Landman, Martine van Leerdam, Quirine 
Lodder, Ellen van Westen  

 

 

 

 

 

Even voorstellen….  

 

Een nieuw gezicht voor het pastoraat. Mijn naam 
is Eline Baggerman-van Popering en ik kom uit 
Krimpen a/d IJssel. Ik ben sinds juni 2018 
predikant in de gereformeerde kerk van 
Haastrecht. Daarvoor was ik predikant in Zeeland. 
Ik heb theologie gestudeerd in Utrecht, ben 
afgestudeerd in 2006 en daarna pastoraal actief 
geweest in enkele gemeenten voordat ik in 2012 
in het ambt van predikant bevestigd ben. Ik ben 
met veel plezier predikant – het is afwisselend 
werk met jongeren en ouderen en op allerlei 
gebied.  

In Krimpen a/d Lek zal ik voor zes maanden 
werkzaam zijn als bijstand in het pastoraat – het 
bezoekwerk en bij begrafenissen. In 
samenwerking met de kerkenraad en de 
ouderlingen zal dit worden opgezet. De eerste tijd 
zullen de ouderlingen de bezoeken inplannen en 
weten zij mijn beschikbaarheid.  

Mocht u zelf met mij contact willen zoeken, dan 
kan dat via 06-14298149 of 
predikantgkhaastrecht@gmail.com  

De bloemen van zondag 12 
februari zijn voor Mw. v.d. Giessen, nog voor 
haar verjaardag.  
Tweede bos voor Mw. Ouwehand, na 
ziekenhuisopname.  
 



 

 

 

 

 

 

 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld 
over te maken. Bij voorbaat bedankt. 
 
Collectedoelen 12 februari: 

1ste collecte - Kerk in Actie voor Noodhulp Slachtoffers aardbeving  

Afgelopen maandag werden Turkije en Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen, 
gevolgd door meer dan 25 naschokken. Duizenden mensen hebben de ramp niet overleefd, en dat 
aantal loopt nog steeds op. Daarnaast zijn er tienduizenden gewonden en vele gebouwen zijn 
ingestort.  

Kerk in Actie is direct begonnen met een noodhulpactie voor de slachtoffers in Syrië, omdat we daar 
via onze partners, lokale kerken, hulp op de juiste plek kunnen geven. Hulp is dringend nodig, want 
na een bloedige burgeroorlog gevolgd door een diepe economische crisis is dit opnieuw een grote 
ramp voor een kwetsbaar land als Syrië. De situatie is des te moeilijker omdat de 
weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel 
mogelijk mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen 
dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen 
neerslag en kou.  

Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken maximaal vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al 
jarenlang actief is.  

Vandaag collecteren we voor de zwaar getroffen bevolking van Syrië. Doe mee en geef! Uw steun is 
dringend nodig. Namens ds. Selimian, predikant van een van onze partnerkerken in Aleppo, zeggen 
we: “Dank voor uw bezorgdheid, gebed en hulp.”  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Noodhulp overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737  

Of scan de QR code voor collecte 1  

 

2de collecte - Kerk  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656  

Of scan de QR code voor collecte 2  

 



 

 

 

 

 

 

 

Voedselbank 
 

Het product voor februari is wasmiddel. 
 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw,  
Joh. Vermeerstraat 21, blijft een inzamelpunt. 

Lezing  

Op zondagmiddag 19 februari verzorgt Tabitha van Krimpen een lezing over burn-out, 
zingeving en bottom-up theologie. Zij is de nieuwe jonge theoloog des vaderlands.  

We leven in een burn-out samenleving en velen kampen met stress- en burnoutklachten. 
Hoewel velen hun heil zoeken bij de psychiater of GGZ, is dit niet zozeer een medisch, maar 
veel eerder een zingevingsprobleem. Volgens de bekende Vlaamse psychiaters Dirk de 
Wachter, Damiaan Denys en Paul Verhaeghe is er een zingevingscrisis gaande. Velen hebben 
zich bevrijd van de beperkende en rigide structuren van de religie, maar dit heeft dit een gat 
achtergelaten van doelloosheid en eenzaamheid. Het gedicht ‘God missen’, vertaald door Ellen 
Deckwitz, verwoordt dit op een mooie manier.  

Het christelijk geloof en haar bronnen kunnen nieuwe perspectieven bieden. In een 
samenleving waarin vooral het succes van het ‘ik’ centraal staat, vinden we in de christelijke 
traditie verhalen van samen, van verbinding en ontmoeting. Daar is taal te vinden die 
verlieservaringen niet wegpoetst maar woorden geeft en ook ruimte biedt op momenten dat er 
even geen woorden zijn.  

Kernpunt van Tabitha is ‘bottom-up theologie’: beginnen bij de verhalen en leefwereld van de 
ander. Het kan als gelovige verleidelijk zijn om jouw antwoorden en ervaringen als universeel 
te presenteren. Hoe kan je jouw verhaal delen, maar ook recht doen aan dat van een ander? 
Vaak is het niet zozeer de spreekkamer van de professional waar je moet zijn als het moeilijk 
wordt, maar eerder de schouder van de buurvrouw of naaste om adem voor de ziel te vinden.  

De voorstelling begint om 15.00 uur en vindt plaats in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in 
Lekkerkerk. De toegang is vrij. Na afloop is er een open schaalcollecte.  

Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoon 0180-662721 of 06-54392483.  

Informatie over de voorstelling kunt u ook nalezen op: www.pkn-
lekkerkerk.nl/onzegemeente/vvp  

 


