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Meditatief 
Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag 
is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die je 
als heilige dag samen moet vieren. Je mag die 
dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je 
ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de 
Heer gewijd is. Leviticus 23:3 
 
We denken vaak dat de Sabbat een voorstel is. 
Dat is het niet. In feite is het een zonde om niet 
één dag in de week te ontspannen. Die dag in de 
week is niet het maximale, het is het minimale. 
God gebied je om minstens een dag in de week 
te ontspannen. Als christenen zijn we geen slaven 
van de wet, maar we willen wel leven naar de 
geest van de wet. Er wordt veel gediscussieerd of 
de rustdag op zaterdag of zondag moet zijn. Ik 
geloof dat Paulus in Romeinen 14 zegt dat 
sommigen de zaterdag en anderen de zondag 
kiezen. Het maakt niets uit. We weten dat het 
kwaad geen rustdag kent, dus sommige mensen 
zoals politieagenten, brandweermannen en 
soldaten kunnen niet altijd een dag vrij nemen. 
Voorgangers kunnen dat ook niet. Maar het idee 
is dat je een dag per week apart zet om te 
ontspannen, dat je geen lastige telefoontjes 
pleegt, niet werkt, niet opruimt en niet 
schoonmaakt, maar tijd doorbrengt met familie 
en vrienden. Op de Sabbat neem je een pauze 
van de negatieve mensen die je niet om je heen 
wilt hebben. God geeft jou de rustdag om op te 
laden, plezier te hebben, te ontspannen. Ik denk 
dat het doel van de rustdag is om te beginnen in 
het huis van God en de rest van de dag te 
ontspannen. 
 
Gebed 
Lieve Heer, dank U voor de Sabbat. Dank U, dat 
U altijd voor me zorgt. Help me om mijn werk 
weg te leggen en een dag per week te 
ontspannen. Vul mijn huis met plezier, vrienden, 
familie en positiviteit. 
Om vandaag over na te denken: 
Houd jij elke week een rustdag? Probeer het deze 
week, zaterdag of zondag. Schrap de klusjes en 
geniet. 
Met vriendelijke groet, Patrick en Corina Heijnis 
 

 

Orde van dienst 16 april 2023  
Op deze zondag zien we een bekend gezicht op 
de kansel, namelijk onze oud-predikant ds. Otto 
Kroesen uit Delft. Het thema van de dienst is: 
Sleutelmacht – wat is dat? Hij licht dat als volgt 
toe: Christus keert terug om te oordelen de 
levenden en de doden, zo zegt de apostolische 
geloofsbelijdenis. Maar ook wij moeten steeds 
oordelen: wat is levend en veelbelovend en wat is 
er eigenlijk dood en verwerpelijk? Simpel gezegd: 
wat is goed en wat is fout? De Geest geeft daarbij 
oriëntatie. (Johannes 20: 22). We wensen elkaar 
een dienst toe, die ons toerust voor de nieuwe 
week en daarna. Welkom - Aanvangslied: lied 
648: 1, 2 en 3 Zing halleluja, hemel en aarde, 
zing - Votum en groet – Kyriëgebed - Loflied: lied 
652: 1-4 Zing jubilate voor de Heer – Lezen: 
Genesis 8:6-16 - Zingen: Psalm 111: 1 en 5 - 
Gebed om de opening van het woord - Kinderen 
gaan naar de nevendienst – Zingen: Wij gaan 
voor even uit elkaar - Schriftlezing: 1 Petrus 1:22 
– 25 - Zingen: Lied 635:1, 2, 3, 7 en 8 De Heer is 
waarlijk opgestaan –Schriftlezing: Johannes 
20,19-23 - Zingen: lied 656: 1 en 3 Ik ben de 
wijnstok – Preek - Zingen: lied 657: 1,4 Zolang 
wij ademhalen – Aandacht voor collectes - 
Gebeden (Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader) 
- Slotlied: lied 617:1,2, 18 en 19 De Heer is 
waarlijk opgestaan – Zegen. 
 

 
 

 
 
 
 
 

De bloemen van zondag 16 
april 2023 zijn voor Mevr. Tieleman – 
Siebeling als groet van de kerk. 
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Voedselbank 
 

Het product voor april is pakje/potjes 
pastasaus 
 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

Dinsdag 25 april, 19.30 uur laatste 
dinsdag van de maand, gebedsavond in de 
Kamillestraat 60. 
 

Maandag 8 mei, 11.00 uur moderamen 
vergadering bij de scriba thuis. 
 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift 
in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om 
geld over te maken. Bij voorbaat bedankt. 
 
Collectedoelen 16 april: 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift 
in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 16 april 
 
1ste Samenwijzer 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Samenwijzer overmaken op rek.nr. 
NL63RABO0333800656 
                                                  
Of scan de QR-code voor collecte 1 

 
2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 
overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656 
                                         
Of scan de QR-code voor collecte 2  

 
                                                                                      
De Diaconie. 
 

Kopij voor Samenwijzer. 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
voor SamenWijzer 38.6 
over de periode 23 april t/m 4 juni 2023 
uiterlijk zondag16 april a.s. bij de redactie 
in te leveren 
 

120 jaar jubileumconcert Soli Deo Gloria 
 
Op zaterdag 22 april geeft de Chr. Gemengde 
Zangvereniging Soli Deo Gloria een 
jubileumconcert. 
Het zal helaas tevens een afscheidsconcert worden. 
Er is besloten om het koor op te heffen vanwege 
het teruglopend aantal koorleden doordat we 
allemaal wat ouder worden. Het belooft een 
bijzonder concert te worden. Onder leiding van 
dirigent Bert Visser. Jaap den Besten begeleidt op 
orgel en piano. Met medewerking van alt-
mezzosopraan Marjo van Someren. Trompettisten 
Edith en Arjan Post. Bekend van het programma ” 
Nederland Zingt”. Tevens solozang van koorlid 
Meanne Voogt. Genoeg redenen dus om te komen 
luisteren. Na het gratis concert zonder pauze is er 
gelegenheid om onder het genot van een drankje 
bij te praten. Plaats: Ontmoetingskerk, Krimpen 
aan de Lek. 
Aanvang: 19.30 uur. Kerk open om 19.00 
uur. Graag tot ziens! 
 


