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Meditatief 
 
Als ik mijn toevlucht neem bij U 
dan ben ik veilig en geborgen. 
Daar kan ik loslaten 
al mijn pijn, 
al mijn verdriet, 
mijn moeite en zorgen. 
 
U bent het die mij beschermt, 
Die mij zegent en omringt. 
Ja, Uw genegenheid 
verblijdt mij, 
doet mij juichen, 
maakt dat mijn hart weer zingt. 
 
Naar Psalm 5 vers 12 en 13 
Auteur onbekend 
 
Meanne 

 
Orde van dienst zondag 11 juni 2023 
 
Ons gemeentelid Klaas Rigterink gaat in deze 
dienst voor. Het thema is: Als een ceder op de 
Libanon. Dit naar aanleiding van twee minder 
bekende fabels uit Ezechiël, waarin een ceder een 
rol speelt. Maar we horen ook over arenden en 
een wijnstok. In deze dienst zal stil gestaan 
worden bij het overlijden van Anton Wagemakers. 
Een steen met zijn naam zal op de gedenktafel 
worden gelegd en zijn lievelingslied zal worden 
gezongen. We wensen elkaar toe dat we ons 
kunnen openen voor de Schriftwoorden van deze 
morgen en erdoor worden aangeraakt.  
 
Welkom - Intochtslied: Lied 975:1 en 3 Jezus 
roept hier mensen samen - Introductie thema: Als 
een ceder op de Libanon - Bemoediging en groet 
- Gebed voor de nood van de wereld; na de 
gebedsintenties wordt Lied 301k Kyrië eleison 
gezongen - Glorialied: Psalm 29: 1 en 3 Gij die 
hoog verheven zijt - Gebed bij het openen van de 
Bijbel; ter afsluiting wordt gezongen: lied 336: 
Open ons en raak ons aan - Schriftlezing Eerste 
Testament: Ezechiël 17: 1-17 en 22-24 –  
 

 
zingen: Psalm 92:7 en 8 Zoals de cederbomen 
hoog op de Libanon -Schriftlezing Tweede 
Testament: Mattheus 5 : 33-37 - Zingen: Psalm 
119:40 Uw woord is als een lamp, een helder licht 
- Aandacht voor de kinderen, kinderlied: Geef 
licht (Marcel en Lydia Zimmer), kinderverhaal: 
Beloofd?, kinderen gaan naar de nevendienst 
onder het zingen van Wij gaan voor even uit 
elkaar -Overdenking: Als een ceder op de Libanon 
- Orgelspel over Psalm 1 - Zingen: Lied 220: 1 en 
4 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon – 
Bericht van overlijden; zingen lied 675: 1 en 2 
Geest van hierboven - Dankgebed, voorbeden; ter 
afsluiting wordt gezongen lied 1006 Onze vader in 
de hemel – Aandacht voor de collecten - Slotlied : 
422: 1,2 en 3 Laat de woorden die wij hoorden – 
Zegen met gezongen Amen. 

 
Wel en wee 
 
*Vandaag, 9 juni, trouwen onze organist Michel 
van Buren en Marjolein de Jong. 
Zij vragen Gods zegen over hun huwelijk in een 
dienst in de Ned. Herv. Kerk te Stolwijk. 
Het adres van hen is: 
Michel en Marjolein van Buren 
Michelangelostraat 338 
3066 NR Rotterdam 
 
*Mevr Polhuis is afgelopen woensdag geopereerd. 
De operatie is heel goed gegaan en ze is nu 
zonder pijn. Vandaag gaat ze over naar 
revalidatiecentrum Intermezzo, Motorstraat 110, 
3083 AP in Rotterdam. 
 
*Mevrouw H.A. van der Vaart - Soeters hoopt op 
zondag 11 juni haar verjaardag te vieren en 
mevrouw C. Kerver is jarig op woensdag 14 juni. 
We wensen beide dames een fijne dag en een 
mooi nieuw levensjaar. 
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Mededelingen vanuit de kerkenraad 
Naar aanleiding van de gestelde vragen tijdens de 
jaarvergadering is er besloten om het welkom 
heten voor de dienst terug te plaatsen op de 
oorspronkelijke plek. Dus bij de ingang van de 
kerkzaal. Het luiden van de klokken zal dan ook 
weer plaatsvinden op zondagmorgen om 09.40 
uur. 

De bloemen van zondag 11 
juni zijn voor mevr. Groeneveld-van Staveren 
voor haar verjaardag.  
Een tweede bos is voor mevr. Van der Vaart-
Soeters, ook voor haar verjaardag. 

Voedselbank 
 
Het product voor juni is rijst 
 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

Pastorale zorg 
 
Onze ouderlingen leggen zich toe op pastorale 

zorg, ze komen thuis op bezoek en organiseren 
groothuisbezoeken. Je kunt ze altijd bellen als 

je ergens mee zit en erover wil praten. 

Toch kan er ook behoefte zijn aan pastorale zorg 
van een professional. 

Daarvoor hebben we Ds. Eline Baggerman als 
kerkelijk werker aangetrokken. 

  
Eline Baggerman is voor 50% predikant in 

Haastrecht en woont in Krimpen aan den IJssel, 

dus lekker dichtbij. 
Zij zal er zijn voor begeleiding bij ziekte en 

sterven, voor rouwdiensten, en voor (pastorale) 
gesprekken thuis of in het ziekenhuis. 

Zij heeft de maandagmorgen en de 
donderdagmiddag gereserveerd voor 

huisbezoeken bij onze gemeenteleden.  

 
De ouderlingen coördineren de afspraken 

met haar. Behoefte aan een gesprek? 
Bel of mail je ouderling:  

Jan van der Leeden 06- 12824186 

jan.vanderleeden7@gmail.com    
Quirine Lodder 06-17754281 

quirinelodder@outlook.com   
Anke Poelstra 06-55412905 

ankepoelstra@hotmail.com   

Bertha Welter 06-12544330  
bertha-ronwelter@freeler.nl   

Mocht je zelf met Ds. Eline Baggerman contact 
willen zoeken, dan kan dat via 06-14298149 of 

predikantgkhaastrecht@gmail.com   
 

MvdB 

Actie Vakantietas 
 

In samenwerking met de voedselbank 
organiseren de kerken van Lekkerkerk en 
Krimpen aan de Lek weer de Actie 
vakantietas. De actie is bedoeld voor 
kinderen uit kwetsbare gezinnen binnen deze 
2 woonkernen. Op vakantie gaan, zit er voor 
deze kinderen  veelal niet in. Daarom kunnen 
zij juist nu een verrassing goed gebruiken. 
De diaconie heeft contact gehad met de 
voedselbank in de regio. Waar we vorig jaar 
zo’n 60 kinderen hebben verblijd met een 
vakantietas, willen we nu 92 kinderen 
verblijden in de leeftijd van 4-12 jaar. De 
waarde van 1 tas is € 10,-. Mocht u het leuk 
vinden om hiervoor een bijdrage te storten 
dan kan dat op: NL10RABO0333800737 
t.n.v. De Diaconie o.v.v. Vakantietas 2023 
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STARTWEEKEND OP  

9 EN 10 SEPTEMBER 
 
Al eerder hebt u kunnen lezen over het 
startweekend a.s. zaterdag 9 en zondag 10 
september. We nodigen u en jou van harte uit om 
hieraan deel te nemen door dan een bezoek te 
brengen aan de tent op het Thialfterrein. 
 
Hierbij al een paar 'highlights' uit het programma: 
 
• Op zaterdagmiddag is er 's middags een 
speciaal programma voor de kinderen, met 
o.a. een kindertheater, verzorgd door Matthijs 
Vlaardingerbroek. 
 
• Op zaterdagavond verwelkomen we de band 
InSalvation, bekend van Opwekking. 
Zij richten zich speciaal op de jongeren, maar 
iedereen is natuurlijk van harte welkom! 
 
• Op zondagmorgen zal er een gezamenlijke 
tentdienst worden gehouden, georganiseerd door 
alle christelijke gemeenten in ons dorp. 
Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid voor 
ontmoeting met koffie, thee en fris. 
 
We hopen velen van u te mogen verwelkomen. 
Houd 9 en 10 september alvast vrij in uw 
agenda! 
 
 
 

Lied: Leer mij  
(een lied van Stef Bos, geïnspireerd op Lied 426) 
 

 
Leer mij om te dansen 
als ik niet kan bewegen. 
Leer mij om een weg te gaan 
als er geen weg meer is.  
 
Leer mij om met niets 
toch alles te geven. 
Leer mij te verlangen 
naar wat onverklaarbaar is.  

 

 
 
 
 
Ik moet nog leren 
om niet alles uit te leggen.  
Want het gaat niet om de woorden,  
het gaat om wat we doen. 
 
En er zijn nog zoveel grenzen te verleggen.  
Ik wil voorbij mezelf gaan, Ik weet alleen niet 
hoe. 
 
Dus leer mij om te vliegen,  
als mijn vleugels zijn gebroken.  
Leer mij om te geloven 
in wat ik niet verklaren kan.  
 
Leer mij lief te hebben,  
al is mijn hart gesloten.  
Leer mij om te doen wat ik niet kan.  
Leer mij om te doen wat ik niet kan. 

Collecten 
 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift 
in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 11 juni: 
 
1ste Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk 
overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656  
         Of scan de QR code voor collecte 1 

 
                                                                           
2de SamenWijzer 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Samenwijzer overmaken op rek.nr. 
NL63RABO0333800656 
          Of scan de QR code voor collecte 2  

                                                                                                                                  
De Diaconie 


