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Meditatief 
 
Zoals ik al eerder schreef ben ik bezig om dit jaar 
de hele bijbel een keer van voor tot achter te 
lezen. En nu is mijn insteek hierbij vooral om alles 
een keer gelezen te hebben, ook de minder 
bekende stukken, maar niet alles op dit moment 
tot in de diepte te bestuderen. Maar als je zo 
door de bijbel heen “trekt” dan zijn er toch altijd 
teksten of passages die je aanspreken en zo ook 
weer deze week. 
 
In Daniël 3 gaat het over het gouden beeld dat 
koning Nebukadnessar heeft laten maken wat 
door iedereen vereerd moet worden door ervoor 
te buigen als de muziek gaat spelen. Sadrach, 
Mesach en Abednego deden dit niet en werden 
verraden aan de koning die hen hierop aansprak 
en dreigde in een brandende oven te gooien als 
zij niet zouden buigen voor het beeld. En wat me 
dan zo aansprak is het antwoord dat Sadrach, 
Mesach en Abednego dan geven en het 
vertrouwen wat daar uit spreekt (Daniël 3:16-18). 
 
Ze gaan er niet standaard vanuit dat als ze het 
goede doen voor hun God en geloof, dat Hij hen 
zal redden. Maar ze staan voor hun God en hun 
geloof, ook al zou Hij hen niet redden. En al 
kennen wij het vervolg van dit verhaal, zij wisten 
dit niet. 
 
Zo standvastig en moedig te zijn als je stand 
probeert te houden voor het goede, je geloof en 
je God, dat is een prachtig maar ook moeilijk 
streven. Het is dan ook mooi als je zo door de 
bijbel heen elke keer weer voorbeelden vindt, die 
je een steuntje in de rug kunnen geven hierbij. Ik 
hoop dat ik met dit stukje dit steuntje in de rug 
kan doorgeven aan u en jullie. 
 
Meanne 
 

 
 
 
 
 

 
Orde van dienst 3 september 2023 
 
De leiding van deze dienst is in handen van  
ds. M.A. van der Sar uit Dordrecht. Tijdens deze 
dienst zal de ouderling van dienst een witte steen 
leggen in de gedenkhoek met de naam van Wil 
François die 25 augustus jl. overleed. Ook zal een 
lievelingslied van haar gezongen worden. Voor 
een oud-docente Engels is het niet 
verbazingwekkend, dat haar wens was, dat dat 
lied in het Engels wordt gezongen. We wensen 
elkaar een goede dienst toe. Welkom – 
Intochtspsalm NLB 122: 1 en 2 Hoe sprong mijn 
hart hoog op in mij - Onze hulp en groet – 
Zingen: NLB 654: 1 en 2 Zing nu de Heer, stem 
allen in - Lezing van de 10 geboden: Exodus 20: 
1-17 – Zingen NLB 654: 6 Zing dan de Heer, stem 
allen in. 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel - Moment met 
de kinderen; zingen: Kijk eens om je heen; de 
kinderen gaan naar de nevendienst - 
Schriftlezing: Zacharia 8: 1-8 – Zingen: NLB  
802: 1, 4 en 5 Door de wereld gaat een woord - 
Schriftlezing Johannes 6: 1-11 - 
 
Luisteren naar/zingen: NLB 392 Wie kent de 
eenvoud van het breken (via de beamer) – 
Verkondiging - zingen: NLB 840 : 1, 2 en 3 
Bericht van overlijden; NLB 216 Morning has 
broken (het eerste couplet in het Engels) 
 
Gebeden – Aandacht voor de inzameling van onze 
gaven – Slotlied: NLB 416: 1, 2, 3 en 4 Ga met 
God en Hij zal met je zijn - Zegen 

 

 

De bloemen van zondag 3 
september zijn voor mevr. Van Vliet-
Kwinkelenberg voor haar verjaardag. 
 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
mailto:zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
mailto:zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl


2 

 

 

 

 

 

Wel en Wee 
 
De heer J. Bremmer hoopt op vrijdag 8 
september 2023 zijn verjaardag te vieren. 
Alvast hartelijk gefeliciteerd, een mooie dag en 
een goed nieuw levensjaar toegewenst. 
 
Vorige week zijn Michiel en El van Hulsteijn thuis 
gekomen van hun vakantie en wachten 
momenteel m.n. op de verbouwing van hun 
badkamer i.v.m. de handicap van Michiel. 
Zij hopen uiteraard dat de thuissituatie dan 
verbetert, zodat het 'gewone' leven kan worden 
opgepakt. We wensen hen voldoende 
draagkracht, geduld en moed toe om met de 
handicap te leven. 
 
Na haar operatie (en bestralingen) is de 
gezondheidssituatie van mevrouw R. Polhuis weer 
achteruit gegaan. Zij is nu opgenomen in het 
ziekenhuis. Mevrouw Polhuis zal een kaartje erg 
waarderen. Dit kunt u naar haar thuisadres (De 
Rotonde 4, 2931 WC) sturen. Haar dochter neemt 
de kaartjes dan mee naar het ziekenhuis. 
 
Oppas gezocht! 
 
Dit jaar mochten we al 3 keer een roos op de 
preekstoel zien staan en binnenkort hopen we de 
vierde te zien verschijnen. Allemaal als teken van 
een geboorte binnen de gemeente. We zouden 
het heel mooi vinden om deze en alle andere 
(klein)kinderen en hun (groot)ouders regelmatig 
in de kerk te mogen ontvangen. Daarom zijn we 
op zoek naar oppassers voor de crèche.  
 
Het idee is om een appgroep aan te maken 
waarin wordt aangegeven wanneer oppas nodig 
is. De oppassers kunnen dan aangeven wie het 
die dag wil doen. Zo kom je als oppasser niet 
'voor niets'. 
 
Heb je soms oppas nodig voor (klein)kinderen of 
wil je wel eens oppassen?  
Laat het weten aan Rianne, onze jeugdouderling 
(06-81141024). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voedselbank 
 
Het product voor september is koffie. 
U kunt de producten weer in de kerk inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift 
in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 3 september 
 
1ste Werelddiaconaat Jongeren in Israël 
leren meer over mensenrechten. 
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis 
van de politieke en historische realiteit van 
hun land. Met een speciaal 
onderwijsprogramma leert 
mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human 
Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte 
diensttijd begint - meer over mensenrechten 
en welke plek deze in het jodendom hebben. 
Ook zijn er ontmoetingen met 
leeftijdsgenoten, zoals met Palestijnse 
jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit 
Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een 
nieuwe manier naar hun landgenoten kijken. 
Kerk in Actie ondersteunt dit belangrijke werk 
voor jongeren in Israël. We bevelen de 
collecte van harte aan. 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Werelddiaconaat overmaken op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 
         Of scan de QR code voor collecte 1 

                                                                          
2de Kerk,  
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 
overmaken op rek.nr. NL63RABO033380065          
Of scan de QR code voor collecte 2  

                                                                                                                                  
De Diaconie 
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Ter nagedachtenis aan Wil François-Wouters 
 
Vorige week heeft u in de gemeentebrief kunnen lezen dat Wil François op 25 augustus 2023 is 
overleden. 
Wil François is heel lang actief geweest in onze kerk. 
Velen zullen zich haar herinneren als een vrouw die heel overwogen sprak en elke zondag in de kerk 
kwam. ’s Winters vaak gekleed in een mooi Noors vest, want ze had haar hart verpand aan 
Noorwegen, zoals zij mij eens vertelde. 
 
Zij heeft lang op zichzelf gewoond in de Klaverstraat, maar op het laatst ging het niet meer.  
De kinderen hebben voor haar een verpleeghuis gevonden in Hilversum en daarmee werd zij officieel 
uitgeschreven als lid van onze kerk. 
Toch bleef er een band met onze gemeente: Wil was graag op de hoogte en had nog steeds contact 
met gemeenteleden. Ook al was er officieel iets beëindigd, voor Wil vormden wij nog steeds haar kerk. 
 
Wij willen Wil François daarom gedenken in de dienst van komende zondag. 
Wij zullen een lied zingen dat bij haar past en een witte steen met haar naam op de herdenkingsschaal 
leggen. 
Wil is in kleine kring gecremeerd, maar over een maand of twee volgt nog een afscheidsdienst die 
digitaal te volgen is. Informatie daarover ontvangt u dan via de kerkenraad. Als u uw medeleven wilt 
tonen, kunt u een kaartje sturen naar het correspondentieadres van de familie:  
Marjolein François  
Joop Stokkermansstraat 3  
1223 MV Hilversum  
of een mailtje naar karien.françois@gmail.com . 
 
Wil François was lang lid van onze geloofsgemeenschap en wij gedenken haar met liefde en respect. 
 
Namens de Kerkenraad, 
Marianne van der Bas 
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Nieuws van Gospelkoor Rejoice  
 
Rejoice gaat weer van start! 
 
Aanstaande woensdagavond 6 september 
gaan we weer van start met een nieuwe 
dirigent: Arie de Korte. 
Door de wisseling van dirigent is de 
receptieavond verplaatst van de dinsdag- 
naar de woensdagavond. Tijd en plaats 
blijven hetzelfde: 20.00 uur, 
Ontmoetingskerk. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om langs 
te komen op de repetitie avond.  
Voor vragen of verdere info kunt u zich 
richten tot: 
 
Annette Boer (voorzitter),  
telefoon 06-23212441  
 
Ellen de Jong (secretaris),  
telefoon 06-36560791 
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Vanuit het Missionair Team 
 
Tentweekend 9 en 10 september 2023 
Volgende week is het zover. Met ons dorp hopen we er op het Thialf terrein een heel mooi 
weekend van te maken! Dit weekend staat het thema centraal: 'Ga mee! Samen getuigen van 
geloof, hoop en liefde'. 
 
U bent van harte voor dit weekend uitgenodigd. Er zijn nog wat laatste opmerkingen die we als 
organisatie graag bij u onder de aandacht brengen. 
 
Vervoer 
We willen u vragen zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar het tentweekend te komen, om 
zo overlast van geparkeerde auto’s in de wijk te voorkomen. Komt u toch met de auto? Dan willen 
wij u vragen uw auto te parkeren in het centrum, dan hebben de buurtbewoners geen ‘last’ van 
extra geparkeerde auto’s in de straat.  
 
Wilt u graag naar de tentdienst komen op zondag 10 september, maar bent u zelf niet in staat om 
naar het Thialf terrein te komen? Wij halen u graag thuis met de auto op. U kunt hierover contact 
opnemen met Jan van der Leeden, tel. 511643.  
 
Hapje en drankje 
Tijdens het weekend is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een hapje en een 
drankje. 
Zo staat zaterdag 9 september vanaf 17.30 uur een friet- en snackkar voor u klaar. Kom gezellig 
tussen het kinderprogramma en het avondprogramma langs om met elkaar te eten. 
Aansluitend op het optreden zaterdagavond van de band Insalvation, is de snackkar nog open tot 
23.00 uur. 
Zondagochtend 10 september na de dienst staat er koffie, thee en gebak voor u klaar. Een 
gezellig moment van ontmoeting met elkaar. 
 
Helpt u mee? 
We willen alle vrijwilligers die dat weekend hun steentje bijdragen alvast hartelijk bedanken! We 
zijn blij met zoveel aanmeldingen, waardoor we dat weekend met elkaar mogelijk kunnen maken. 
We zoeken nog een paar taartenbakkers die taarten willen bakken voor zondagochtend na de 
dienst. U kunt zich opgeven via: missionairteam@kerkaandelek.nl. Ook voor andere vragen over 
het tentweekend kunt u ons via dit e-mailadres bereiken. 
 
Wilt u financieel bijdragen aan dit weekend? Dat kan via onderstaande QR code of door uw gift 
over te maken op rekening NL23RABO0333854047 t.n.v. Nederlands Hervormde Gemeente o.v.v. 
‘Tentweekend 9 en 10 september’.  

 
 
Tot slot willen we u vragen dit weekend mee te nemen in uw gebed. Dit hebben we zo hard 
nodig! We bidden om Gods aanwezigheid, kracht en Zegen tijden dit weekend en bij de laatste 
voorbereidingen. 


