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Meditatief

Heeft u ook zo genoten van de tentdienst
afgelopen zondag? Met zoveel mensen uit allerlei
geloofsrichtingen met elkaar zingen (heerlijk met
zoveel mensen) en luisteren naar muziek en
gesproken woord, napraten bij koffie en met
liefde gemaakt gebak en dat allemaal op een
zonnige septembermorgen in ons dorp. Ik sprak
later iemand die er moeite mee had en niet
kwam, geen kerkgebouw, dienst niet zoals
gewend, ook dat is te respecteren maar zo met
elkaar het geloof belijden en contact maken, juist
in een open tent, ik en velen met mij vonden het
zo mooi. Geen muren, letterlijk en figuurlijk....

In mijn plakboek dat ik heel veel jaren geleden
maakte, vond ik onderstaand gedicht, schrijver
onbekend. Ik wens u vele gezegende
kerkdiensten toe, al of niet binnen de muren van
een kerkgebouw of geloofsrichting.

Alie van Krieken

Oecumene

Er is iets dat ik mij niet kan voorstellen
wanneer je aankomt na je laatste levensreis
dat God daar staan zal om de vraag te stellen:
'Bij welke kerk heb jij op aard’ gehoord?’

God heeft geen hart met vakken en laden
waarin je op 't geloof wordt gesorteerd.

Hij zal de goeden van de kwaden scheiden
maar niet apart hervormd of gereformeerd.

Je hoeft je lidmaatschap niet aan te tonen
bij 't einde van je aardse levensreis.

En als je in Zijn huis mag komen wonen,
is 't door gena, niet door je doopbewijs.

Ik denk daarom dat het van meer belang is
wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan,
dan wat w'elkaar met dogma’s, exegeses,
artikel zoveel, om de oren slaan.

We moesten misschien minder fanatiek zijn,
Gods naam wordt in de wereld vaak bespot
omdat wij christenen soms zo verdeeld zijn,
dat het niet haalbaar is: één kerk van God!

Orde van dienst 17 september 2023

Deze morgen is ds. G.J. Robbemond uit Woerden
de predikant die de dienst leidt. Het zal gaan over
de terugkeer van de verloren zoon. We wensen
elkaar een goede dienst.

Welkom - Aanvangslied (staande) NLB 280: 1,2,3
en 5 De vreugde voert ons naar dit huis - Votum
en groet - Zingen (staande): Psalm 84: 1 en 2
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer - Gebed om
ontferming - Glorialied NLB 657: 1 en 4 Zolang
wij ademhalen - Gebed bij de opening van de
Schriften - Moment voor en met de kinderen;
Kinderlied Kom aan boord (via beamer); kinderen
gaan naar de nevendienst - 1e schriftlezing:
Jesaja 55: 6 — 7 - Zingen: Met open armen (via
beamer) - 2e schriftlezing: Lucas 15: 11 - 32 -
Zingen LB 1973, melodie NLB 221 De Heer heeft
mij gezien en onverwacht - Overdenking, thema:
De terugkeer van de verloren zoon — Orgelspel -
We belijden ons geloof met het zingen van de
Apostolische Geloofsbelijdenis - Dankgebed en
voorbeden, stil gebed, Onze Vader — Aandacht
voor de inzameling van de gaven — De kinderen
komen terug uit de nevendienst - Slotlied:
Dienstboek blz. 1003 Behoed en bewaar Gij ons
lieve God - Zegen, gezongen amen.

De bloemen van zondag

17 september 2023 zijn voor de heer J.H.R.
van Mastrigt, als dank voor het vele werk voor
de tentdienst.
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Wel en Wee

* De komende week hopen de volgende
gemeenteleden hun verjaardag te vieren:

op dinsdag 20 september dhr. L. Visser,

op woensdag 21 september dhr. C. van der
Schans en op zaterdag 23 september meuvr.

A.J. Nieuwenhuizen.

We wensen hen een mooie dag toe en alle goeds
voor het nieuwe levensjaar.

* De heer Max de Gier heeft gisteren een
positieve uitslag gekregen van een PET-scan (dit
betekent dat de chemotherapie aanslaat).

In huize de Gier is men hiervoor erg dankbaar!

* Omdat thuisblijven helaas niet langer mogelijk
was, is mevrouw Etty Tieleman op donderdag 14
september jl. naar het hospice in Gouda gebracht.
Adres: Ridder van Catsweg 67, 2803 NA Gouda.

* Mevrouw N. Spruijt-Legerstee verblijft sinds
afgelopen woensdag voor een paar weken in De
Breeje Hendrick.

Adres: De Breeje Hendrick, Nicolaas Beetsstraat
1, 2924 TN Lekkerkerk, kamer 127.

We hopen dat ze daar in alle rust kan herstellen
van haar eerder gebroken knieschijf. We wensen
haar moed en vertrouwen.

U bent van harte welkom om bij mevrouw Spruijt
op bezoek te gaan, dat stelt ze zeer op prijs.

Er worden geen bezoektijden gehanteerd. Mocht
u door willen geven wanneer u op bezoek gaat, of
mocht u meer informatie willen. Laat het weten
aan Rianne, onze jeugdouderling (06-81141024).

* Zaterdag 23 september is de trouwdag van
Lobke van der Laan en Ben van Delft (adres:
Breekade 37). De trouwdienst in Gouda zal
worden geleid door ds. Luci Schermers.

Wij wensen hen een prachtige dag toe en alle
goeds voor de toekomst!

Gezien de beperkte ruimte op de locatie is
deze trouwdienst alleen voor genodigden.

Voedselbank

Het product voor september is koffie.

U kunt de producten weer in de kerk inleveren.
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh.
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt.

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift
in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te
maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 17 september 2023
1ste kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk
overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737

2de diaconie,

Uw bijdrage voor dit doel kunt u 0.v.v.
diaconie overmaken op rek.nr.
NL63RAB0O033380065

Of scan de QR-code voor collecte 2

[=]F 2

De diaconie

HERINNERING

Denkt u nog aan het inleveren
van het grosbriefje in onze
zoektocht naar een nieuwe
ouderen-ouderling?

Meer informatie en het in te
vullen formulier kunt u vinden
in de SamenWijzer.

Hartelijk dank voor uw
medewerking!

Nicolien Kortenoeven, scriba




God in de klimaatcrisis

Datum: 11 oktober 2023
Aanvangstijd: 20:00
‘Locatie: Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
Graag opgeven via Ellen@rway.nl

Gezien het succes van de eerdere avond over God in de supermarkt, wordt er ook dit seizoen weer een
workshop georganiseerd. De laatste jaren wordt steeds duidelijker welke impact wij hebben op Gods
prachtige schepping. Ons afval stroomt door de rivieren en oceanen, de biodiversiteit holt achteruit en de
klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar. We kunnen er niet meer onderuit om anders te gaan leven. Niet
alleen voor de dieren en planten of de generaties na ons, maar ook voor de meest kwetsbaren op de wereld
die nu al het hards geraakt worden. Wat kan je doen? Welke keuzes maken verschil en heeft het nog wel
zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt? En hoe houd je de hoop vast? God in de klimaatcrisis: een
interactieve workshop over zinvol handelen.

Alfred Slomp neemt ons mee naar de vraag hoe je hoop houdt in een snel veranderende wereld. Welke
duurzame keuzes maken nu echt verschil voor het klimaat? En hoe brengen we met elkaar een duurzame
beweging op gang?



Zinzondag

Zinzondag 8 oktober 2023 in de Grote of
Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang
15.00 uur. Toegang, koffie en/of thee zijn gratis.
Na afloop is er een open schaalcollecte.

OP HET GEVOEL -
VAN CHARLOTTE GLORIE

Durf jij het aan om je een spiegel te laten
voorhouden en verder te kijken dan je neus lang
is? Kom dan naar de voorstelling van de blinde
kleinkunstenares Charlotte Glorie en laat je
verrassen door haar originele kijk op het leven,
het geloof en de maatschappij. Uit haar
luisterliederen en conferences spreekt een groot
inlevingsvermogen in mensen en situaties die zo
gauw “anders” genoemd worden.

Zo daagt zij ons uit te delen in wat haar en ons
raakt en bezighoudt. In haar programma wisselen
het tragikomische relaas van een overspannen
schooljuf, een ontroerend geloofsgesprekje met
jonge kinderen, een verhaal over een bijzondere
ontmoeting met twee daklozen, een inkijkje in de
soms hilarische situaties waarin zij als blinde
tijdens het reizen verzeilt, een absurdistisch lied
over de toekomst van de zorg en een Afrikaans
klinkende song over een in Nederland wonende
vluchteling elkaar af.

Charlotte Glorie schrijft al haar teksten en
melodieén zelf en begeleidt zichzelf aan de piano.
De muziek van al haar liederen ligt goed in het
gehoor en is tegelijk verrassend. Haar teksten
zitten vol woordspelingen en onverwachte
wendingen. Charlotte verzorgt zo'n veertig
voorstellingen per jaar voor publiek in kerken,
congrescentra, verenigingsgebouwen,
zorginstellingen en kleine theaters.

Na haar optreden zijn haar cd’s “Op het gevoel”,
“Geen probleem” en “Als het weer kan”, evenals
haar verzamelbundel “Zoals Zij” verkrijgbaar, als
aandenken aan deze bijzondere, afwisselende
middag.

DURE
VRIU
e
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Kom bij ons voor de Roze Viering!

Datum: zondag 24 september Tijd: 16.00 uur
Locatie: De Goede Herderkerk,

Kastanjeplein 28,

3053 CD Schiebroek, Rotterdam.

Thema: Durf Vrij te Zijn!

We vieren diversiteit en vrijheid in
samenwerking met de Protestantse
Wijkgemeente Schiebroek. Sluit je aan voor
een inspirerende bijeenkomst en blijf na de
viering voor een eenvoudige maaltijd en een
boeiende documentaire.

Laat je stem horen, deel je verhaal, en durf
vrij te zijn!
Iedereen is welkom!

Huwelijk

Op vrijdag 15 september 2023 zullen Julia Kraan
en Joost van Bloois in het huwelijk treden.

Om 19.30 uur zal er een dienst zijn in onze kerk
onder leiding van Reinier Kuijsten

Hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Vanaf
19.00 uur is er koffie en thee. Na afloop van de
dienst is er gelegenheid om het bruidspaar te
feliciteren voor zij verder gaan met hun
programma.

Het postadres voor eventuele felicitaties is Paulus
Potterstraat 11, 2931 CX Krimpen aan de Lek



