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Meditatief 

“Geniet zo alle dagen de vreugde van het leven 
en leg al je zorgen in de handen van de Heer.” 
Aldus een versregel uit het lied “Geniet van het 
goede”.  

Onlangs hebben wij een fietstrektocht gemaakt 
door Frankrijk. Een mooie route, prachtig weer, 
het verliep allemaal zonder noemenswaardige 
problemen. We hebben genoten van het goede. 
Tegelijkertijd lazen we op onze telefoons van de 
storm Daniel en van een aardbeving. Weer thuis 
zagen we de beelden van de schrikbarende 
gevolgen in Libië en Marokko. Alle dagen de 
vreugde van het leven genieten? Daar? Hoe dan?  
Genoemde versregel staat vaak haaks op het 
leven van veel mensen, mensen ver(der)weg, 
maar ook dichtbij. Natuurlijk mogen we al onze 
zorgen in de handen van de Heer leggen. 
Natuurlijk is het goed lichtpuntjes te zoeken, 
hoop te houden in moeilijke situaties. Maar dat 
valt niet mee als het figuurlijk gesproken 
pikkedonker is, als er legio zorgen zijn en legio 
vragen: Waarom? En nu? Is er nog toekomst?  
Ik heb ooit eens gelezen dat al onze vraagtekens 
gezien kunnen worden als haken ???, waarmee 
we onszelf kunnen aanhaken aan “Boven”, om je 
zo als aan een reddingsboei vast te klampen aan 
God.  
Hopelijk zijn er voor mensen, voor wie de 
vreugde in het leven ver te zoeken is, 
medemensen die voor hen proberen Gods licht en 
handen en voeten te zijn.  
 
En hopelijk ervaren zij tegelijkertijd Gods 
nabijheid, zoals verwoord in een couplet van het 
slotlied van afgelopen zondag:  
 
Behoed en bewaar Gij ons, lieve God,  
wees met ons in al het lijden,  
wees warmte en licht, een menselijk gezicht ,  
nabij ons in donkere tijden.  
 
Bertha Welter 
 
 
 

 
Orde van dienst 24 september 2023 
 
Op deze laatste zondag van september staat er 
een oude bekende op de preekstoel: ds. Rob van 
der Plicht uit Moordrecht. Het thema van de 
dienst is: Tem je tong. We wensen elkaar een 
goede dienst.  
Welkom en mededelingen – Aanvangslied: Psalm 
92: 1, 2 en 3 Waarlijk, dit is rechtvaardig - Stil 
gebed - Bemoediging en Groet – Gebed, via 
luisterlied Gebed om vergeving, Sela – Loflied: 
NLB 146 c: 1 en 7 Alles wat adem heeft - 
Leefregel en Inleiding op de dienst - Kinderlied 
(via beamer): Als je geen liefde hebt voor elkaar - 
Gebed om de Geest – Kinderen gaan naar de 
nevendienst - Schriftlezingen: Jakobus 3 - 
Matteüs 6: 22-23 – Zingen: Lied 313: 1, 2 en 5 
Een rijke schat van wijsheid – Verkondiging - 
Meditatieve muziek – Zingen: NLB 1010 Geef 
vrede, Heer, geef vrede – Gebeden, Onze Vader 
(via beamer) - Kinderen komen terug uit de 
nevendienst - Slotlied: NLB 834 Vernieuw Gij mij, 
o eeuwig licht - Zegen  
 
Wel en Wee 
 
* Zaterdag 23 september hoopt mevrouw C. 
Nieuwenhuizen – van den Berg jarig te zijn en 
woensdag 27 september de heer T. van der Kooi. 
Voor hen beiden alvast onze hartelijke felicitaties. 
We wensen hen een mooie dag toe en een goed 
nieuw levensjaar.  
* We leven mee met mevrouw Stip – van der 
Stel. Naast al langer durende problemen met haar 
kaak, krijgt ze komende maandag een onderzoek 
in het ziekenhuis omdat ze zich al enige tijd niet 
goed voelt. Gedacht wordt aan galstenen of een 
maagzweer. We wensen haar sterkte en Gods 
nabijheid toe.  
* Op vrijdag 29 september 2023 trouwen Marleen 
Huizer en Martijn Corporaal. De kerkelijke 
bevestiging zal door ds. Luci Schermers worden 
verzorgd. Marleen en Martijn wonen al enige tijd 
in Dordrecht. Voor wie het leuk vindt, is hier het 
adres voor een kaartje: Marleen en Martijn 
Corporaal – Huizer, Octant 64, 3328 SG, 
Dordrecht. 
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Open kerk/koffieochtend  
 
Het is gebruikelijk dat de kerk de laatste 
donderdagochtend van de maand open is. Er 
wordt gelegenheid geboden om rustig in de 
kerkzaal te kunnen zitten om daar na te denken 
of stil te worden, te bidden, een kaarsje aan te 
steken en te luisteren naar zachte muziek. Voor 
wie wil is er een kop koffie of thee in de 
Ontmoetingsruimte. Een ouderling en een 
gastvrouw/gastheer zijn aanwezig.  
Dit gaat enigszins veranderen.  
 
De mogelijkheid om stil te worden in de kerkzaal 
blijft. De aanwezigheid van de ouderling en de 
gastvrouw/-heer ook. Indien gewenst is er de 
mogelijkheid tot een individueel gesprek in de 
Ontmoetingsruimte.  
 
Wat verandert is dat er op diezelfde ochtend 
koffie en thee geschonken wordt in de 
kerkenraadskamer. Dus niet in de 
Ontmoetingsruimte, maar wat verder van de 
kerkzaal af om zo de stilte daar te kunnen 
behouden. Het is de bedoeling elkaar in de 
kerkenraadskamer informeel te kunnen 
ontmoeten, er is ook de mogelijkheid om een 
gezelschapsspelletje te doen, vergelijkbaar met 
de koffieochtenden die voor de corona tijd 
regelmatig georganiseerd werden. Iedereen is 
welkom: gemeenteleden én andere 
dorpsgenoten.  
Wat tenslotte ook verandert, is de dag waarop de 
kerk open is. Vanaf oktober zal dat niet meer 
donderdagochtend (dan is er ook een 
koffieochtend in De Dertienhuizen), maar 
vrijdagochtend zijn.  
Dus: de open kerk/koffieochtend is a.s. 
donderdag 28 september.  
De volgende data zijn vrijdag 27 oktober en 
vrijdag 1 december.  
Van 10.00u tot 11.30u. Van harte welkom!  
 
 

 
 

 
Groot Letter Bijbel  

In de kerk hebben wij een Groot Letter Bijbel, 
bestaande uit vijf delen, in de Nieuwe 
Bijbelvertaling (NBV). Deze Bijbel is geschikt voor 
mensen die te maken hebben met een visuele 
beperking. We geven deze Bijbel graag in 
bruikleen. Mocht u hier belangstelling voor 
hebben of iemand kennen die hiermee geholpen 
zou kunnen worden, neem dan contact op met 
Bertha Welter, 06 12544330. 

HERINNERING 
 
Denkt u nog aan het inleveren 
van het grosbriefje in onze 
zoektocht naar een nieuwe 
ouderen-ouderling? 
Meer informatie en het in te 
vullen formulier kunt u vinden 
in de SamenWijzer.  
 
Hartelijk dank voor uw 
medewerking! 
 
Nicolien Kortenoeven, scriba 

 De bloemen van zondag 24 
september zijn voor mw. C. Nieuwenhuizen-
van den Berg, voor haar verjaardag. 
 
 

Voedselbank 
 
Het product voor augustus is koffie 
 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 
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Zinzondag 
 
Zinzondag 8 oktober2023 in de Grote of 
Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 
15.00 uur. Toegang, koffie en/of thee zijn gratis. 
Na afloop is er een open schaalcollecte. 
 

OP HET GEVOEL – 
VAN CHARLOTTE GLORIE 

 
Durf jij het aan om je een spiegel te laten 
voorhouden en verder te kijken dan je neus lang 
is? Kom dan naar de voorstelling van de blinde 
kleinkunstenares Charlotte Glorie en laat je 
verrassen door haar originele kijk op het leven, 
het geloof en de maatschappij. Uit haar 
luisterliederen en conferences spreekt een groot 
inlevingsvermogen in mensen en situaties die zo 
gauw “anders” genoemd worden. 
 
Zo daagt zij ons uit te delen in wat haar en ons 
raakt en bezighoudt. In haar programma wisselen 
het tragikomische relaas van een overspannen 
schooljuf, een ontroerend geloofsgesprekje met 
jonge kinderen, een verhaal over een bijzondere 
ontmoeting met twee daklozen, een inkijkje in de 
soms hilarische situaties waarin zij als blinde 
tijdens het reizen verzeilt, een absurdistisch lied 
over de toekomst van de zorg en een Afrikaans 
klinkende song over een in Nederland wonende 
vluchteling elkaar af. 
 
Charlotte Glorie schrijft al haar teksten en 
melodieën zelf en begeleidt zichzelf aan de piano. 
De muziek van al haar liederen ligt goed in het 
gehoor en is tegelijk verrassend. Haar teksten 
zitten vol woordspelingen en onverwachte 
wendingen. Charlotte verzorgt zo’n veertig 
voorstellingen per jaar voor publiek in kerken, 
congrescentra, verenigingsgebouwen, 
zorginstellingen en kleine theaters. 
 
Na haar optreden zijn haar cd’s “Op het gevoel”, 
“Geen probleem” en “Als het weer kan”, evenals 
haar verzamelbundel “Zoals Zij” verkrijgbaar, als 
aandenken aan deze bijzondere, afwisselende 
middag. 

 

 
 
 

 

 

 
Kom bij ons voor de Roze Viering! 

 
Datum: zondag 24 september Tijd: 16.00 uur 
Locatie: De Goede Herderkerk,  
Kastanjeplein 28,  
3053 CD Schiebroek, Rotterdam. 
 
Thema: Durf Vrij te Zijn! 
 
We vieren diversiteit en vrijheid in 
samenwerking met de Protestantse 
Wijkgemeente Schiebroek. Sluit je aan voor 
een inspirerende bijeenkomst en blijf na de 
viering voor een eenvoudige maaltijd en een 
boeiende documentaire. 
 
Laat je stem horen, deel je verhaal, en durf 
vrij te zijn! 
Iedereen is welkom! 
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Collecten 

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 24 september 
 
1ste Kerk in Actie Zending  

Syrië - Kerk als plek van hoop en herstel  

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt 
honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische 
economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken 
het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving 
weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld 
of moesten vluchten.  
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen 
worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel 
langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De 
eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten.  
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, 
betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in de collecte en steun het 
werk van de kerken in Syrië. Help je mee?  
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. zending overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737                
Of scan de QR-code voor collecte 1 

                                                                          
2de Kerk  
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656  
Of scan de QR-code voor collecte 2  
 
 

                                                                                                                                  

3de Kerk in Actie noodhulp Marokko en Libië  

Op 8 september 2023 vond een zware aardbeving plaats in het Atlasgebergte in Marokko, 80 kilometer ten 
zuiden van Marrakesh, inmiddels zijn meer dan 2800 mensen omgekomen, vooral in de bergdorpen. Twee 
dagen later trof storm Daniël Libië. Heftige regen veroorzaakte daar overstromingen en de breuk van twee 
dammen. Er zijn duizenden doden en 10.000 mensen vermist. Naar schatting zijn 34.000 mensen 
ontheemd geraakt.  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Noodhulp overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737                   
Of scan de QR-code voor collecte 3  

                                                                        

De diaconie 
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