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Meditatief 
 
Kwam u deze week ook even tot rust in het 
mooie zonnetje? Misschien heeft u ook even alles 
wat u bezighoudt opzij gezet, een stoel gepakt en 
in een zonnig hoekje genoten van de rust en de 
warme lentezon. Of even gewandeld en genoten 
van ontluikend groen, bloeiende bolletjes en 
jonge dieren. Ik in elk geval wel om hopelijk vol 
goede moed ook de minder mooie momenten aan 
te kunnen. Nu is de kou even weg, de zon schijnt 
wat vaker en wat vind ik het fijn om wakker te 
worden met vogelgezang, wel wat later dan vijf 
uur moet ik bekennen. Even tot rust komen en 
vertrouwen dat het goed komt, ondanks alles wat 
op onze weg komt. Dat wens ik u allen toe. Lieve 
groeten van Alie van Krieken. 
 
Jubelzangen 
 
Het was nog maar vijf uur in de morgen, 
toen zong ze al het hoogste lied. 
Zoveel gejubel zonder zorgen, 
problemen kent ze niet… 
Ik lig in bed en luister stil, 
zou ook zo onbezorgd willen zingen. 
Want, zonder dat ik het eigenlijk wil, 
zie ik op tegen zoveel nieuwe dingen! 
Ze is gewoon blij met deze nieuwe dag, 
al weet ze net zo min als ik wat er gaat komen. 
Ze is dankbaar dat ze léven mag, 
en jubelt het uit daar in die hoge bomen… 
Ik lig in bed en denk… 
want door dat jubelende zingen 
weet ik weer, ook mijn leven is een 
Godsgeschenk, 
het is van Hem, tot in de kleinste dingen! 
Dan sta ik op, met goede moed, 
dat is wat die zingende merel met mij doet!! 
 
Addy Oostdijck 
Matt 6: 26, 27 
Kijk eens naar de vogels in de lucht. 

 

 

 

Wel en wee 

Maandag 11 maart hoopt mevrouw Marianne 
Rigterink – Zieck jarig te zijn en dinsdag 12 maart 
mevrouw Marry de Gier – de Man. Allebei alvast 
van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst 
en een goed nieuw levensjaar. 
 
Dinsdag 5 maart is er een grote pen uit de heup 
van de heer Max de Gier verwijderd. Dit ging 
anders dan verwacht en gehoopt. Door veel 
bloedverlies moest hij een nacht in het ziekenhuis 
blijven. Woensdagavond mocht hij naar huis. Het 
gaat op zich wel weer goed, maar het zal nog 
even duren voor hij weer op de been zal zijn. We 
wensen hem en zijn vrouw Marry sterkte en een 
voorspoedig herstel. 
 
Na haar knieoperatie en na vier weken 
revalideren is mevrouw Greet Klip afgelopen 
woensdag weer thuis gekomen. Het is fijn om 
weer thuis te zijn, maar het valt allemaal nog niet 
mee. Ze wil iedereen bedanken voor alle 
medeleven en voor de vele kaarten die ze heeft 
ontvangen! We hopen met haar dat het steeds 
wat beter zal gaan en wensen haar goede moed. 
 
 
Seniorenmiddag 
 
Donderdag 14 maart 2024 om 14.00 uur is de 
seniorenmiddag in ‘t Voorhof. 
In deze lijdenstijd houdt de heer Huib Neven uit 
Krimpen a/d IJssel een lezing over de 
kruiswegstaties. 
Dat zijn de 14 afbeeldingen van Christus’ gang 
naar het kruis die, in velerlei uitvoeringen, in de 
katholieke kerken zijn te zien. 
 
 U bent allen van harte welkom. 
 
Voor vervoer kunt u tot uiterlijk 12 maart bellen 
naar Riet de Ridder: (0180)512357 
 
 
 
 
 
 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
mailto:zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
mailto:zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl


2 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bloemschikken,  
 
Lezen Jeremia 29:1-14 
‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ 
(Jeremia 29:11) 
 
Een hoopvolle toekomst 
 
Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het 
donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. We 
worden opgeroepen om ons te verheugen 
(laetare). Oordeel is niet Gods laatste maar 
voorlaatste woord. Zijn laatste woord is 
genade, Pasen! Jeremia beseft dit. Hij schrijft 
namens koning Sedekia van Juda via koning 
Nebukadnezar van Babel een brief aan de 
ballingen in Babel. Het evangelie is een publieke 
zaak. Koningen mogen ervan horen. 
Ballingschap is niet Gods laatste woord tot Israël 
maar het voorlaatste. Het laatste woord is: een 
hoopvolle toekomst! 
Voordat het zover is roept Jeremia het volk op om 
te bidden voor de stad en zich in te zetten voor 
haar welzijn. Een hoopvolle toekomst begint met 
gebed en inzet voor vrede en voorspoed voor de 
stad, zelfs voor Babel! 
Kernwoorden: hoop op vrede, gebed 
 
De bol is nog groener geworden, er is hoop. 
Er is een V vorm (vredesteken) van takken. 
Een tulp symboliseert het gebed. 
 

 
 

 
 
 
Orde van dienst 10 maart 2024  
 
Op deze vierde zondag van de 40-dagentijd leidt 
ds. R.P. van der Plicht uit Moordrecht de dienst. 
Het thema is: Geef maar door! We wensen elkaar 
een goede dienst toe, die ons inspireert om te 
delen. 
 
Welkom en mededelingen – Aanvangslied: Psalm 
122: 1 en 2 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij - 
Stil gebed - Bemoediging en Groet – Gebed: NLB 
858 Vernieuw in ons, o God via beamer 
(kyriëgebed en gebed om de Geest ineen) - 
Inleidende woorden – Project kindernevendienst: 
zingen projectlied veertigdagentijd; moment met 
de kinderen; kinderen gaan naar de 
kindernevendienst (onder het zingen van ‘Wij 
gaan voor even uit elkaar’) – Schriftlezing: 
Johannes 6: 1-15 - Zingen: Lied ‘Eten genoeg’ op 
de melodie van NLB 276 (Zomaar een dak) - 
Schriftlezing: Johannes 12: 24-26 - Zingen NLB 
538: 1 en 4 Een mens te zijn op aarde - 
Verkondiging - Meditatieve muziek – Zingen: NLB 
536 Alles wat over ons geschreven is – Gebeden 
– De kinderen komen terug uit de nevendienst - 
Slotlied: NLB 835: 1, 2 en 4 Jezus, ga ons voor - 
Zegen 
 

Voedselbank  
 
Het product voor maart is blikjes vis 
 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

Pastoraal werker 

 
 
In deze vacaturetijd is Ester van Dijk sinds 
december onze pastoraal medewerker. 
 
Is er behoefte aan een gesprek? Dan kan 
contact met haar worden opgenomen. 
 
Zij is bereikbaar via de telefoon, 06 
18294723, of via de mail 
esterchristina100@gmail.com 

De bloemen van zondag 10 

maart zijn voor de hr. en mw. Padmos 

voor hun huwelijk. 
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Collecten 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in 
te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 10 maart 
 
1ste Kerk in Actie: zending  
(Indonesië 40 dagentijd). 
Sterke vrouwen in de kerk 
De lokale gemeenschappen op Papoea 
Indonesië spelen een belangrijke rol in de 
samenleving, vooral in de afgelegen gebieden 
waar onderwijs en gezondheidszorg slecht 
functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en 
pastorale taken op zich. Kerk in Actie 
ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten 
van vrouwen voor deze taken. Het 
vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat 
ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de 
kerk en de samenleving. Zij kunnen een 
diaconale of maatschappelijke training volgen, 
maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. 
Via een voedingsprogramma licht de kerk 
vrouwen voor over gezonde voeding. Op 8 
maart was het Internationale Vrouwendag. 
Daarom collecteren we op vandaag, 10 maart, 
voor dit project in Indonesië met vrouwen in de 
hoofdrol. Met je gift in de collecte steun je via 
het programma zending van Kerk in Actie de 
toerusting van vrouwen op Papoea voor hun 
sociale en pastorale taken. Van harte 
aanbevolen. Uw bijdrage voor dit doel kunt u 
storten o.v.v. Indonesië op rekeningnummer 
NL10 RABO 0333 8007 37 
 
Of scan de QR code voor collecte 1 

                                                                          
2de Diaconie 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. diaconie 
overmaken op rekeningnummer  
NL10 RABO 0333 8007 37 
 
Of scan de QR code voor collecte 2 

                                                                                                                                  
De diaconie  
 

Collectedoelen 13 maart Biddag: 
 
1ste Kerk in Actie: Collecte 
Werelddiaconaat 
 
Goed boeren in een lastig klimaat 
Vandaag collecteren we voor het 
landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. 
In het noorden van Oeganda is het niet 
gemakkelijk om genoeg voedsel te 
verbouwen. Het is er droog en door de 
klimaatverandering is regenval steeds lastiger 
te voorspellen. Naast extreme droogte leidt 
dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je 
dan nog genoeg voedsel voor je gezin? 
Met steun van Kerk in Actie leert de 
Anglicaanse Kerk van Oeganda boeren en 
boerinnen droogtebestendige zaden te 
gebruiken en hun oogst beter te bewaren. Ze 
leren beter samenwerken, samen sparen en 
hun oogst samen verkopen. Boeren zetten 
alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: 
ze planten bomen en leren hout besparende 
ovens bouwen. 
Dit alles steunt boerengezinnen in hun strijd 
om het dagelijks bestaan. 
Met je gift in de collecte steun je via het 
programma Werelddiaconaat van Kerk in 
Actie de boerengezinnen in Oeganda om 
genoeg voedsel te verbouwen. Van harte 
aanbevolen. 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Werelddiaconaat op overmaken op rek.nr. 
NL10 RABO 0333 8007 37 
 
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 
overmaken op rekeningnummer 
NL63 RABO 0333 8006 56 
                                         
Of scan de QR code voor collecte 2 

 
 

De diaconie 
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Bezinningswandeling en Jachtseizoen 

 
Op zondag 24 maart organiseert V&T de jaarlijkse bezinningswandeling in de stille tijd voor Pasen. Dick 
Eikelenboom heeft weer een mooie wandeling uitgezet. Na de dienst drinken we koffie met de 
gemeente en daarna is iedereen van harte welkom om mee te gaan. Met een aantal vragen gaan we 
ruim 5 km wandelen met elkaar om tot rust te komen en van de natuur te genieten.  
Voor de kinderen is er tegelijkertijd een andere activiteit. Op veler verzoek willen we jachtseizoen gaan 
spelen, dit gieten we in het paasthema. De deelnemers worden verdeeld over 2 groepen (of meer als er 
veel aanmeldingen zijn), de discipelen en de soldaten. Iedere groep heeft een spelleider. De spelleiders 
nemen een telefoon mee en gaan met hun groep op pad door de wijk. De discipelen moeten proberen 
uit handen te blijven van de soldaten die hen gevangen proberen te nemen. Regelmatig moeten de 
discipelen hun locatie delen zodat de soldaten weten waar ze ongeveer moeten zoeken. 
We hopen op een leuke opkomst. Neem ook gezellig vrienden en vriendinnen van buiten de kerk mee. 

Iedereen is welkom.  
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