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Meditatief 
 
1e zondag na Trinitatis. 
Afgelopen zondag sprak dominee Maas over 
Trinitatis; het Hoogfeest van de Heilige Drie-
eenheid of Drievuldigheidszondag waarbij de 
Drie-eenheid (God in drie Personen: de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest) wordt bedoeld.  
Een lastig onderwerp waar ik verder naar ben 
gaan kijken en toen leerde ik dat er vanaf nu tot 
aan advent alle zondagen benoemd worden als … 
zondag na Trinitatis, omdat er nu een feestloze 
periode binnen het kerkelijk jaar is aangebroken. 
Zondag a.s. is het de 1e zondag na Trinitatis, in 
het PKN leesrooster staat de Bijbeltekst uit 
Handelingen 5 vers 1-11 genoemd. Het verhaal 
van Ananias en Saffira, waarbij de vraag gesteld 
kan worden hoe zij met alles wat zij doen 
tegenover de Heere staan. 
 
Na wat er met Pinksteren gebeurde, blijkt al snel 
dat het niet zo vanzelfsprekend was om zijn 
(Ananias) leven door de Geest te laten leiden. 
Ananias en Saffira gaven maar een deel van de 
opbrengst van de verkoop van hun grond. Hun 
zonde was niet dat ze maar een deel van het geld 
binnen brachten, maar dat ze zeiden dat ze alles 
hadden gegeven. Blijkbaar was hun leven niet zo 
doordrongen van de Geest, maar wilden ze wel 
dat anderen dat dachten. 
 
Hun onoprechtheid gaat in tegen de aard van de 
gemeenschap van Jezus' volgelingen zoals die op 
het eind van Handelingen 4 werd beschreven.  
Hier schuilt een stuk ‘schijnheiligheid’ in en wordt 
in de bijbel in 1000 seconden beschreven dat zij 
zich overgeven aan de macht van de Satan (v 3), 
het bedriegen van de heilige Geest (v 3), liegen 
tegen God (v 4) en het uitdagen van de Heer (v 
9). 
 
Bovenstaande is niet alleen van toepassing op 
Ananias maar kan ook doorgetrokken worden in 
deze huidige tijd; in ons eigen leven. Hoe moeilijk 
is het om te leven vanuit het Pinksterfeest? Om 
de drie-eenheid voor ogen te houden en toe te 
passen in ons eigen leven en niet te verzanden in 
‘schijnheiligheid’?  
 

Zijn wij ons bewust van Gods hulp welke wij 
nodig hebben als mens op onze weg, waarbij God 
in zijn Drie-eenheid ons helpt en bijstaat, maar 
vooral laten wij ons ook hierin leiden? 
 
Onderstaand gebed vond ik hierin helpend. 
“Wij bidden U: zend Uw geest van opstanding, 
van vergeving en ommekeer onder ons, 
begeester ons met Uw adem, Uw heilig vuur. 
Wij hebben allen de neiging voor onszelf te 
kiezen, het onszelf makkelijk te maken, 
daarbij de kortste weg te kiezen. 
Niet al te diep na te denken over de 
consequenties voor mensen dichtbij en ver weg. 
Help ons met Uw geest ons hiertegen bij 
voortduring te verzetten en Uw weg te blijven 
zoeken tegen onze natuurlijke neigingen in. 
Zo bidden wij samen: Heer, hoor ons bidden, laat 
komen Uw Rijk.” 
                                         Marie-José de Gier 
 

Orde van dienst 2 juni 2024   

 
Op deze 2e zondag na Pinksteren is mevr. ds. 
E.L. van Schie-Hofman uit Gouda afgereisd om de 
dienst te leiden. Uit Rotterdam is het Community 
Gospel Choir gekomen om de dienst luister bij te 
zetten. We wensen elkaar een vreugdevolle 
dienst toe. 
 
Orgelspel - Koorzang: I worship you en How 
lovely is your dwelling place – Welkom – 
intochtspsalm Psalm 63 : 1 Mijn God, gij zijt mijn 
toeverlaat – Stilte - Votum en groet – Zingen: 
NLB 216 Dit is een morgen als ooit de eerste - 
Geboden en beloften – Gebed – Kinderlied: Van A 
tot Z bent u de hoogste Heer; kinderen gaan naar 
de kindernevendienst; zingen: Wij gaan voor even 
uit elkaar - Bijbellezing: Ruth 1: 1-5 - Koorzang: 
No more night en Jesus you are my place – Preek 
- Lied (gemeente en koor) Opw 847 Onze 
schuilplaats is God - Koor: The heart sings on – 
Gebeden – Aandacht voor collecten – De kinderen 
komen terug uit de nevendienst - Zingen: NLB 
425 Vervuld van uw zegen – Zegen - Koor: 
Benediction of peace. 
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Wel en wee 

De heer J. Broekhuizen hoopt op zondag 2 juni 
zijn verjaardag te vieren. Wij wensen hem een 
fijne dag toe, een goed nieuw levensjaar en 
natuurlijk de hartelijke felicitaties. 

Rob en Els van Westen vierden op 30 mei jl. hun 
veertigjarig huwelijk. Zij zorgen zondag na de 
dienst voor een traktatie. 

Mevrouw Nel Spruijt is op zaterdagavond 25 mei 
ten val gekomen. Als gevolg daarvan heeft ze een 
lelijke wond aan haar been, maar ze heeft 
gelukkig niets gebroken. Wij wensen Nel van 
harte beterschap toe. 

Mevrouw Hinke Kaptein is in de nacht van 
woensdag op donderdag jl. gevallen. Zij is ter 
observatie opgenomen in het Groene 
Hartziekenhuis. Ook Hinke wensen we van harte 
beterschap toe. 

Dhr. Michiel van Hulsteijn is gisteren overgebracht 
naar de revalidatie van Laurens, locatie Avanze. 
Van harte een goede revalidatie toegewenst en 
vooral veel kracht van Boven. Kaartjes kunnen 
naar zijn huisadres gestuurd worden. 

 

 

Een bedankberichtje: 

Hierbij willen we iedereen van harte bedanken 
voor de bloemen en kaarten voor ons 40-jarig 
huwelijk. Ook daarna voor het medeleven na de 
val van Marianne. Deze val gebeurde vorige week 
zondag met als gevolg een hersenschudding en 
een gebroken sleutelbeen. Gelukkig is er geen 
blijvende schade aan het hoofd en zullen de 
breuken in het sleutelbeen ook wel weer 
genezen. Een hartelijke groet van Peter en 
Marianne van der Bas. 

 

Collecten 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift 
in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 2 juni 
 
1ste  kerk 
 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk 
overmaken op rekeningnummer 
NL63 RABO 0333 8006 56 

Of scan de QR code voor collecte 1 

 
 

                                                             

2de Diaconie 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Diaconie overmaken op rekeningnummer 
NL10 RABO 0333 8007 37 
 

Of scan de QR code voor collecte 2  

   
 

De diaconie                   

Bloemen

Zondag zijn er weer 3 bossen bloemen;  
 

❖ Mw. Hesse-Jongeneel voor haar 
verjaardag,  

 
❖ Mw. J. Voogt-Hordijk, nog voor 

haar verjaardag,  
 

❖ Rob en Els van Westen voor hun 
40-jarig huwelijk. 

Voedselbank 
 
Het product voor juni is: rijst 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 


