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Meditatief 
 
Onderstaande is misschien niet alleen van 
toepassing voor de vakantietijd, maar is goed 
om wat vaker bij stil te staan. 

Christina de Ruiter 
 
Uitzicht. 
God, er is een tijd van werken, 
en er is een tijd van ontspanning en vrijheid, 
van rust en ontmoeten. 
Zo is het ingebakken in Uw schepping. 
 
Geef ons bij het uitzicht op rust ook uitzicht 
op U. 
Geef ons nieuwe energie,  
niet alleen door onszelf weer te vinden, 
maar ook door Uw stroom van levenskracht. 
 
Geef dat we, als we alles loslaten,  
ervaren dat we vastgehouden worden door U. 
 
(uit: een rode draad) 
 
Zangmiddag 
 
N.a.v. de talentenveiling van dit jaar willen 
Jan de Korte en Jan van der Leeden in 
januari 2025 een zangmiddag organiseren in 
onze kerk. 
We willen dan mensen de mogelijkheid 
bieden om een lied te kiezen uit een lijst met 
± 20 bekende liederen. 
Het ‘verzoeknummer’ zingen we dan 
vervolgens met elkaar. 
Het zullen bekende en populaire liederen uit 
de bundels Joh. de Heer en Opwekking zijn, 
die gekozen kunnen worden. 
De opbrengst van deze middag (middels een 
open schaalcollecte) is volledig voor de kerk. 
Een ieder die graag zingt, is t.z.t. van harte 
welkom! 
 
 

 
Orde van dienst 1 september 2024 
 
Vanmorgen staat de dienst onder leiding van 
mevrouw ds. D. Hoekstra-Olthof uit Capelle 
a/d IJssel. We wensen elkaar een dienst toe 
die ons inspireert, troost en bemoedigt. 
Orgelspel – Mededelingen – Zingen: Psalm 
147: 1 en 4 Lof zij de Heer, goed is het leven 
- Stil gebed, votum en groet en 
drempelgebed – Zingen: Psalm 147: 7 De 
Heer heeft Jakob uitverkoren - Kyrie-gebed – 
Zingen NLB 303: 1, 2 en 3 Zonne en maan - 
Lezing van de wet: Deuteronomium 6: 5 – 21 
– Kinderlied: ‘k Stel mijn vertrouwen op de 
Heer mijn God (via beamer) – Zingen: We 
gaan voor even uit elkaar - De kinderen gaan 
naar de kindernevendienst - Gebed om de 
Heilige Geest - 1e lezing: Jeremia 7: 23 -28 – 
Zingen: NLB 1000: 1 Wij zagen hoe het spoor 
van God - 2e lezing: Mattheus 17: 14 – 20 - 
Zingen: NLB 339a U komt de lof toe - Uitleg 
& verkondiging – Zingen: NLB 975: 1, 2 en 3 
Jezus roept hier mensen samen – Gebeden – 
Aandacht voor de collecten – De kinderen 
komen terug uit de nevendienst - Slotlied NLB 
940: 1 en 2 Verberg mij nu – Zegen. 

 

De bloemen van zondag 1 september zijn 
voor mevr. Van Vliet-Kwinkelenberg voor 
haar verjaardag. 

Voedselbank 
 
Het product voor september is koffie. 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
mailto:zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
mailto:zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl


2 

 

 

 

 

 

 

 

TALENTENVEILING 7 september 2024 
10.00-15.30 uur 

In dit laatste bericht via de gemeentebrief over de bazaar/talentenveiling/loterij wil ik beginnen met 
een geweldig bericht. 

Alle (2001) loten zijn verkocht. U leest het goed. 
 
Alle (ver)kopers heel erg bedankt, maar nog niet alle lotenstrookjes zijn ingeleverd. 
We willen u nadrukkelijk vragen om deze én het geld z.s.m. in te leveren bij Marcel Lankhaar of Sicco 
Kooistra. Wilt u het bedrag liever overmaken dan kan dit natuurlijk ook: Ontmoetingskerk – NL63 
RABO 0333 8006 56 ovv loterij 2024 mét het eerste lotnummer van uw verkochte boekje(s) voor 
onze administratie. De lotenstrookjes natuurlijk wel inleveren bij Marcel of Sicco. 
Zoals u weet kan er die dag geknutseld worden, je kunt eindelijk weer een keer geschminkt worden 
en je kunt je slag slaan bij enveloppen trekken met als motto ’niet altijd, maar wel heel vaak prijs’. 
Om 15.30 uur begint de talentenveiling direct gevolgd door de trekking van de loterij. Natuurlijk is er 
van alles te eten en te drinken en wie wordt sjoelkampioen van de Ontmoetingskerk? Ik heb ook 
geen idee. 
Er is een rommelmarkt met nette én gewassen kleding, boeken en mooie woonaccessoires. Er is een 
kunstkraam waar zeer bijzondere stukken te koop zijn. Misschien hebben in de zomervakantie uw 
planten het door uw afwezigheid, ondanks de liefdevolle zorg hiervoor van buren of familie, zwaar te 
verduren gehad. U treft het, want er is een natuurkraam, waar u stekjes, planten (waaronder 
schitterende ananasplanten) en fraaie bloempotten kunt kopen. Voor de prijs hoeft u het zeker niet 
te laten en deze kans om een frisgroene herstart te maken mag u niet missen. 
 
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die: 
• willen helpen bij de opbouw (donderdag 5 september tussen 19-21 uur) 
• de kramen willen inrichten op vrijdag 6 september 
• op 7 september (een dagdeel) achter een kraam willen staan 
• willen helpen bij het verkopen van plankjes voor het rad van avontuur 
 
U kunt zich hiervoor opgeven bij één van de leden van de commissie. 
Ook kunnen we nog wel wat activiteiten/talenten gebruiken. Uw talentenbriefjes blijven dus van 
harte welkom. U kunt deze overhandigen aan een commissielid, deponeren in de doos in de 
Ontmoetingsruimte of u kiest voor de digitale weg: 
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl – HOME – Talent aanmelden! 
 
Toch ook nog even uw aandacht voor de intekenlijsten in de ontmoetingsruimte. U kunt zich opgeven 
voor ‘Happen en Trappen’, ‘Frites mét snack’ of ‘Spelletjesavond om nooit te vergeten’. 
 
De kinderbingo, met geweldige prijzen, begint om 11.30 uur. 
 
Op het voorplein van onze kerk aan de Hoofdstraat komen diverse kramen, tafels en stoelen te 
staan. Hier is dus geen ruimte om uw fiets of ander vervoermiddel te stallen. Dan kan aan de 
achterkant van de Ontmoetingsruimte of elders in de omgeving. 
 
Heeft u vragen over of suggesties voor deze bazaar/talentenveiling? 
Neemt u dan contact op met iemand van de commissie die bestaat uit de volgende personen: Gera 
Spruijt Caroline de Jong, Marcel Lankhaar, Cobie Nieuwenhuizen, Ruud van Mastrigt, Els van Westen 
en ondergetekende. 
 
Graag tot zaterdag 7 september.                             Sicco Kooistra 
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Startzondag - koffie en lekkers op Thialf 
Op 8 september verzamelen we meteen na 
de dienst op Thialf. Heeft u vervoer nodig? 
Jan van der Leeden helpt u graag. Zoals 
eerder aangegeven, hebben we ook 
taart/cake/koek nodig.  

 

 
Wie bakt er mee? Al het lekkers mag voor de 
dienst naar Thialf worden gebracht of  
het kan ook na afloop van de dienst worden 
meegenomen.  
 

Wie helpt ons aan taart of koek en soep? 

 
Beste mensen, het kan u bijna niet meer ontgaan zijn, zaterdag 7 september is de 
talentenveiling met zoals u inmiddels gewend bent, allerlei lekkers vanuit de keuken. 
Nu wil het geval dat het de dag erna startzondag is en we dan weer na kerktijd op Thialf 
een buffet openen samen met onze Hervormde broeders en zusters. 
 
We hopen dus op een enorm aantal bakkers die ons aan lekkers willen helpen en voor de 
zaterdag soep willen koken. Tot nu toe mochten we al wel 5 aanmeldingen 
ontvangen maar dat is voor al die gasten die we verwachten toch echt veel te 
weinig. 
 
Bent u die keukenprins of -prinses die we zoeken, meldt u dan snel aan. Ziet u het niet 
zitten om zelfs iets te bakken dan mag u natuurlijk ook wat kopen. 
 
U kunt een appje sturen of bellen naar: 
Agnes Huizer telefoon: 06 48398548 
José Lankhaar telefoon: 06 15468183 
Als u ons zondag in de kerk ziet, kunt u ons ook gerust aanschieten. 
 
Het lekkers en de soep voor de zaterdag kunt u zaterdag tussen 9.30 uur en 10.00 uur in 
de kerk afleveren. Als u liever iets bakt voor de zondag, dan kunt u dat na kerktijd (het 
liefst gesneden) meenemen naar Thialf. We horen graag van u. 
 
Hartelijke groeten Agnes en José. 
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Startzondag - herinneringen doorgeven 

'Als nieuw' is het thema van het nieuwe 
kerkelijk jaar. In het kader van het jaarthema 
willen we herinneringen doorgeven aan een 
nieuwe generatie. Daarom vragen we alle 
oudere gemeenteleden om een (klein) 
voorwerp mee te nemen, waar ze een 
herinnering aan hebben van vroeger. Denk 
bijvoorbeeld aan een cassettebandje, een 
kroontjespen, een spelletje, een leesboekje, 
een foto o.i.d. Hier hangt u een kaartje aan 
waarop u iets vertelt over het voorwerp. Op 
25 aug en 1 sep worden kaartjes uitgedeeld, 
maar een eigen kaartje mag ook. Op de 
startzondag staat een mand klaar waar de 
voorwerpen in gedaan kunnen worden. Deze 
worden dan tijdens de dienst uitgedeeld aan 
de kinderen in de kerk. Een mooie manier om 
een voorwerp en een herinnering een nieuw 
leven te geven. 

Doet u mee? We hopen op veel mooie 
herinneringen. 

 

 

Collecten 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw 
gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 1 september 
 
1ste Protestantse kerk Missionair werk. 
 
Nieuwe vormen van kerk-zijn 
Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en 
andere vormen van kerk-zijn. Dat zijn nieuwe 
plekken waar mensen de liefde van God 
kunnen ervaren. De Protestantse Kerk 
ondersteunt initiatieven die zich richten op 
doelgroepen die niet of nauwelijks meer in 
bestaande kerken komen, of die zich richten 
op regio's waar de kerk kwetsbaar is. Veel 
van deze nieuwe gemeenschappen slagen 
erin om jongere generaties of mensen met 
een multiculturele achtergrond te betrekken 
bij activiteiten rondom geloven. Met je gift in 
de collecte steun je het missionaire werk van 
de Protestantse Kerk, zoals de ondersteuning 
van nieuwe plekken van geloof, hoop en 
liefde. Van harte aanbevolen. 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Missionair werk overmaken op 
rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37       
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
 
2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 
overmaken op rekeningnummer  
NL63 RABO 0333 8006 56      
Of scan de QR code voor collecte 2  
 

 
    
De diaconie 
 


