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Meditatief:  
 
In vervolg op één van mijn vorige stukjes in 
de rubriek Meditatief, over Gods droom, 
geschreven door Henri Nouwen, deze keer 
een gebed uit het boek “Help ons U te 
vinden”. Het gebed is geschreven door Hette 
Domburg. 
 
Eeuwige God, 
In alle eenvoud wil ik voor u staan 
als klein en kwetsbaar mens. 
 
Ik vraag u om wijsheid 
in de omgang met mensen, 
met dieren en planten, met mijzelf, 
opdat ik mij niet laat leiden door illusies 
maar door uw wil. 
 
Dwaasheid mag het zijn voor de wereld, o 
God: 
de wijsheid van Jezus, 
rechtvaardig mens tot aan het kruis; 
uw wijsheid is het, Barmhartige, 
liefdevolle Vader. 
 
In alle eenvoud vraag ik u: 
stop mijn oren toe voor de dwaasheid van de 
wereld. 
Maak mij vredelievend, barmhartig, 
onpartijdig en oprecht. 
Laat mij bescheiden zijn en zegen mij 
door uw wijsheid. 
Amen. 
 
Het gebed sprak mij aan in deze tijd waarin 
sprake is van geweld, oorlog, natuurrampen, 
klimaatcrisis en armoede in de wereld en bij 
gebeurtenissen van verdriet en zorg in het 
persoonlijke leven van mensen. 

 
Dat we meer mogen gaan proberen te leven 
naar Gods droom, om nog een keer op het 
vorige meditatief terug te komen. Stel je voor 
dat alle mensen op deze wereldbol elkaar de 

hand zouden reiken en één grote kring van 
liefde zouden vormen. Dat kunnen we ook in 
onze kleine wereld doen, en als we dat 
allemaal doen dan heeft het ook effect op de 
grote wereld. Een hoopvol beeld. 
                                    Quirine Lodder 
 
 
Orde van dienst 10 november 2024 
 
Deze avondmaalsdienst voor jong en oud 
wordt geleid door onze predikant ds. Gertjan 
Robbemond. Centraal staat de vraag wat het 
belangrijkste gebod is. We wensen elkaar een 
goede dienst van woord en sacrament. 
 
Welkom en mededelingen – Aanvangslied: 
NLB 282 Genesteld aan uw hart - 
Bemoediging en groet - Zingen: NLB 91a: 1 
Wie in de schaduw Gods mag wonen - Gebed 
om ontferming -Zingen: Hemelhoog 177 
Heer, ik prijs uw grote naam (2x) - Gebed bij 
de opening van de Schriften - Moment met 
en voor de kinderen; de kinderen gaan naar 
de kindernevendienst; zingen: We gaan voor 
even uit elkaar - Schriftlezing: Marcus 12: 28 
– 34 - Zingen: NLB 315: 1 en 2 Heb dank, o 
God van alle leven – Overdenking – Orgelspel 
- Zingen: NLB 974: 1, 2 en 5 Maak ons uw 
liefde, God, tot opmaat - Gedachtenis Joke 
Eikelenboom-Verheij ( 14 november 1948 – 3 
november 2024) – Zingen: Hemelhoog 321:1, 
2 en 5 Wees mijn verlangen - Dankgebed en 
voorbeden - Aandacht voor de gaven - 
Zingen: NLB 388 Voor ieder van ons een 
plaats aan de tafel - MAALTIJD VAN DE 
HEER: Nodiging; Tafelgebed, zingen: NLB 
405: Heilig, heilig, heilig! Heer, God 
almachtig, vervolg tafelgebed; Aanroeping 
van de Heilige Geest; Onze Vader; 
Vredegroet; Zingen: NLB 377: 1, 2, 4, 5 en 6 
Zoals ik ben, kom ik nabij ; Breken en delen 
van brood en wijn; Instellingswoorden; 
Dankgebed - Slotlied: NLB 425 Vervuld van 
uw zegen - Zegen, gezongen amen 
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Wel en wee  
 
De heer L. Hordijk hoopt op woensdag 13 
november zijn verjaardag te vieren. Wij 
wensen hem een fijne dag toe, een goed 
nieuw levensjaar en natuurlijk hartelijke 
felicitaties. 
 
Mevrouw L.C. Landman- Meerkerk hoopt op 
donderdag 14 november haar verjaardag te 
vieren. Alvast hartelijk gefeliciteerd, een 
mooie dag en een goed jaar toegewenst. 
 
Afgelopen week werd bekend gemaakt dat  
ds. Rob van der Plicht is overleden. De 
dankdienst voor zijn leven is aanstaande 
maandag, 11 november 2024, vanaf 13:00 
uur te volgen via: 
http://youtube.com/@pgwaddinxveenwijkge
meentet3572?feature=shared 
 

 
 

Terugblik op de fruitactie 
 
Wat is er veel fruit gebracht deze week. 
Hartverwarmend! 
Zoveel dat er 37 fruitbakjes gevuld konden 
worden en er ook nog fruit over was om naar 
de Uitkijk en de weggeefkast te brengen. 
Daarom hartelijk dank aan al diegenen die 
fruit gebracht hebben. Ook dank aan Arie de 
Sinaasappelman die ook dit jaar weer fruit 
geschonken heeft. 
 
 

 
 
 
 
 
Dank aan iedereen die geholpen heeft de 
bakjes te maken en aan degenen die een 
bakje hebben bezorgd. 
Het was met recht een actie van 
gemeenteleden voor gemeenteleden. 

 
 
 

Koffieochtend 
woensdag 20 november 

 
Van harte welkom allemaal voor een gezellige 
ochtend waar contact en ontmoeting centraal 

staan. 
Er is koffie en thee … 
 

 
… gelegenheid om een spelletje te doen, 

(dit mag, moet niet)        

 
en – mocht dit nog niet gebeurd zijn – 

gelegenheid nader kennis te maken met 
dominee Gertjan Robbemond. 

 
Waar: in de Ontmoetingsruimte van de 

Ontmoetingskerk 
Hoe laat: vanaf 10.00 uur tot 11.45 uur 

Voor wie: voor iedereen die zin en tijd heeft. 

 

 

De bloemen van zondag 10 november zijn 
voor de heer en mevrouw Ouwehand ter 
bemoediging.  
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Seniorenmiddag. 
 
Donderdag 14 november om 14.00 uur is er 
weer een seniorenmiddag in ‘t Voorhof. De 
heer Peter Sluisman uit Bergambacht geeft 
een lezing genaamd ‘Fietsend op ontdekking 
in de Krimpenerwaard’. Tijdens zijn 
fietstochten fotografeerde hij historische 
bezienswaardigheden zoals boerderijen, oude 
gevels, kerken en de Maria-klok. Een 
uitnodiging om de vertrouwde omgeving met 
een frisse blik te bekijken. 
 
Voor vervoer naar ’t Voorhof kan tot 12 
november contact worden opgenomen met 
Riet de Ridder, via (0180) 512357. 
 
 
Lichtjesavond voor iedereen  
 

 
 

Graag willen we op vrijdagavond 22 
november de kerk openstellen van 16.00 – 
20.00 uur.  
Er is gelegenheid om een kaarsje aan te 
steken voor iemand die je mist. Er is een 
gedicht om te lezen, er is zachte muziek, er is 
gelegenheid om rust te zoeken in de kerkzaal. 
En als je even wilt praten is daarvoor 
gelegenheid in de Ontmoetingsruimte. We 
bieden iedereen hiervoor de gelegenheid, 
kerkganger of niet. Dus mocht u iemand 
weten die hier behoefte aan heeft, geef het 
dan door! 
 
 

 
 

De gedenktafel 
 
Sinds enkele jaren is er in de kerk een 
gedenktafel, de plaats waar we onze 
overleden gemeenteleden gedenken. 
De zondag na een overlijden wordt dat 
betreffende gemeentelid in de dienst kort 
herdacht en wordt door de ouderling van 
dienst een steen met de naam en sterfdatum 
op de tafel gelegd. Een jaar na het overlijden 
wordt de steen bij de familie gebracht. 
In het gedenkboek op de tafel staan de 
namen van de overleden gemeenteleden met 
daarbij de geboorte- en sterfdatum. 
Op de tafel brandt voor, tijdens en na een 
kerkdienst een kaars en er staat een aantal 
waxinelichtjes. Iedereen die dat wil, kan op 
deze plek een kaarsje branden. 
 
Er ligt ook een naamloze steen. Als symbool 
voor iedereen die denkend aan overledenen 
van langer geleden of van buiten de 
gemeente een kaarsje aan wil steken. 
 
Nu is er onlangs een groen geverfde steen op 
de gedenktafel gelegd. Zonder iemand te 
willen kwetsen, is besloten deze steen weg te 
halen. Zoals gezegd: de naamloze steen staat 
symbool voor het gedenken van wie dan ook. 
Ik kom graag in contact met degene die de 
steen heeft neergelegd. Om één en ander 
nader uit te leggen en om de steen terug te 
kunnen geven. 
 
Bertha Welter 
 
 
 
Kerkdienst terugkijken 
 
Per 1 december 2024 zal de mogelijkheid om 
een kerkdienst terug te kijken, via 
kerkdienstgemist.nl, minder lang mogelijk 
zijn. De periode om een dienst te bekijken zal 
verlaagd worden naar een half jaar.  
 
 

Voedselbank 
 
Het product voor november is pasta/spaghetti. 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 
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Collecten 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen. 
 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 10 november 
 
1ste SamenWijzer 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. SamenWijzer overmaken op rekeningnummer  
NL63 RABO 0333 8006 56 
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
    
2de kerk 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk  overmaken op rekeningnummer  
NL63 RABO 0333 8006 56   
Of scan de QR code voor collecte 2  
 

 
3de Werelddiaconaat HA 
 
Door klimaatverandering valt de regen in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Veel jongeren 
trekken naar de stad omdat ze geen toekomst zien in de bergen. 
 
Maar sinds er waterreservoirs zijn kunnen boeren en boerinnen hun land irrigeren. Ze leren 
inheemse groenterassen weer waarderen en biologisch verbouwen en gaan samenwerken in 
coöperaties. En jongeren keren weer terug. Stadsbewoners leren stadslandbouw en scholieren gaan 
aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs op 4.000 meter hoogte landbouw mogelijk is. 
 
Met jouw gift in de collecte voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je kwetsbare mensen 
zoals de boeren en boerinnen in Bolivia.  
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Noodhulp overmaken op rek.nr. NL10 RABO 0333 8007 37 
 
Of scan de QR code voor collecte 3 

 
De diaconie 
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Zingen in de Kerk 
 
Op vrijdagavond 13 december om 19.30 uur 
gaan we zingen in de kerk. Zomaar voor de 
gezelligheid. Neem je liedboek mee, wat 
kleingeld voor een kop thee of koffie, gewoon 
lekker achterstevoren met je gezicht naar het 
orgel waar Peter Reijnhoudt op gaat spelen. 
Vindt u dit leuk noteer het vast in uw agenda. 
Vanaf zondag 3 november hangt er naast het 
koffie loket een A4tje waarop u uw naam 
kunt vermelden. Daarbij kunt u nog wat 
liederen schrijven die u graag zou willen 
zingen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
het op het formulier te vermelden kunt u ook 
mijn voicemail inspreken. We kijken uit naar 
een gezellige avond zingen. Annemarie Kraan 
( 06 488 28 622) en Peter Reijnhoudt. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Zondag 17 november 2024: 
ZWO DIENST!  
 
Op 17 november 2024 willen wij weer één van de 
doelen van Kerk in Actie uitlichten en daar iets 
meer over vertellen.  
 
Onze eigen dominee Robbemond hoopt in de 
dienst voor te gaan. 
 
We hebben dit keer gekozen voor een project in 
Indonesië: Sterke vrouwen in de kerk (Papoea) 
 

 
 
 
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, 
Indonesië, spelen een belangrijke rol in de 
samenleving, vooral in de vaak afgelegen 
gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg 
slecht functioneren.  
 
Veel vrouwen zijn actief betrokken bij de 
ontwikkeling van hun land en volk en nemen 
sociale en pastorale taken op zich. 
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea voor 
deze taken. Ze kunnen een diaconale of 
maatschappelijke training, een alfabetiserings-
cursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk 
vrouwen via een voedingsprogramma  
voorlichting over gezonde voeding. 
 
Geef in de collecte en steun de vrouwen in de 
kerk in Indonesië en andere wereld diaconale 
projecten van Kerk in Actie, of maak je bijdrage 
over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. collecte kerk Indonesië, of doneer 
online. 
 
Hartelijk dank! 
Commissie ZWO 
 
Lees meer op: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/
versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua/  

Knutselen Upcycling bij het 
thema ‘Als nieuw’ 
 
Op 10 november gaan we met gebruikte 
materialen iets nieuws maken. Wat 
dacht u van een engel voor in de boom, 
een etagère of iets voor de vogels in de 
tuin. Wij zorgen voor de materialen en 
een kopje koffie of limonade, u zorgt 
voor de gezelligheid. Uiteraard zijn 
kinderen ook welkom. 
Datum: 10 november  
Hoe laat: Na de kerkdienst  
Plaats: In de ontmoetingsruimte 
 
Namens Commissie V&T,  
Martine van Leerdam  
Rianne de Kwaadsteniet  
Marian Landman  
Ellen van Westen 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua/
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Provinciale Ontmoetingsdag over jodendom  

Op donderdag 14 november 2024 organiseren de 
classicale commissies Kerk & Israël van de classes 
Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid in de 
Pauluskerk te Gouda een Provinciale 
Ontmoetingsdag voor iedereen die belangstelling 
heeft voor de joodse geschiedenis en de joodse 
religie.  

De dag wordt geopend door schrijver Patrick 
Bernhart (1968). Als een in Nederland geboren 
kind van Hongaarse vluchtelingen liep hij rond 
met vragen over zijn afkomst. Helemaal nadat hij 
op vijftienjarige leeftijd had gehoord dat zijn 
familie Joods was maar dat hij daar beter over 
kon zwijgen. Vele jaren later spreekt auteur 
Patrick Bernhart bij ons over zijn Habsburgs-
Joods-Hongaarse familiegeschiedenis die hij in 
zijn laatste boek ‘Vlieg, mijn zwaluw’ heeft 
verwerkt.  

De tweede spreker is Harry Smit, theoloog en 
emeritus predikant. Hij heeft een joodse moeder 
en een christelijke vader. Al tientallen jaren 
verdiept hij zich in de joodse traditie, in het 
bijzonder in de Talmoed. Aan de hand van zijn 
boek ‘Een Sterke Vrouw, portretten van vrouwen 
in de Talmoed’, zal hij in zijn lezing laten zien hoe 
door deze verhalen structureel anders over de 
positie van de vrouw kan worden gedacht, juist 
vanuit de klassieke bronnen van joodse wijsheid!  

Tanja Verstelle, chazaniet (voorzangster) in de 
Liberale synagoge van Den Haag zal op deze dag 
de muzikale invulling verzorgen door het zingen 
van enkele liederen uit de synagoge. Zij zal deze 
liederen voorzien van een toelichting.                   
Voor meer informatie en aanmelden kunt u 
terecht op de website www.kerkenisraelzh.nl    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Die nieuwe wereld 
 
Die nieuwe wereld die komt anders  
dan wij dachten en hoopten. 
Zij komt met droogte, wolven, 
overstromingen 
aardbeving, brandende wouden 
misbruikte kinderen, liegende kerken 
met wreed getwitter in smoking 
naakt in vernedering, komt zij 
en wij aanschouwen en omhelzen haar, 
zijn in haar. Niet wetend hoe verder. 
We zullen in stilte zingen, oefening 
in solidariteit en volharding 
Wij zijn zeg maar van geloof, hoop, liefde 
Deze drie, de grootste is de liefde. 
 
Huub Oosterhuis  
(overgenomen uit de Trouw van  

maandag 4 november) 
 
 

http://www.kerkenisraelzh.nl/

