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Meditatief:  
 
Vorige week sprak Luci in de dienst over keuzes 
maken. Niet een van mijn talenten vrees ik, zelfs 
kiezen tussen een appel of een stroopwafel vind 
ik lastig, dus ik leefde wel mee met de kinderen. 
Kiezen…we doen het eigenlijk de hele dag, soms 
min of meer eenvoudige keuzes, wat eten we, 
wat trek ik aan, wat ga ik doen vandaag, wel of 
niet met iemand afspreken…maar ook kiezen voor 
ongemakkelijker zaken als een moeilijk gesprek of 
een bezoek waar je eigenlijk helemaal geen zin in 
hebt. 
Of in mijn geval recent een operatie, waarvan je 
weet dat je meer pijn zult hebben daarna en niet 
weet of het gaat helpen, wat kies je dan? Je 
vertrouwt op de artsen ook al zijn er mensen om 
je heen die een andere keus zouden maken en 
dat ook laten weten. En er zijn mensen die je 
bemoedigen in je keus, omdat ook zij je het beste 
gunnen. Je kiest, maar dan slaat de twijfel weer 
toe, wat is het beste? 
 
En in deze weken contact met een lieve vriendin, 
ook rugpijn, veel onderzoeken en helaas geen 
keus meer, ze wordt niet meer beter, en wat doe 
je, wat laat je in de tijd die er nog is, is ook weer 
een moeilijke keuze. 
Zo blijven we keuzes maken, al of niet met hulp 
van anderen en met God, dat vormt ons tot wie 
we zijn. Maar ook mensen om ons heen met hun 
liefde en aandacht maken wie wij zijn en hoe wij 
ons voelen. 
Toen ik gevraagd werd of ik in het ‘wel en wee’ 
genoemd mocht worden, weer een keuze, heb ik 
daarin toegestemd. En was ik blij verrast dat 
mensen de keus hadden gemaakt om mij een 
mooie kaart of lief appje te sturen met lieve 
beterschapswensen! En natuurlijk was ik ook blij 
verrast met de bloemen. Hartelijk dank daarvoor, 
weten dat mensen mee leven helpt echt bij het 
herstel. Dat gaat overigens goed, dus ik hoop 
snel weer de kerkdienst te kunnen bezoeken. 
(Alie van Krieken) 
 
Het is niet zo 
dat ik vandaag U kies 
nee, eerder al hebt U voor mij gekozen, 
iets waardevols gezien in al het waardeloze. 

 
Het is niet zo 
dat ik vandaag de stap 
naar U wil doen, nee, U bent blijven hopen 
door elke dag mij tegemoet te lopen. 
 
Het is gewoon niet mijn initiatief 
het eerst had U mij lief. 
(Uit: Uitgesproken – Joke Verweerd) 
 

Orde van dienst zondag 9 maart 2025 
 
Op deze eerste zondag in de Veertigdagentijd is 
onze eigen predikant ds. Gertjan Robbemond de 
voorganger. Deze zondag heet ook wel Zondag 
Invocabit wat Roept hij Mij aan betekent. Zoals 
gebruikelijk start vandaag ook het 40-
dagenproject van de kindernevendienst met als 
thema Een nieuwe dag. Wakkere Wendy zorgt 
ervoor dat iedereen goed wakker is. Alle kinderen 
van de kindernevendienst zijn uitgenodigd om dat 
mee te maken. We wensen elkaar een goede 
dienst toe, waardoor we welgemoed richting het 
Paasfeest gaan.  
 
Woord van welkom - Aanvangslied Vrede voor jou 
(Melodie NLB 276) - Bemoediging en groet -
Zingen NLB 91a: 1 en 3 Wie in de schaduw Gods 
mag wonen - Aandacht voor de liturgische 
bloemschikking - Gebed om ontferming - Zingen 
NLB 299j: 1 en 2 Om de mensen en de dieren - 
Gebed bij de opening van de schriften – 40-
dagenproject kindernevendienst; zingen 
projectlied ‘Een nieuwe dag’ (melodie lied 215); 
Wakkere Wendy komt langs; de kinderen gaan 
naar de kindernevendienst; zingen: We gaan voor 
even uit elkaar - Eerste Schriftlezing: 
Deuteronomium 5: 6 – 21 – Zingen: NLB 316: 1 
en 4 Het woord dat U ten leven riep - Tweede 
Schriftlezing Lucas 4: 1 – 13 – Zingen: 
Hemelhoog 445: 1 en 2 Ik bouw op U – 
Overdenking – Zingen: NLB 538 Een mens te zijn 
op aarde - Dankgebed, voorbeden en Onze Vader 
- Aandacht voor de collecten – De kinderen 
komen terug uit de kindernevendienst en de 
crèche – Slotlied: NLB 418: 1 en 2 - Zegen, 
gezongen Amen 
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Liturgisch bloemschikken;  
 
Vanaf deze eerste zondag gebruiken we de aarde. 
Het kruis ligt op de aarde, schuin naar boven. 
De lijnen van het kruis worden versterkt door 
rode takken verticaal en groene takken 
horizontaal  op het kruis te binden. 
De takken symboliseren de tweesprong, 
rode takken symboliseren de verbinding met het 
Goddelijke, de groene takken symboliseren de 
verbinding met het leven op aarde. 
Groen is de kleur van de toekomst.  

 
Meditatieve tekst;  
 
Rode takken verbinden 
door het genadekruis 
de groene takken van de toekomst. 
 
 

 

 
Wel en wee  
 
Dinsdag 11 maart is mw M. Rigterink-Zieck jarig. 
En woensdag 12 maart is mw M.A. de Gier-de 
Man jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een 
fijne dag en goed nieuw levensjaar toegewenst. 
 
Maarten van Leerdam is afgelopen woensdag 
geopereerd. De operatie is geslaagd en hij mocht 
diezelfde dag weer naar huis. We wensen hem 
een goed herstel. 
Als groet van de kerk ontvangt hij, in plaats van 
bloemen, een chocoladecadeautje. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Soepmakers bedankt! 
 
Wij hebben tijdens de sobere maaltijd genoten 
van een heus soepbuffet van de heerlijkste 
soepen. Wij vinden dat de soepmakers een 
geweldig compliment hebben verdiend. 
 
Klaas en Marianne Rigterink 
 

Laat je zangstem horen! 
 
Op zondagmorgen 16 maart, aanvang 9 uur, 
starten de repetities van de cantorij voor het 
zingen van enkele liederen op Goede Vrijdag. Wie 
van zingen houdt, is van harte uitgenodigd om de 
cantorij te versterken!    
Inlichtingen: Klaas Rigterink tel. 522490, e-mail: 
klaas.rigterink@gmail.com  
 

 
Correctie over de dienst op Stille 
Zaterdag 
 
In de SamenWijzer is een artikel over de Stille 
Week opgenomen. Helaas is er bij de dienst op 
Stille Zaterdag (vroege Paaswake) een fout 
ingeslopen bij de opmaak. 
Het ritueel van de doopgedachtenis lijkt nu op 
Paasmorgen te gaan gebeuren, maar dit is niet 
correct. De doopgedachtenis zal plaatsvinden in 
de vroege Paaswake op zaterdag. 
 
Wat wel op Paasmorgen gebeurt is het 
binnendragen van de nieuwe Paaskaars. Deze zal 
op zaterdag slechts aan de rand van de kerkzaal 
staan zodat het nieuwe licht op Paasmorgen naar 
het midden van de kerkzaal kan worden gebracht.  

  
Gertjan Robbemond 

 
Seniorenmiddagen in ‘t Voorhof 
 
Op donderdag 13 maart 2025 om 14.00 uur is er 
weer een seniorenmiddag. Stolwijker Abe Maaijen 
laat in zijn documentaire ‘De Waardige Waard’ 
vele kanten van het unieke slagenlandschap van 
de Krimpenerwaard zien. Na de pauze neemt hij 
ons mee op een fascinerende bootreis naar 
Spitsbergen. We zien prachtige beelden van de 
adembenemende omgeving en de vele soorten 
vogels. U bent allen van harte welkom. 
Voor vervoer naar ’t Voorhof kunt u tot uiterlijk 11 
maart bellen naar Riet de Ridder: (0180)512357 

De bloemen van zondag 9 maart zijn voor 
Mw. Ouwehand als groet van de gemeente en 
ter bemoediging. 
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Zondag 23 maart 2025: ZWO DIENST!  
 
Onze eigen dominee Gertjan Robbemond hoopt 
voor te gaan, Harry Uyleman zal een muzikale 
bijdrage leveren en Gerard Mourik zal iets komen 
vertellen over het goede doel van deze dienst: 
Stichting Proplan uit Gouda. 
Deze stichting helpt al ruim 25 jaar de mensen in 
nood in Bosnië Herzegovina, met 
name in het armste deel, Oost-Bosnië.  
 
Er wordt op het vlak van onderwijs, 
voedselpakketten, kleding, verwarming, water, 
sanitair en huizenbouw. 
Vorige maand is er nog een transport vanuit 
Nederland vertrokken en Gerard was daarbij. Hij 
zal ons uit eigen ervaring kunnen vertellen over 
het leven van de mensen daar en wat Proplan 
voor hen doet. 
 
Help hen die geen helper hebben.  
 

 
 
Meer lezen?  
 
www.stichtingproplan.nl  
 
We hopen op een volle kerk, tot dan! 
 
Diaconie 
 
 

 

Collecten 
 
Collectedoelen 9 maart  
 

1ste China, Veertigdagentijd – 
Toevluchtsoord voor migranten in nood 
 
In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische 
migranten, vooral vrouwen. Hun positie is 
kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen 
en staan dan zonder inkomen en onderdak 
op straat. Anderen worden misbruikt of staan 
er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie 
ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk 
onderdak, medische zorg, psychosociale en 
geestelijke begeleiding en juridische hulp. Ook 
kunnen vrouwen cursussen Engels of 
computervaardigheden volgen en krijgen ze 
hulp om hun positie te versterken. 
 
Meer lezen? kerkinactie.nl/migrantenhongkong 
 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken 
op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 

457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte zending 
maart of scan onderstaande QR-code: 

 
 

 

2de Kerk 
 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken 
op rekeningnummer NL 10 RABO 0333 800 

737 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk o.v.v. Collecte 
kerk of scan onderstaande QR-code: 

 
 

U kunt uw bijdrage zondag na de dienst ook in 
de kruiken bij de uitgang doen. 
 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen 
namens de Diaconie. 

Voedselbank 
 
Het product voor maart is vis in blik. 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 
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