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Meditatief:  

Het begin van deze week stond in het teken van 
herdenken en vieren. 
We leven al 80 jaar in vrijheid. Hoewel ook in ons 
land onvrijheid en onvrede ervaren kunnen 
worden, door allerlei maatschappelijke en/of 
persoonlijke situaties. 
We vierden die vrijheid en herdachten oorlog en 
mensonterende omstandigheden. 
Oorlog en mensonterende omstandigheden … ze 
waren er toen, ze zijn er nu nog steeds. We 
worden daar in onze tijd niet lijfelijk, maar wel via 
allerlei media-kanalen dagelijks mee 
geconfronteerd. Je kunt daar van weg kijken, of 
je machteloos voelen of verontwaardigd, zelfs 
boos worden omdat er veel te weinig of (te) laat 
stelling tegen genomen wordt. Ik hoef het woord 
Gaza maar te noemen. 
Vrede wereldwijd is ver te zoeken. 
In de dienst van afgelopen zondag zongen we het 
onderstaande lied, op de melodie van “Lof zij de 
Heer, de Almachtige koning der ere …” 
Ik kende de woorden niet. Ze zijn van Huub 
Oosterhuis. 
Ze geven een beeld van hoe het zou kunnen en 
moeten zijn. 
Mooi! 
Hier nog een keer die tekst: 
 
KOMEN OOIT VOETEN GEVLEUGELD 

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de 
vrede; 
daalt over smeulende aarde de dauw van de 
vrede, 
wordt ooit gehoord uit mensen monden dat 
woord: 
wij zullen rusten in vrede. 

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden en huivrend 
ontwaken. 
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. Dan zal ik zwaaien naar 
vreemden, zij zullen mij groeten. 

                                                                    
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede 
ontmoeten. 
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan - 
vrede de weg voor mijn voeten. 

Dat we allemaal op onze eigen plaats iets van 
vrede, iets van de vrede van God proberen waar 

te maken en door te geven. 
 
Bertha Welter 
 
Orde van dienst 11 mei 2025 

De heer H. Aantjes uit Schoonhoven gaat 
vanmorgen voor. Vandaag is het de derde zondag 
na Pasen, zondag Jubilate. Dat betekent: Jubelt, 
juicht en is ontleend aan het eerste vers van 
Psalm 66: “Juicht Gode gij ganse aarde”. Sinds de 
dag dat Jezus is opgewekt uit de dood moet de 
aarde daarover jubelen. Het thema van de 
verkondiging is “Een bijzondere ontmoeting”. We 
wensen elkaar een goede dienst.  

Orgelspel – Welkom – Zingen: Psalm 66: 1 en 3 
Breek, aarde, uit in jubelzangen - Stil gebed- 
Bemoediging & Groet - Zingen NLB 195 Klein 
Gloria - Als inleiding zingen wij NLB 286: 2 Waar 
de mensen lijden onder onrecht, aansluitend 
gebed en we sluiten af met 286: 3 Steek een 
kaars aan tegen al het duister - Woorden van 
hoop - Zingen Glorialied NLB 146a: 1 en 7 Laat 
ons nu vrolijk zingen - Gebed voor de opening 
van de Bijbel - Kinderen gaan naar de 
kindernevendienst; zingen: Wij gaan voor even 
uit elkaar - 1e Lezing Jesaja 35: 1-10 - Lied: De 
steppe zal bloeien (via beamer) - 2e Lezing Lucas 
7: 11-17 - Zingen NLB 642: 4, 5, 6 en 8 Ik zeg 
het allen dat hij leeft – Verkondiging - Zingen NLB 
641: 1, 3 en 4 Jezus leeft en ik met Hem - 
Kinderen komen terug uit de crèche en de 
kindernevendienst – Dankgebed, voorbeden, 
Onze Vader - Collecte - Zingen: Hemelhoog 171 
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft – Zegen - 
Amen
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Hemelvaartsdagontmoeting - wandelen, 
ontbijten en vieren met elkaar 

Beste gemeenteleden,  
 
Eerder heeft u al een berichtje kunnen 
lezen in de zondagsbrief over de 
wandeling en het ontbijt met 
Hemelvaartsdag.  
Op 29 mei is het Hemelvaartsdag.  
 
We houden die ochtend om 9.30 uur een 
gezamenlijke dienst in de Kerk aan de 
Lek. Daaraan voorafgaand is er een 
wandeling en een ontbijt voor wie wil. 
 
Voor de wandeling verzamelen we om 
7.30 uur bij de Tuinfluiter, vroeg uit de 
veren dus deze ochtend! Rond 7.40 uur 
hopen we met elkaar te vertrekken en 
maken we een mooie wandeling door het 
Krimpenerhout.  
 
Tegen 8.30 uur verwachten we terug te 
zijn en mag ieder op eigen gelegenheid 
doorgaan naar de kerk. Daar staat vanaf 
8.30 uur een heerlijk ontbijt voor u klaar.  
Voor het ontbijt zal een vrijwillige bijdrage 
worden gevraagd. Het ontbijt ronden we 
om 9.15 uur met elkaar af waarna de 
kerkdienst om 9.30 uur begint. 
 
De wandeling is ook toegankelijk voor 
wandelwagens en rolstoelen en is geschikt 
voor jong en oud.  
 
U kunt zich opgeven voor wandeling en/of 
ontbijt via een appje naar 06-19833720 of 
door te mailen naar: 
pieterdejong1992@gmail.com. of op de 
inschrijflijst die bij het koffieluik hangt 
Graag vòòr 17 mei. 
 
Wilt u liever toch de wandeling overslaan, 
maar wel graag mee-eten met het ontbijt 
is dat natuurlijk ook mogelijk  
  

Geef even door met hoeveel personen u 
komt en of we rekening moeten houden 
met dieet of allergieën.  
 
Wij hebben er heel veel zin in en zouden 
het heel leuk vinden als u/jij erbij bent!  
 

 
 
Wel en wee 
 
Komende weken doen Jasmijn, Jordy en 
Amber examen op de middelbare school. 
We wensen hen en de mensen in hun 
omgeving veel succes in deze spannende 
tijd. 
 

 

De bloemen van  zondag 11 mei zijn 
voor de heer en mevrouw Van der 
Vaart als groet van de gemeente. 
 
 

Wijziging kopij SamenWijzer 

De datum om de kopij voor 
SamenWijzer 40.7 (25 mei) in te 
leveren en de betreffende periode 1 juni 
t/m 20 juli 2025, zijn beide gewijzigd. 

Nieuwe datum inleveren kopij: 
zondag 1 juni 2025 

Betreffende periode: 8 juni t/m 20 
juli 2025 

Namens de redactie, 
Nelly Hesse en Ruud van Mastrigt 
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Examens 
 
De komende weken/maanden staan voor 
veel scholieren en studenten in het teken 
van eindexamens en afstuderen. 
  
Als gemeente willen we graag meeleven in 
deze bijzondere tijd.  
Kent u gemeenteleden die examen gaan 
doen, geef het door aan de 
jeugdouderling zodat we niemand over 
het hoofd zullen zien. 
 
Alvast bedankt! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Voedselbank 

 
Het product voor mei is pindakaas. 
U kunt de producten in de kerk 
inleveren. 
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Collecten 
 
Collectedoelen 11 mei 
 

1ste Kerk in Actie – Zending, Bangladesh  

In Bangladesh is minder dan een half procent van de bevolking christen. Toch wil deze 
minderheidskerk van betekenis zijn voor de samenleving. Daarom leidt de kerk 
predikanten en kerkelijk werkers op en zijn er cursussen waar gemeenteleden leren hun 
geloof in woord en daad te delen met anderen. Ook ondersteunt de kerk kwetsbare 
groepen, zoals inheemse gemeenschappen en afgelegen dorpen, met diaconale 
activiteiten, waaronder landbouwtraining en beroepsopleidingen voor jongeren en 
vrouwen.  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. Zending Mei of scan onderstaande QR-code:  

Meer lezen? kerkinactie.nl/kerkvanbangladesh 

 

 
 

 

2de SamenWijzer  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 
56 t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte SamenWijzer of scan onderstaande QR-code:  

 

 
 

U kunt uw bijdrage zondag na de dienst ook in de kruiken bij de uitgang doen. 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 


