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Meditatief:  
 
Zondag is het zondag Rogate, ook wel 
bidzondag genoemd. In de christelijke 
jaarkalender de naam voor de vijfde zondag 
na Pasen. Hierdoor is zondag Rogate ook de 
laatste zondag voor Hemelvaart. 
Een van de bijbelteksten die daarbij wordt 
benoemd is Johannes 14: 23-29. 
Johannes 14 is het veertiende hoofdstuk van 
het Evangelie van Johannes in het Nieuwe 
Testament. Het vervolgt de gesprekken van 
Jezus met zijn discipelen in afwachting van 
zijn dood en legt de beloofde gave van de 
Heilige Geest vast. 
 
Johannes 14:22-31: 
Jezus sluit af met een belofte van vrede en 
de verzekering dat zijn volgelingen door zijn 
vrede in geloof mogen leven.  
Belangrijke punten uit Johannes 14:  
De belofte van een nieuwe woning: 
Jezus spreekt over een "plaats bereiden" in 
zijn Vaders huis, wat kan worden 
geïnterpreteerd als de hemel.  
Jezus als de weg, de waarheid en het 
leven: 
Hij is de enige weg naar de Vader, en wie 
hem volgt zal het leven vinden.   
De belofte van de heilige Geest: 
Jezus belooft een andere Trooster, de Heilige 
Geest, die zijn discipelen zal leiden en 
troosten.  
De blijvende aanwezigheid van Jezus: 
Zelfs na zijn vertrek zal hij bij zijn volgelingen 
zijn via de heilige Geest.  
De vrede van Jezus: 
Zijn vrede is een diepere vrede dan 
menselijke vrede en zal hen leiden in geloof 
en troost.  
Johannes 14 is een belangrijk hoofdstuk in 
het evangelie van Johannes, dat de belofte 
van eeuwig leven en de blijvende 
aanwezigheid van God belicht.  

Samengevat in het onderstaande gedicht van 
Ronald Lammers 
 
Ik geef je Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand. 
Ik geef je Mijn sterkte.  
Door Mij houd je stand. 
Ik geef je genade, een teken van trouw. 
Ik ben als een Vader. Ik ben er voor jou. 
Ik geef je Mijn blijdschap.  
Ik geef je Mijn kracht. 
Ik geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht. 
Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou. 
Ik geef je Mijn liefde. Ik ben er voor jou. 
Ik geef je Mijn toekomst. Ik geef je Mijn 
troost. 
Want Ik zal beschermen wat zwak is en 
broos. 
Ik geef je Mijn stilte die nimmer benauwt. 
In Mij mag je rusten. Ik ben er voor jou. 
Ik geef je Mijn vriendschap. Een arm om je 
heen. 
Ik geef je Mijn Woord. Je bent nooit meer 
alleen. 
Ik geef je Mijn leven, omdat Ik van je hou. 
Ik geef je Mijn Geest, want Ik ben er voor 
jou. 
Al je vragen en zorgen vinden rust in Mij. 
Dus wees maar geborgen, Ik sta aan je zij. 
‘k Heb alles gegeven, wat jij niet verdient. 
Ik wil in jou leven, want Ik ben jouw Vriend. 
 
Een fijne zondag gewenst! 
                                            Marie-José  

De bloemen van zondag 25 mei  zijn voor 
de heer P. Landman en mevrouw  D. den 
Ouden. Beiden voor hun verjaardag. 
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Wel en wee 
 
Een drietal 70+ gemeenteleden hoopt de 
komende week hun verjaardag te vieren, 
dhr. Piet Landman op zaterdag 24 mei, mw. D.D. 
den Ouden-Verheuvel op zondag 25 mei en mw. 
Nelly Hesse-Jongeneel op woensdag 28 mei. 
 
Vanaf deze plaats allen alvast van harte 
gefeliciteerd. Een fijne dag toegewenst en een 
goed nieuw levensjaar. 
 
Onze oud-predikante Luci Schermers en haar man 
Jan Schipper hopen op 31 mei hun 40-jarig 
huwelijk te vieren. Wij wensen hen een mooie 
dag toe met elkaar en veel geluk en gezondheid 
voor nu en de toekomst. 
 
Zondagnacht is mevrouw Lenie Landman 
opgenomen in het Groene hart ziekenhuis in 
Gouda (afdeling interne geneeskunde, kamer 
507). 
Na veel onderzoeken blijkt het een zware 
nierbekkenontsteking. De familie en zijzelf hopen 
heel hard dat ze zaterdag 24 mei weer thuis mag 
zijn om de 80ste verjaardag van haar man Piet 
Landman te vieren. 

 
 
Orde van dienst zondag 25 mei 2025  
 
Deze dienst wordt geleid door ds. Rob Maas uit 
Rotterdam, die onze consulent was in de vacante 
periode. We wensen elkaar een goede dienst. 
 
Welkom en mededelingen – Aanvangslied: Psalm 
98: 1 en 2 Zing een nieuw lied voor God de Here 
– Stilte - Bemoediging en groet – Kyriëgebed – 
NLB 117a: 1 en 2 Gij volken loof uw God en Heer 
- Gebed bij de opening van de Schriften - Moment 
met de kinderen; zingen: We gaan voor even uit 
elkaar; de kinderen gaan naar de nevendienst - 
Schriftlezing Micha 4: 1 – 5 - Lied 462 (in 
wisselzang) Zal er ooit een dag van vrede - 
Schriftlezing Johannes 21: 15 – 22 - Zingen: Opw 
639 Ik heb U lief (via beamer) – Verkondiging - 
Lied 657: 1, 3 en 4 Zolang wij ademhalen - 
Dankgebed en voorbeden – Collecte - Slotlied 
903: 1, 5 en 6 Zou ik niet van harte zingen - 
Wegzending en zegen. 
 
 

 

 

 
 

Voedselbank 
 
Het product voor mei is pindakaas. 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

Collecten 
 
Collectedoelen 25 mei  
 

1ste Jeugdwerk, Krimpen aan de Lek 
 
 
Maak uw bijdrage over op NL 10 RABO 0333 
8007 37 t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk o.v.v. 
Jeugdwerk Krimpen of scan onderstaande QR-
code: 

 

  
 

 

 
2de Kerk 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 56 
t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of 
scan onderstaande QR-code: 
 

 
 

 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen 
namens de Diaconie. 
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SamenWijzer 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij van 
SamenWijzer 40.7 over de periode 
8 juni t/m 20 juli 2025 uiterlijk zondag 1 juni 2025 
bij de redactie in te leveren. 

 
 
Hemelvaartsdag 29 mei 2025 
Kerk op de dijk, Krimpen aan de Lek 
 
Voorgangers: ds. B. Bakelaar en ds. G.J. 
Robbemond 
----------------------------------------------  
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied Psalm 47: 1 en 3 (Weerklank) 
1.Juich, o volken, juich, handklap en betuig 
Onze God uw vreugd, wees in Hem verheugd. 
Jubel voor de Heer, buig u voor Hem neer. 
Ieder vreest zijn kracht, elk zijn 
koningsmacht. 
’s Heren majesteit en zijn heerlijkheid 
zijn op heel de aard wijd en zijd vermaard. 
 
3.God vaart voor het oog met gejuich 
omhoog. 
Blij bazuingeluid roept zijn grootheid uit, 
Heel het wereldrond zingt met hart en mond. 
Psalmzing Gode, zing! Hoor, zijn lof 
weerklinkt. 
Volken, geef de Heer, onze Koning, eer. 
Loof zijn majesteit, wees in Hem verblijd. 
Stil gebed 
Votum en groet 
Zingen Psalm 62: 3 en 4 (Weerklank) 
3.Wees stil, mijn ziel, keer u tot God. 
Voorwaar, Hij is mijn vaste rots, 
van Hem blijf ik mijn heil verwachten. 
Alleen bij Hem is hulp in nood, 
Hij is mijn burcht, zijn macht is groot, 
ik wankel niet, Hij schenkt mij krachten. 
 
4.In God is al mijn heil, mijn eer, 
Mijn sterke rots is God, de Heer, 
Mijn schuilplaats is Hij in het lijden. 
Vertrouw op Hem, o volk, in smart. 
Stort voor Hem uit geheel uw hart. 
God is een toevlucht t’allen tijde. 
 

 
 
Gebed om ontferming 
Loflied   Lof zij de Heer (Weerklank Lied 452: 
1, 2 en 5) Liedboek Lied 868 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
Eerste Schriftlezing   Psalm 72: 1 – 8 (NBV21) 
Zingen   Psalm 72: 6 en 7 (Weerklank)    
6.Ja, elke koning zal zich buigen 
en knielen voor hem neer. 
Elk volk zal van zijn macht getuigen, 
Hem dienen tot zijn eer. 
Want deze vorst hoort naar de armen 
die roepen in hun nood. 
Hij helpt verdrukten vol erbarmen 
en redt hen van de dood. 
 
7.Hij zal zich over elk ontfermen 
die zonder helper is. 
Hij zal geringen trouw beschermen, 
hun redding is gewis. 
Hij zal hen van geweld bevrijden, 
al gaat het nog zo hoog, 
hun bloed, hun tranen en hun lijden 
zijn kostbaar in zijn oog. 
 
Tweede Schriftlezing  Handelingen 1:1 – 14 
(NBV21) 
Zingen   Al heeft Hij ons verlaten (Lied 185 
Weerklank)  Liedboek 663 
Verkondiging 
We belijden ons geloof – Lied 303 
(Weerklank)  Liedboek 340b 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Slotlied   Geest van hierboven (Lied 192 
Weerklank)  Liedboek Lied 675 
Zegen (gezamenlijk) 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


