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Toch niet alleen 

We zijn op weg naar Pinksteren, het feest van 
de Geest. De tien dagen tussen Hemelvaart en 
Pinksteren vormen een tijd van tastend vooruit-
kijken. Enerzijds kunnen we in het spoor van 
Hemelvaart zeggen dat Jezus bij ons vandaan is. 
Maar anderzijds legt Hij ook een belofte in ons 
hart: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter’   
(Johannes 14:18). Hij komt dichterbij dan ooit. 
Ter overdenking reik ik enige gedachten aan. 

 
 
 
 
 
 
 

Hoe ga je tastend je weg, zoek je naar het licht 
van een nieuwe morgen: 

dat je hoopvol je weg kunt vinden. 
Je verlangt er naar door het gevoel heen 

dat je alleen gelaten bent. 

Je verlangt naar een geloofwaardig leven, 
naar geloof dat houdbaar blijkt, 

naar wat bemoedigt, inspireert, enthousiast 
maakt, 

naar geborgenheid die jou draagt, 
en die jou tegelijkertijd opnieuw in beweging 

brengt. 

Op de adem van een stem 
worden woorden om je heen geweven, 

komt de Ander – de Eeuwige – bij jou binnen, 
als een fluistering, een stilte, 

een onvermoed gebaar dat teder jouw leven 
omgeeft.  

Toch niet alleen. 
Maar in liefde gedragen. 

In liefde opgetild, 
oneindig kostbaar, 

de Eeuwige zoekt woning in jou. 
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Toch niet alleen. 
Maar tot liefde genodigd, tot vrede en recht; 

Dat de Eeuwige jou daartoe beweegt 
en zo op zijn adem laat leven 

als metgezel, bondgenoot, reisgenoot. 
 

Gertjan Robbemond 

Voorganger in deze dienst is ons gemeentelid 
Klaas Rigterink. Het thema op deze zondag 
voor Pinksteren is: Verbreek de ketens. We 
horen hoe de Bijbel tegen slavernij aankijkt, 
hoe die ooit met de Bijbel in de hand werd ver-
dedigd en of wij in onze moderne tijd schone 
handen hebben. We wensen elkaar een inspi-
rerende dienst toe.  
 
Welkom - Intochtslied: Psalm 124:1 en 4 Laat 
Israël nu zeggen blij van geest - Bemoediging 
en groet - Introductie thema - Gebed voor de 
nood in de wereld - zingen na gebedsintentie: 
NLB 301k Kyrie eleison - Glorialied: NLB 678: 1 
t/m 6 Vrees niet, gij land, verheug u en wees 
blijde - Gebed bij de opening van de Bijbel - 
Schriftlezingen uit het Eerste Testament: Deut. 
15:12-15; Lev. 25: 42-46; Exodus 21:16; 
22:20 - Zingen: NLB 972: 7 t/m 9 Gij Geest die 
woorden leven doet - Schriftlezing uit het 
Tweede Testament: Matt. 7: 7-12 ; 1 Kor. 7: 
20-24 Zingen: Psalm 59:1, 6 en 7 Kom, Heer, 
mij uit de hand bevrijden - Aandacht voor de 
kinderen; zingen: Kinderen van één Vader; de 
kinderen gaan naar de nevendienst; zingen: 
Wij gaan voor even uit elkaar- Overdenking - 
Meditatief orgelspel over NLB 168: When Israel 
was in Egypt’s land -Zingen: NLB 915 Nobody 
knows the troubles I‘ve seen - De tien woor-
den gezongen: NLB 311 Wij kiezen voor de 
vrijheid - Gebeden, stil gebed, het Onze Vader 
– Collecte – De kinderen komen uit de crèche 
en de nevendienst -Slotzang: NLB 990: 1, 4, 5 
en 6 De laatsten worden de eersten - Zegen 
met gezongen Amen.  

Orde van dienst zondag 1 juni 2025  



Ontmoetingskerk in actie – handen uit de mouwen 

Via verschillende wegen krijgen we als kerk hulpvragen van 

gemeenteleden. Honden uitlaten voor iemand met een  

gebroken arm, boodschappen doen of koken voor iemand 

die dat zelf even niet kan, rijden naar de stort voor iemand 

die geen auto heeft of af en toe een kopje koffie drinken bij 

iemand die zich eenzaam voelt. Allemaal dingen die we als 

gemeenteleden voor elkaar kunnen doen. Daarnaast hebben 

we ook in de kerk zelf dingen die gedaan moeten worden, 

kleine en grote klussen of dingen koken/bakken. Heel fijn als 

dit soort dingen niet altijd op dezelfde mensen neerkomen. 

Begin vorig jaar hebben we een app-groep aangemaakt, genaamd: ‘Ontmoetingskerk in actie’. 

Hierin zit al een aardig groepje gemeenteleden. Het zou super zijn om de groep zo groot moge-

lijk te maken. Vele handen maken licht werk. Wat de een niet kan, kan de ander juist wel. 

Per hulpvraag kan je aangeven of je dit wil doen. Je bent nergens toe verplicht. Als er iets voorbij 

komt wat je zou kunnen doen, horen we het graag. 

Wil je ook een steentje bijdragen? Meld je aan bij Rianne! (06-81141024) 

Voedselbank 
Het product van juni is RIJST. 
 
U kunt de producten in de kerk 
inleveren. 

KOPIJ SAMENWIJZER 

De redactie verzoekt u vriendelijk de  

kopij van SamenWijzer 40.7 

over de periode 8 juni t/m 20 juli 2025 

uiterlijk zondag 1 juni 2025  

bij de redactie in te leveren. 

BLOEMEN 

De bloemen van zondag 
1 juni gaan naar  
mw. N. Hesse-

Jongeneel vanwege 
haar 81e verjaardag op 

28 mei.  

 

Wel en wee 

Onze oud-predikante Luci Schermers en haar 
man Jan Schipper hopen op 31 mei hun 40-
jarig huwelijk te vieren. Wij wensen hen een 
mooie dag toe met elkaar en veel geluk en ge-
zondheid voor nu en de toekomst. 

Op 2 juni is dhr J. Broekhuizen jarig. Alvast 
van harte gefeliciteerd en een fijne dag en een 
goed nieuw levensjaar toegewenst. 

Collectedoelen zondag 1 juni  

1e collecte: Instandhouding kerkgebouw 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 56 
t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of 
scan de QR-code linksonder: 

2e collecte: kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 56 
t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of 
scan de QR-code rechtsboven. 



 NACHT VAN GEBED voor  

de vervolgde kerk 20 – 21 juni 2025 

Vervolgde christenen hebben het vooral ‘s 

nachts moeilijk vanwege afschuwelijke nacht-

merries of diepe angsten.  

Overal in Nederland, België en andere landen 

komen mensen samen om te bidden.  

De vervolgde kerk bidt voor ons, bid je mee 

voor hen? Van harte uitgenodigd. 

In Krimpen wordt de Nacht van Gebed gehou-

den in de Rehobothkerk, Landerijen 1, Krim-

pen aan den IJssel. 

Van 19.30 uur – 20.30 uur is er een speciaal 

kinderprogramma 

Van 22.00 uur – 06.00 uur is de Nacht van ge-

bed 

Om 04.30 uur een gebedswandeling 

U bent welkom voor een gedeelte van de 

nacht, of de hele nacht, de inloop is vrij gedu-

rende de hele nacht.   

Voor vragen kunt u contact opnemen met  

Martin Riemens (riemens72@gmail.com /  

06-11599359). 

Vorming en toerusting – hulp gezocht!  

 

Na jaren tomeloze inzet, hebben Marian Landman, Martine van 

Leerdam en Ellen van Westen aangegeven dat ze binnenkort  

willen gaan stoppen met hun activiteiten voor V&T. De commissie 

Vorming en Toerusting organiseert activiteiten zoals de sobere 

maaltijd, de filmavond en de bezinningswandeling.  

 

Uit alle input die we afgelopen jaar hebben verzameld, blijkt dat we als ge-

meente graag willen dat er verschillende activiteiten worden georganiseerd 

door het jaar heen waarbij we elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn ook leuke 

nieuwe ideeën aangedragen die mogelijk eens gedaan zouden kunnen  

worden. Denk bijvoorbeeld aan creatieve activiteiten, kinderactiviteiten, 

gastsprekers, een gemeentedag o.i.d. Hiervoor hebben we mensen nodig die 

dit op willen pakken.  

 

Ben of ken jij iemand met organisatietalent die mee wil denken over activiteiten in de gemeente?

Meld je dan aan bij Rianne de Kwaadsteniet! (06-81141024 of rianne@rway.nl)  

mailto:rianne@rway.nl

