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Meditatief:  
 
Leven op Uw adem  
In de zomerperiode treedt op het kerkelijk erf 
doorgaans een tijd van rust aan. Voor velen is het 
een tijd om even op adem te komen. De 
beweging van Pinksteren met vuur en vlam lijkt 
dan wat tot een waakvlammetje te verkleinen. 
Maar de Geest van Pinksteren waait met ons mee 
en waar we ook zijn, deze Spirit van God draagt 
ons dag aan dag: troostend, bemoedigend, 
inspirerend. Een stille kracht die verwondering in 
ons wekt om een zonnestraal, een klein gebaar. 
Een vlam van hoop en houvast in moeilijke tijden. 
Een bron van liefde die ons iedere dag omgeeft. 
Wij mogen leven op Gods adem, zo kwetsbaar als 
we zijn en zo kostbaar geborgen in zijn 
ontferming.  
Ik heb er wat gedachten bij geschreven.  
 
Rusteloos zoekt mijn hart naar vaste grond,  
de schaduwen voorbij. Waar kan ik aarden?  
Waar kan ik stil geborgen zijn?  
In wie anders dan in Gij.  
 
Gij die heel mijn wezen kent,  
het zuchten en de lach.  
Gij tilt mij uit de diepte op  
en wekt mij dag aan dag.  
 

                
 
Gij ademt in mij, wind en vuur:  
sterkt de broosheid van mijn kracht.  
Gij schenkt mij adem voor de lange duur,  
ook door de zwartste nacht.  
 
 

 
Gij ademt mij Uw liefde in,  
de warmte van Uw hart.  
Gij legt Uw vrede om mij heen  
die al mijn strijd ontwart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gij fluistert mij Uw adem in,  
Uw woord van trouw en zegen.  
Gij maakt mijn hart en ogen open.  
Gij wijst mij nieuwe wegen.  
 
In Uw adem mag ik rusten,  
opstaan, verder gaan.  
Op Uw adem mag ik leven,  
als kostbaar mensenkind bestaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gertjan Robbemond  

 

 

De bloemen van zondag 6 juli zijn voor  

Dhr. L. van den Dool na ziekenhuisopname. 
 
. 
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Orde van dienst zondag 6 juli 2025 
 
Jeugddienst  
Thema: Wat is Gods plan met jouw leven? 
  
Voorgangers zijn Rianne de Kwaadsteniet en 
Gertjan Robbemond. 
Muziek: All to You.  
Wij wensen elkaar een goede en inspirerende 
dienst toe. 
 
Intro: Holy forever & Breng ons samen  
Welkom & gebed  
Inleiding – Mentimeter - twee vragen  
Zingen: God heeft een plan met je leven  
Bijbellezing: Mattheus 6 vers 24 – 34  
Overdenking  
Beamerlied: Je mag ook verliezen  
Zingen: Waymaker  
Mentimeter - twee vragen  
Zingen: Blauwe dag – Suzan en Freek  
Zingen: Oceans  
Gebed  
Zegen: Geliefd door mij  
Slotlied: God wijst mij een weg   
Uitgeleide: In de hemel is de Heer  
 
 

 

GEZOCHT.  

 

Voor de kerkdienst van 31 augustus ben ik op 
zoek naar een zevenarmige kandelaar. Wie 
heeft er één die ik zou mogen gebruiken? Ik 
hoor het graag. 
dsgertjanrobbemond@gmail.com 
 

 

SamenWijzer 

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
van SamenWijzer 40.8 over de periode 
20 juli t/m 7 september 2025 uiterlijk zondag 
13 juli 2025 bij de redactie in te leveren.  
 

 

 

Wel en wee 
 
De heer Leen van den Dool is zaterdag 28 
juni met spoed opgenomen in het ziekenhuis 
vanwege een tia. Gelukkig zijn er, na 48 uur 
monitoring en gerichte behandeling, geen 
restverschijnselen en mocht hij afgelopen 
maandag weer naar huis. We wensen hem en 
zijn vrouw alle goeds. 
 
De heer Tjeerd van de Kooi is afgelopen 
maandag overgebracht naar Rijckehove voor 
revalidatie. De medicatie heeft gelukkig zijn 
werk gedaan maar het blijft nog een wankele 
balans. Het adres is Rijckehove, afdeling 
Heidehof, derde etage kamer 12. 
We wensen Tjeerd kracht en moed toe op 
zijn weg naar herstel.  

Voedselbank 
 
Het product voor juli is olijfolie. 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 
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Collecten 

 
 
Collectedoelen 6 juli  

1ste Tekenen voor Kinderen  

Kinderen groeien niet altijd onbezorgd op. Een kort of lang verblijf in het ziekenhuis, zorginstelling of 
wonen in een AZC brengt onzekerheid met zich mee voor nu en de toekomst. Door te tekenen met 
kinderen geven we ze even een moment van regie en ontspanning. Het kind regisseert wat de 
tekenaar op het papier tot leven brengt. Daarbij wordt de creativiteit van het kind gestimuleerd en 
ontstaat via het tekenen een extra taal om binnen een veilige omgeving eigen gedachten, 
verbeelding of fantasie te kunnen uiten. Een uniek samenspel tussen kind en tekenaar.  

Met de tekening creëren we een blijvende herinnering, waarmee we positieve beweging brengen bij 
kinderen en hun omgeving. Met de kracht van tekenen willen we met onze partners zoveel mogelijk 
kinderen bereiken.  

Samen voor een klein moment met een groots, blijvend effect!  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. 
Diaconie Ontmoetingskerk o.v.v. Tekenen voor Kinderen of scan onderstaande QR-code:  

 

 

2de Kerk  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v. 
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code:  

 

 
 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 
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Telefoonnummer van Arjan Voogt is 06-10190446 

 
 
 

       

       
 
 
 
 
 
 

 


