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Meditatief:  
 
Terwijl ik nog nageniet van de jeugddienst, 
realiseer ik me dat het mijn beurt is voor de 
meditatie. 
Wat vond ik het een feest om met zo’n volle kerk, 
saamhorig te mogen zingen om God te loven en 
te prijzen. 
Ook als de muziek niet je smaak was, denk ik dat 
de saamhorigheid als een beweging voelbaar 
was. 
Zelf heb ik 2 weken geleden mee mogen doen 
aan het concert van Michael W Smith en CeCe 
Winenans (bekende gospel artiesten uit de USA) 
in de Ahoy, daar zaten 12.000 mensen in het 
publiek. En daar zongen we ook ‘holy forever’ en 
‘waymaker’ en wat kwam dat binnen! Ongelofelijk 
mooi om met zoveel gelijkgestemde mensen je 
geloof te mogen belijden in gezang. (voor de 
liefhebber: er staan delen van het concert op 
YouTube). 
Zo ging ik heel blij en vol vertrouwen op vakantie, 
een paar dagen later. 
Zingen en voor anderen muziek maken is een 
belangrijk onderdeel van mijn geloofsleven. 
Kerkvader Augustinus zou gezegd hebben “Zingen 
is dubbel bidden ”Zingen doe je met lichaam en 
ziel, met mond en hart en je uit je in woorden en 
gevoelens. Bij zingen kom je helemaal in 
beweging!   
Als het om geloofstaal gaat dan uiten we onze 
vreugde, dankbaarheid en lofprijzing en 
daarnaast ons verdriet, onze wanhoop en onze 
angsten.  
In het lied kun je dus al je gevoelens kwijt! 
Zingen is contact hebben met God, met je eigen 
ziel en met elkaar. 
 
In beweging komen nu ook veel mensen, nu de 
vakantie (bijna) begint. 
 
De bijbel kent pelgrimsliederen (of 
bedevaartspsalmen) welke verwijzen naar 15 
psalmen (120-134). Deze werden oorspronkelijk 
gezongen door Joden tijdens hun reis naar 
Jeruzalem voor religieuze feesten. De psalmen 
weerspiegelen de ervaringen, gevoelens en 
verwachtingen van de pelgrims tijdens hun tocht. 
 

 
Zoals Psalm 121 welke het vertrouwen van God 
uitdrukt als helper die de Pelgrim beschermt op 
zijn reis. 
 
Psalm 121. 
 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp 
vandaan ? 
Mijn hulp is van mijn HEERE, die 
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet 
slapen. 
 
2. 
Uw wankle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert 
niet ! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter 
wezen. 
 
3. 
De HEER brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de 
wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets 
ten kwade. 
 
4. 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u 
hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. 
 
Zo komen zingen en op reis gaan samen: in 
beweging komen. 
Ik hoop dat u/ jullie tijdens de vakantie Gods 
aanwezigheid mee neemt, mag voelen en 
uitdragen. 
 
Hartelijke groet, 
Marie-José de Gier 
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Wel en Wee 
 
Op 15 juli is mevrouw A. Stip-van der Stel 
jarig. Op 19 juli is de heer J. de Korte jarig. 
We wensen beiden een hele fijne verjaardag 
en een gezegend nieuw jaar toe. 
 
‘Open Kerk’ in de zomer 
 
Iedere derde woensdagochtend van de 
maand is onze Ontmoetingskerk open om een 
kop koffie of thee te drinken, elkaar te 
ontmoeten, een praatje te maken, even stil te 
worden in de kerkzaal, een kaarsje aan te 
steken of ds. Gertjan Robbemond te spreken. 
De vakantieperiode breekt bijna aan, maar de 
Open Kerk gaat in de zomermaanden gewoon 
door, dus ook komende woensdagochtend 16 
juli en woensdagochtend 20 augustus. Neem 
gerust iemand mee. Iedereen is van harte 
welkom, vanaf 10.00 uur in de 
Ontmoetingsruimte. 
 
In de vakantieperiode wordt op 
woensdagochtend 30 juli een extra 
koffieochtend georganiseerd. Ook van 10.00 
uur tot 12.00 uur in de Ontmoetingsruimte. 
Contact en ontmoeting staan dan centraal en 
er is die ochtend gelegenheid om een 
spelletje te doen. Een datum om vast te 
onthouden. Ook dan is iedereen van harte 
welkom 
 
 
Orde van dienst zondag 13 juli 2025 
 
De voorganger in deze dienst is ds. Luci 
Schermers 
 
Orgelspel -Welkom door ouderling van dienst -
Zingen: Psalm 87: 1, 2 en 4 
Gebed om ontferming-Zingen Loflied 146c: 1 en 6 
-Gebed-Kinderlied: We gaan voor even uit elkaar-
Schriftlezing Ruth 2: 1 – 19-Zingen Lied 647: 1, 2, 
3 en 4 Voor mensen die naamloos -Preek -Zingen 
Lied 388: 1 en 4  Voor ieder van ons een plaats 
aan de tafel…-Dankgebed en voorbeden -Collecte 
-Zingen Lied 385: 1 en 4- 
We vieren het avondmaal -Zingen NLB 405: 1 
Heilig, heilig, heilig! - 
Gemeenschap van brood en wijn- Dankgebed -
Zingen: Lied 418: 1 en 3 -Zegen -Orgelspel. 

 
 

 
 

 
SamenWijzer 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
van SamenWijzer 40.8 over de periode 
20 juli 2025 t/m 7 september uiterlijk zondag 
13 juli 2025 bij de redactie in te leveren. 
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De bloemen van zondag 13 juli zijn voor mevr. 
Els de Gier als groet van de gemeente. 

Voedselbank 
 
Het product voor juli is olijfolie. 
U kunt de producten in de kerk 
inleveren. 

Collecten 
 
Collectedoelen 13 juli  
 

1ste Kerk in Actie: Missionair werk, Nederland 
 
Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en geleefd over nieuwe 
vormen van kerk-zijn. Via online modules over thema’s als ‘Hoe ontdekken we samen het 
christelijk geloof?’, ‘Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?’ 
en “Hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap met mensen van buiten de kerk?’ wil de 
Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar stellen voor pioniersplekken, 
andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn. De 
uitdagingen van vandaag vragen om creativiteit, samenwerking en moed om nieuwe stappen te 
zetten. Daarom is dit een belangrijk collectedoel dat we van harte aanbevelen! 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse 
Kerk o.v.v. 25155-Collecte Missionair werk juli of scan onderstaande QR-code: 
 

 
 
2de Kerk 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 
t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte kerk of scan onderstaande QR-code: 
 

 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 
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Lied van Ruth - My Land Is Jou Land 
 
Ek is n vreemde hier 
Ek het my land gelos 
Ek het jou pad gekruis 
Ek het jou spoor gevolg 
 
Jy het gesê gaan terug 
Moe nie op my vertrou 
Maar jy's 'n deel van my 
Wat doen ek sonder jou 
 
En ek weet die toekoms is onseker 
En die donker is digby 
En ek weet ons wag 'n lang reis 
Reg deur die woestyn 
Reg deur die woestyn 
 
Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 
Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 
Jou droom is my droom 
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 
Jou hart in my hart 
 
Ek weet jou volk is bang 
Voor ons wat anders is 
Maar ek sal brugge bou 
Daar waar die afgrond is 
 
En ek sal terugverlang 
Wanneer die wind sal waai 
Wat uit die suide kom 
Van my geboorte grond 
 
Maar ek sal sterk wees 
En ek sal oorleef 
Want ek wil naas jou staan 
Al sal dit moeilyk wees 
Al sal dit moeilyk wees 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 
Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 
Jou droom is my droom 
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 
Jou hart is my hart 
Jou deel is my deel 
Jou brood is my brood 
Jou lewe imy lewe 
Jou dood is my dood 
 
En wanneer die donker kom 
En jou mense my ontwyk 
Sal ek my liefde gee 
Totdat die haat verdwyn 
Totdat die haat verdwyn 
 
Want jou huis is my huis 
Jou angs is my angs 
Jou stilte my stilte 
Jou land is my land 
 
Stef Bos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


