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Meditatief:  
 
Als u dit leest, ben ik hopelijk op vakantie. Na 
alle voorbereidingen lekker weg, ik ben nl. 
van de lijstjes, de planning, hoe laat en waar 
en dit moet ook maar mee, ik vind het soms 
lastig om maar van alles te laten gebeuren of 
we zien wel…, alles loslaten en in vertrouwen 
op pad gaan, wat kan dat moeilijk zijn. 
 
Zo gingen goede vrienden van ons lopen naar 
Rome vanuit Krimpen aan de Lek, ik liep een 
heel klein eindje mee, verbaasde me over het 
tempo, zo zou het heel lang duren voordat ze 
Rome zouden bereiken. Zij maakten zich daar 
niet druk over, natuurlijk was het einddoel 
Rome maar de weg ernaar toe was net zo 
belangrijk of misschien nog belangrijker. Zij 
gingen lopen met open ogen en goede moed 
en hadden aandacht voor de wandeling en 
vertrouwden erop dat ze inderdaad Rome 
zouden halen, letterlijk en figuurlijk stapje 
voor stapje. (Overigens bereikten ze Rome na 
ongeveer 4 maanden!) 
 
Toen ik in de SamenWijzer in de berichtjes 
van ds Gertjan las over het boek “De weg 
naar het licht” een moderne pelgrimsreis, 
werd ik wel heel nieuwsgierig, een 
pelgrimsreis. Ik dacht aan wandelingen door 
de natuur, nieuwe ontmoetingen, maar het 
boek is ook een weg naar jezelf, geloof, 
vertrouwen, de weg is belangrijker dan het 
doel, de werkelijke waarde ligt in de route 
zelf, kan ik daar iets van leren? Ik kan het 
nog niet zeggen, ik ben in het boek nog bezig 
met de inleiding, de “voorbereiding” en de 
route die voor me ligt en in kleine stapjes, in 
alle rust lezen en nadenken over waar de reis 
me heen brengt, op vakantie of naar mezelf. 
Zoals in het boek staat                                                             
Ons leven is een pelgrimstocht.  
Het is een weg naar jezelf. 
 

 
Martin Luther King Jr. zei eens: ‘Neem in 
geloof de eerste stap. Je hoeft niet de hele 
trap te overzien, neem gewoon de eerste 
tree. Stapje voor stapje onderweg, niet altijd 
weten wat de eindbestemming is, wat is mijn 
weg, vallen en weer opstaan in het dagelijkse 
leven.  
Ook al zijn mijn stapjes in geloof soms klein, 
wat is het fijn om te weten dat er 
gemeenteleden zijn die meegaan op mijn 
‘pelgrimsreis’ en ik soms met hen mee mag 
wandelen, zo zijn we gemeente met elkaar en 
kunnen met elkaar groeien in geloof. Ik wens 
u mooie ‘wandelingen’ toe, naar buiten met 
de wandelschoenen aan of naar binnen.               
Lieve groet, Alie van Krieken 

Orde van dienst zondag 27 juli 2025 

Deze dienst wordt geleid door mevrouw drs. 
M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel. 
We wensen elkaar toe dat we geraakt worden 
door de liederen en het Woord.  

Welkom - Dienst van de voorbereiding - 
Aanvangslied: Psalm 92:1 en 2 Waarlijk, dit is 
rechtvaardig - Stil gebed - Woord van trouw 
en groet - Psalm 92:3 Gij hebt mij door uw 
daden - Gebed van verootmoediging - Zingen 
Lied 117d Laudate omne gentes (= Alle 
volken, loof de Heer!) (via beamer) - Dienst 
rondom het Woord - Gebed voor opening van 
de Bijbel – Lezing: Genesis 18:20-33 – 
Zingen: Psalm 138:1 en 2 U loof ik, Heer, met 
hart en ziel – Lezing: Lucas 11:1-13 - Zingen 
NLB 339a U komt de lof toe – Verkondiging - 
Zingen NLB 370 Vader, die woont in hemels 
licht - Dienst van het antwoord - Dankgebed, 
voorbeden afgewisseld met lied 368g Adem 
van God, vernieuw ons bestaan, stil gebed en 
gezamenlijk gebeden, Onze Vader - 
Inzameling van de gaven - Slotlied NLB 422 
Laat de woorden die we hoorden – Zegen. 
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Wijziging voorganger zondag 3 
augustus 2025 
 
Op ons preekrooster stond voor zondag 3 
augustus ds. L.J. Scholten uit Gouda 
genoteerd. Afgelopen week werd bekend dat 
deze dominee afgelopen 21 april onverwacht 
in zijn slaap is overleden. Verdrietig nieuws! 
Helaas heeft dit bericht ons niet eerder 
bereikt.  
 
Ons gewaardeerde gemeentelid Marianne van 
der Bas, is bereid om op 3 augustus 2025 
onze voorganger te zijn.  
Dankjewel, Marianne!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bloemen van zondag 27 juli zijn 
voor de heer en mevrouw 
Broekhuizen als groet van de 
gemeente. 
 

Koffieochtend 

 Woensdag 30 juli 
 

 In deze vakantietijd is iedereen welkom voor een gezellige ochtend waar contact en 
ontmoeting centraal staan. 

Er is koffie en thee … 
 

  
 

... en gelegenheid om een spelletje te doen. 
 

          (Dit mag, moet niet) 
 

Waar: in de Ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk 
Hoe laat: vanaf 10.00uur tot 12.00uur 

 

Welkom 
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Collecten 
 
Collectedoelen 27 juli  

1ste Diaconaal centrum Pauluskerk  

Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving 
die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met 
psychiatrische problemen, mensen zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk, 
jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt 
voor de Pauluskerk is het belang en het ‘perspectief op beter’ van deze mensen. En dus is 
ieder mens bij ons onvoorwaardelijk welkom. Door de haperende economie, zware 
bezuinigingen op de maatschappelijke opvang, sociale zekerheid en gezondheidszorg en 
een steeds strenger vreemdelingen- en asielbeleid is het voor veel van onze bezoekers 
steeds moeilijker geworden zich in onze maatschappij staande te houden. Zonder hulp is 
het voor hen nauwelijks mogelijk het tij te keren. Juist voor hén willen we er zijn.  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 36 TRIO 0338 7521 
02 t.n.v. Diaconaal Centrum Pauluskerk of scan onderstaande QR-code:  

Meer lezen? www.pauluskerkrotterdam.nl/wat-wij-doen/ 

 

 

2de Kerk  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 
56 t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code:  

 

 
 

 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 
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Bramenjam  

De vorige week aangeboden pruimenjam was 
heel snel verkocht. De opbrengst - € 96,50 - 
is overgemaakt naar de kerk.  
Inmiddels komt er een andere oogst aan: 
onbespoten bramen. Als er voldoende 
zonneschijn is, is ook de bramenoogst groot 
dit jaar. Ook de daarvan gemaakte jam kan 
gekocht worden ten bate van de kerk.  
En ook deze jam is/wordt gemaakt met 
geleisuiker voor het maken van halfzoete 
jam, met 75% schoon fruit.  
Van de eerste geoogste bramen zijn al vijf 
grotere potten jam gemaakt:  
- twee potten met een inhoud van ongeveer 
650 gram: € 4,50,-  
- drie potten met een inhoud van ongeveer 
720 gram: € 5,-  
Als daar belangstelling voor is, kan dat 
telefonisch worden doorgegeven (0180 
518562). We zijn nu echter wel door onze 
voorraad glazen potten en potjes met een 
metalen deksel heen. Dus als er mensen zijn, 
die ons daaraan kunnen helpen, dan horen 
we dat graag. Ron en Bertha Welter  
 
 
Wel en Wee 
 

Voor de komende week zijn er vier jarigen te 
vermelden.  

Mevr. Ineke Smidt en dhr. Ruud van Mastrigt 
hopen op maandag 28 juli hun verjaardagen 
te vieren. Op woensdag 30 juli is mevr. Nel 
Spruijt jarig en op donderdag 31 juli dhr. Ron 
Welter.                                                  
Allen vanaf deze plaats alvast van harte 
gefeliciteerd. Een fijne dag en een mooi 
nieuw levensjaar gewenst. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voedselbank 
 
Het product voor juli is olijfolie. 
U kunt de producten in de kerk 
inleveren. 

Diaconie brievenbus 
 

Beste Gemeenteleden,  
 

Zoals eerder aangekondigd 
heeft de diaconie-brievenbus 
een plek in de kerk gekregen.  
De rest van het bord is nu nog 

leeg maar hier zal in de 
komende periode, in overleg 
met de kerkenraad, invulling 

aan worden gegeven. 
 

De brievenbus mag u gebruiken 
om collectedoelen onder de 
aandacht te brengen bij de 

diaconie maar natuurlijk ook om 
andere zaken onder onze 

aandacht te brengen. 
U mag het gerust zien als de 
ideeënbus voor de diaconie. 

 
Met vriendelijke groet, 

de Diaconie 
 

 
        

 

 

 

 

  


