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Meditatief:

In de vorige meditatie schreef ik over mijn
vakantie en over de planning, de voorbereiding,
de weg die we willen gaan. De weg tijdens
vakantie maar ook thuis, in ons leven, letterlijk
buiten met wandelschoenen aan of naar binnen.
Loslaten, vertrouwen ....

Inmiddels terug van twee weken varen op de
Engelse kanalen en de rivier Severn.

En toen moest de route een paar keer aangepast
worden, ook dan soms moeilijk loslaten, dan blijkt
het anders te gaan, moet je omkeren, hetzelfde
stuk varen en je programma aanpassen. En we
wilden toch daar varen en dat bezoeken, dat ging
dus niet .... Loslaten, het blijft moeilijk, maar het
geeft vaak ook weer andere mooie ervaringen. En
daarom hadden wij een fijne vakantie, heel
langzaam varend tussen heel veel sluizen en
genieten van de natuur, mooie stadjes, prachtige
kerken en heel veel mooie ontmoetingen.

Een paar weken geleden zongen we in de
kerkdienst als slotlied “Ga maar gerust, want Ik
zal met je meegaan”. En dat zijn zulke prachtige,
bemoedigende woorden, ga maar, laat maar los.
Daar kunnen we mee op weg gaan, ook al
ervaren we het misschien niet altijd, dan toch wil
en mag ik zeggen, Hij gaat met mij en met u
mee. Ga maar gerust...

Lieve groetjes, Alie van Krieken

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.

Ik ben de groet, waarmee 0ok jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.

Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Orde van dienst 7 september 2025

Vanmorgen gaat de landelijk bekende
zingende dominee Rob Favier voor.

Het thema van de dienst is: Allemaal in
hetzelfde schuitje... We wensen elkaar een
goede dienst toe.

Welkom en mededelingen — Aanvangslied:
NLB 216: 1, 2 en 3 Dit is een morgen als ooit
de eerste - Bemoediging en groet - Zingen:
NLB 791: 1, 2, 3,4 en 6 Liefde eenmaal
uitgesproken -

Gebed om ontferming - Woord van vergeving
- We lezen de spelregels die God ons
gegeven heeft in Ex 20: 1-17 — Zingen: NLB
885: 1 en 2 Groot is uw trouw, o Heer -
Gebed om de Heilige Geest - Moment met
de kinderen; zingen: Dit is mijn gebod (Rob
begeleidt dit lied op de gitaar); de kinderen
gaan naar de nevendienst; zingen: We gaan
voor even uit elkaar - Eerste Schriftlezing: Ex
14: 13 t/m 18 - Zingen NLB 314: 1 Here
Jezus om uw woord - Tweede Schriftlezing:
Matth. 14: 22 t/m 33 - Zingen NLB 314: 2 en
3 Ons gevoel en ons verstand — Overdenking
— Orgelspel - Zingen NLB 864: 1, 2 en 5 Laat
ons de Heer lofzingen - Dankgebed en
voorbeden, stil gebed, Onze Vader -
Inzameling van de gaven - Kinderen van de
kindernevendienst komen weer terug, samen
met de kinderen uit de oppasruimte — Slotlied:
Opw 602 Vrede van God - Zegen, gezongen
Amen.
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Zin in een avondje uit? -
Wij wel!

Daarom bieden we u en jullie een
gezellige avond aan, omdat we in
mei 40 jaar getrouwd waren. Op
zaterdagavond 4 oktober a.s. is er in
de Ontmoetingskerk van 20.00 -
21.00 uur een optreden van Kees
Posthumus, verhalenverteller, met
zijn voorstelling ‘Nathan de Wijze'.
Henk van Glabbeek ondersteunt de
vertelling met oosterse muziek. De
kerk is om 19.30 uur open. Na de
voorstelling is er ruim gelegenheid
om elkaar te ontmoeten. Wie zin en
tijd heeft is van harte welkom!

Jan Schipper en Luci Schermers

Seniorenmiddag

We beginnen het seizoen op donderdag
11 september om 14.00 uur in 't Voorhof.

Anneke Meinema uit Lekkerkerk laat
prachtige foto’s van de ons omringende
natuur zien.

Zij fietst heel veel en weet in elk seizoen
wel iets bijzonders vast te leggen met
haar camera.

Komt u ook genieten van deze
natuurbeelden?

Heeft u vervoer nodig naar 't Voorhof?
Belt u dan uiterlijk 9 september naar Riet
de Ridder telefoon: 512357

STARTZONDAG
21 SEPTEMBER

Y
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- Na de kerkdienst met de kerken
van Krimpen a/d Lek

- Koffie/thee/fris met wat lekkers
op het Thialf terrein.

- Activiteiten en spelletjes voor de
kinderen en de jeugd.

Van harte welkom!

Bakkers gezocht voor Startzondag

De zomervakantie ligt nu echt achter ons en we
blikken weer vooruit richting het nieuwe jaar op
werk, school maar ook in de kerk. Een nieuw
seizoen van clubs, catecheses, kindernevendienst
en andere taken ligt weer voor ons.

We willen dit seizoen feestelijk openen met de
startzondag op 21 september. Deze ochtend
zullen we na de kerkdienst elkaar ontmoeten op
het Thialf terrein, samen met de gemeenteleden
uit de andere twee kerken uit ons dorp. Op Thialf
staan de koffie/thee en limonade klaar met een
lekker plakje cake of stukje taart.

Voor de kinderen is er ook een kleurtafel en zijn
er spelletjes.

We hebben nog wel uw hulp nodig! Wilt u
meehelpen aan een uitgebreid taartbuffet? U kunt
een taart of cake bakken of kopen. Dit gebak
kunt u voorafgaand aan de dienst (vanaf 9.30
uur) bij Thialf brengen of na afloop van de dienst
zelf meenemen.

We horen graag wie er iets wil meenemen. Dit
kunt u doorgeven aan Rianne (06-81141024) of
op de lijst bij het koffieluik.

Mocht u vervoer nodig hebben naar Thialf, kunt u
dit doorgeven aan Jan van der Leeden.

Alvast heel erg bedankt en we kijken uit naar 21
september!

Namens het interkerkelijk missionair team,
Rianne de Kwaadsteniet



Collecten

Collectedoelen 7 september
1ste Protestantse kerk, Jeugdwerk: Jong Protestant (JOP)

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v.
Ontmoetingskerk o.v.v. Jeugdwerk Jong Protestant (JOP) of scan onderstaande QR-code:

2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v.
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code:

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie.

Voedselbank

Het product voor september is koffie. . .
U kunt de producten in de kerk inleveren. Zing mee met de cantorij

op de Startzondag!

Op zondag 21 september, de
Startzondag, zal de cantorij twee
liederen zingen, waarvan één
tweestemmig. Wie graag zingt, is
Bloemen van harte welkom op de repetities
De bloemen van zondag 7 september zijn in de kerkzaal op zondag 7, 14 en
voor Ilse Lucas en gezin als groet van de 21 september, aanvang 9.00 u.
gemeente.

Klaas Rigterink




