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Meditatief 
 
Voor de meesten van ons ligt de vakantie 
achter de rug en vangt het gewone leven 
aan.  
Het ‘gewone leven’, wat betekent dat dan 
eigenlijk? Van de week zag ik op tv een 
interview met vakantiegangers. Op vakantie 
zijn betekende: vrijheid, je hoeft niks, je hebt 
geen stress, je bent lekker buiten. Ik hoop 
natuurlijk dat u dat herkent, dat u op die 
manier van de vakantie hebt genoten.  
Maar hoe zit het dan met de periode daarna? 
Als je weer thuis bent en je hebt je werk of je 
school, of andere bezigheden die je dagen 
vullen. Ervaar je dan het tegenovergestelde?  
Dat je je opgesloten voelt, letterlijk omdat je 
de hele dag binnen zit en figuurlijk, omdat je 
zoveel dingen moet. Dat de stress weer 
opspeelt en tot in je lijf voelbaar is. Dat je als 
een berg op kunt zien tegen wat er allemaal 
op je af komt in de maanden die gaan 
komen… Ook dat is herkenbaar, maar het kan 
ook anders.  
 
Misschien kan de rust en de ruimte van de 
vakantieperiode je op het spoor zetten van 
wat meer relativeren en van minder haast.  
Wij waren in Overijssel en merkten dat de 
mensen daar veel meer tijd hadden. In de 
winkel vertelde de mevrouw voor ons een 
heel verhaal aan de caissière en niemand 
keek er van op. We wachtten tien minuten tot 
het gesprek klaar was en toen waren wij aan 
de beurt.  
Op de dag van vertrek moest ik nog even 
betalen, dus holde ik naar het huis van de 
beheerster van de camping. “Even betalen..”: 
ho maar!  
De beheerster, Simone, was in de tuin in 
gesprek met een bekende. Dus dat ging voor.  
 
 
 

 
Na een minuut of vijf werd ik in het gesprek 
betrokken en informeerde Simone naar onze 
hond. Een half uur later liep de kennis van  
Simone met me mee naar onze caravan om 
toch die honden even van dichtbij te kunnen 
zien. Er ontspon zich een heel gesprek. We 
vertrokken een uur later dan we van plan 
waren geweest, in relaxte stemming en met 
een leuk contact rijker. Wat was dat een 
gezellig afscheid!  
 
Ik heb me dus voorgenomen wat minder te 
racen en wat meer de tijd te nemen voor de 
dingen die ik doe en vooral voor de mensen 
die ik ontmoet. En veel buiten zijn helpt 
natuurlijk ook om lekker in je vel te zitten. 
Tot nu toe kan ik het iedereen aanbevelen!  
Niet alleen om dat je je er lekker bij voelt, 
maar omdat je de dingen om je heen pas 
echt goed kunt ervaren, als je de tijd kunt 
nemen om je open te stellen. Als je niet 
alleen kijkt, maar ook wilt zien.  
Ik wilde hier nog een passend lied uit het 
liedboek bij zoeken, maar er schoot me niets 
te binnen.  
Toen viel mijn oog op een lichtvoetig gedicht 
van Erik Idema op blz. 1292, het gaat over 
kijken en zien.  Ik deel het graag met u.  
Marianne van der Bas  
 

Knipoog 
 

Ik zag het wel, hoor. 
Dat U naar mij knipoogde. 

Ik zat te balen omdat iets niet lukte, 
toen ik ineens uw knipoog zag. 

Het leek alsof mijn vriendin het deed, 
maar ik weet wel beter. 

U was het, toch? 
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Orde van dienst zondag 21 
september2025 
 
Op deze feestelijke 
startzondag gaat onze 
predikant Gertjan Robbemond 
voor. Het thema is: Kijk! Laat 
je verrassen door het werk 
van Gods Geest! Dat is tevens 
het door de PKN aangereikte jaarthema. 
Muzikale medewerking verlenen Harry 
Uyleman, de cantorij o.l.v. Klaas Rigterink en 
organist Elise Kreuk-de Heer. We wensen 
elkaar een mooie, inspirerende dienst toe.  

Woord van welkom – Zingen: HH 679 Heer, 
uw licht en uw liefde schijnen - Bemoediging 
en groet - Aandacht voor de liturgische 
schikking - We luisteren naar Blowing in the 
wind (Bob Dylan) - Gebed om ontferming – 
Zingen: Kijk! Laat je verrassen door het werk 
van Gods Geest; cantorij: 1 en 2, allen: 3 - 
Gebed bij de opening van de Schriften - 
Aandacht voor de kinderen; kinderlied: Jij 
mag er zijn; de kinderen gaan naar de 
nevendienst; zingen: We gaan voor even uit 
elkaar - Eerste Schriftlezing: Jesaja 56: 1 – 8 
- Zingen: NLB 687 Wij leven van de wind - 
Tweede Schriftlezing Handelingen 8:26 – 40 - 
Zingen NLB 701 Zij zit als een vogel; cantorij: 
1 en 3, allen: 2 en 4 – Overdenking - We 
luisteren naar het lied: Altijd welkom (Kinga 
Ban) – Zingen: HH177 Heer, ik prijs uw grote 
naam (2x) - Dankgebed en voorbeden; na .. 
zo bidden en zingen wij: NLB 368h Vervul ons 
met uw Geest, eerste keer: cantorij, tweede 
en derde keer: allen; stil gebed; Onze Vader 
gezongen, NLB 1006 - De kinderen komen uit 
de crèche en de nevendienst - Inzameling 
van de gaven - Slotlied: NLB 675 Geest van 
hierboven - Zegen, gezongen Amen – 
Orgelspel 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 

Correctie zondag 12 oktober 
 
Bij het aanleveren van mijn kopij voor de 
SamenWijzer heb ik even niet goed 
opgelet. De informatie bij zondag 12 
oktober klopt niet. Ik had over het hoofd 
gezien dat we dan onze jaarlijkse Kerk-
School-Gezinsviering hebben.  
 
Inmiddels weet ik het thema: Vol 
avonturen. Het centrale Bijbelverhaal is 
Handelingen 28:1-10.  We maken een 
klein stukje mee van de avontuurlijke reis 
van Paulus naar Rome. 
 
Ds. Gertjan Robbemond 
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Wel en wee 

We hebben veel jarigen te melden deze 
week. 
 
Op 20 september is de heer L. Visser jarig en 
op 21 september de heer C. van der Schans. 
Op 23 september is mevrouw A. J. 
Nieuwenhuizen - van den Berg jarig en op 27 
september de heer T. van der Kooi. 
 
We wensen hen allen een fijne dag en een 
gezegend nieuw levensjaar.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bloemen van zondag 21 september 
zijn voor de heer C. van der Schans voor 
zijn verjaardag. 
Tweede bos is voor de heer C. de Jong 
na ziekenhuisopname. 
 

Voedselbank 
 
Het product voor september is koffie. 
U kunt de producten in de kerk 
inleveren. 

Zin in een avondje uit? –  

Wij wel!  

Daarom bieden we u en jullie een 
gezellige avond aan, omdat we in 
mei 40 jaar getrouwd waren.  

Op zaterdagavond 4 oktober a.s. is 
er in de Ontmoetingskerk van 20.00 
- 21.00 uur een optreden van Kees 
Posthumus, verhalenverteller, met 
zijn voorstelling ‘Nathan de Wijze’. 
Henk van Glabbeek ondersteunt de 
vertelling met oosterse muziek. De 
kerk is om 19.30 uur open.  

Na de voorstelling is er ruim 
gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. Wie zin en tijd heeft is 
van harte welkom!  

Jan Schipper en Luci Schermers  

 

Verhalenavond World Servants 
 
Aanstaande woensdag 24 september 
zal ik in de Ontmoetingskerk vertellen 
over mijn reis naar Rwanda met World 
Servants. 
 
Jong en oud zijn van harte welkom. 
De avond begint om 20.00 uur. 
 
Ds. Gertjan Robbemond 
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Collecten 
 
Collectedoelen 21 september  
 

1ste Kerk in Actie 2025 – Werelddiaconaat, Libanon 

De economische crisis in Libanon treft jongeren hard. Door de hoge werkloosheid zien 
velen geen andere mogelijkheid dan hun land te verlaten, op zoek naar werk en 
zekerheid elders. Kerk in Actie wil hen helpen om een toekomst op te bouwen in hun 
eigen land. Samen met de partnerorganisatie Lutheran World Relief ondersteunt Kerk in 
Actie jongeren met vaktrainingen en kleine leningen. Zo kunnen zij een eigen bedrijf 
starten of uitbreiden en krijgen ook anderen kans op werk. Petra bouwde bijvoorbeeld 
een gastenverblijf bij haar boerderij en ontvangt nu toeristen. Georges kon een 
vrachtwagentje kopen om zijn landbouwproducten zelf naar de markt te brengen. Hij 
bespaart nu kosten, betaalt zijn personeel op tijd en biedt in het oogstseizoen zelfs 
extra banen aan. Via het programma werelddiaconaat helpt Kerk in Actie jongeren in 
Libanon aan perspectief. Help je mee?  

Meer lezen? kerkinactie.nl/bedrijvenlibanon  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Werelddiaconaat – Jongeren Libanon of scan 
onderstaande QR-code 

 
 

2de Diaconale hulp in Krimpen aan de Lek  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 10 RABO 0333 
8007 37 t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk o.v.v. Diaconale hulp Krimpen of scan 
onderstaande QR-code: 

 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 


