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Meditatief:  
 
Niets doen is geen optie 
 
Deze week is het Vredesweek. Een jaarlijkse week 
om stil te staan bij en aandacht te vragen voor 
vrede. 
Een week is dan veel te weinig want iedere dag 
weer, is de (verborgen) schreeuw naar vrede te 
horen. Juist in onze wereld en samenleving die 
verstikt worden door oorlogsgeweld, rellen, 
polarisatie en dreigende taal. We kunnen ons er 
machteloos onder voelen. 
Maar wat zou dit verlangen naar vrede kunnen 
zijn? Vrede is niet zomaar de afwezigheid van 
geweld of de (gewapende) dreiging waarmee 
mensen en landen tegenover elkaar staan. Vrede 
is ook niet de stilte voor de storm als een 
spannende adempauze tussen verschillende 
conflicten.  
Nee, vrede raakt aan wie we zijn als mens en 
medemens, op elkaar betrokken. Vrede raakt aan 
hoe de ene hand de andere reikt en hoe mensen 
elkaar zien, respecteren en waarderen. Vrede wil 
een kracht van verbinding zijn die ruimte schept, 
ook al zijn er allerlei verschillen.  
Vrede is een groot thema. Zeker als we het op 
wereldschaal bekijken. Dan is vrede ver te zoeken 
en ingewikkeld. Maar vrede is ook kleiner, 
dichterbij. Zoals ik net schreef, een kracht van 
verbinding tussen mensen die elkaar aanvaarden, 
met elkaar bewogen zijn en ruimte bieden aan 
ieders eigen verhaal.  
In dit perspectief is het thema van deze 
vredeweek niet zomaar te groot. Vrede komt 
dichtbij: bij u, jou en mij. In wie we zijn en in wat 
we doen in ons dagelijkse leven.  
Deze weg van vrede met en voor elkaar zal soms 
lastig zijn omdat we onze eigen geschiedenis en 
worstelingen meedragen. We kunnen snel zijn 
met oordelen en onze meningen opleggen.  
Toch gaat er een roep naar ons uit om het  
vrede zoeken naar de ander zodat we elkaar 
vinden en vasthouden, met alle liefde en 
bewogenheid. Om zo de polarisatie te boven te 
komen. In dit licht wordt het thema van de 
vredesweek meegegeven als een nabije 
aanmoediging: Niets doen is geen optie. 

1 Geef vrede door van hand tot hand, 
Je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 
 
2 Geef vrede door van hand tot hand  
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad  
bewogen om Gods schepping. 
 
3 Geef vrede door van hand tot hand,  
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan,  
zo kunnen breuken helen. 
 
Gertjan Robbemond 

 
 
Psalmenpalet 
 
Voor de kring rondom een aantal psalmen hebben 
zich tot nu toe slechts drie mensen aangemeld. Er 
is dus nog ruimte voor belangstellenden. Ik 
verwelkom u/jou graag. De eerste bijeenkomst is 
aanstaande maandag 29 september om 20.00 uur 
in de Ontmoetingskerk.  
Ds. Gertjan Robbemond 
predikant in de Ontmoetingskerk te Krimpen aan 
de Lek 
Telefoon: 06-51416043 
mail: dsgertjanrobbemond@gmail.com 

 
 
Zin in een avondje uit? - Wij wel! 
 
Op zaterdagavond 4 oktober a.s. is er in de 
Ontmoetingskerk van 20.00 - 21.00 uur een 
optreden van Kees Posthumus, verhalenverteller, 
met zijn voorstelling ‘Nathan de Wijze’. Henk van 
Glabbeek ondersteunt de vertelling met oosterse 
muziek. De kerk is om 19.30 uur open. Wie zin en 
tijd heeft, is van harte welkom! 
 
Jan Schipper en Luci Schermers 
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Orde van dienst zondag 28 september 
2025 
 
In deze dienst gaat onze vertrouwde oud-
predikant Luci schermers uit Capelle aan den 
IJssel voor. We wensen elkaar een mooie en 
bemoedigende dienst toe. 
 
Orgelspel - Welkom door de ouderling van dienst 
- NLB 280: 1, 2, 3 en 7 De vreugde voert ons 
naar dit huis - Bemoediging en groet - Psalm 62: 
1, 5 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer - Gebed om 
ontferming - Loflied NLB 303: 1, 2 en 3 Zonne en 
maan – Gebed - Moment met de kinderen; 
zingen: Wij gaan voor even uit elkaar - Waar over 
het gaat - Eerste lezing Exodus 2: 1-10 - NLB 
350: 1, 3, 4 Het water van de grote vloed - 
Tweede lezing Matt. 2: 13-18 – Luisteren NLB 
1001 De wijze woorden en het groot vertoon (via 
beamer) – Preek - Meditatieve muziek - NLB 
1005: 1, 2, 4 en 5 Zoekend naar het licht - 
Dankgebed en voorbeden – De kinderen komen 
terug uit de crèche en de nevendienst - Collecte – 
NLB 871: 1, 2, 3 en 4 Jezus zal heersen waar de 
zon – Zegen - Orgelspel 
 
 
Wel en wee 
 
Tjeerd van der Kooi is woensdag 24 september 
opgenomen in het IJsselland Ziekenhuis vanwege 
hartfalen en vocht vasthouden. 
 
Ook deze week zijn er de nodige verjaardagen. 
Op 27 september is dhr. T. van der Kooi jarig en 
28 september mevr. Harmsen (De Markt 136). Op 
1 oktober zijn mevr. N.J. van der Kooi-van Tiel en 
mevr. G. de Jong-Trouwborst jarig en 2 oktober 
mevr. G. Wagemakers-de Groot. 
We wensen allen een fijne dag en een gezegend 
nieuw levensjaar. 

 
 
BEDANKT 
 
Na een korte ziekenhuisopname ben ik weer 
thuis. Binnenkort volgen er nog enkele 
onderzoeken om de oorzaak van mijn flauwvallen 
te bepalen. Bedankt voor de kaartjes en alle 
andere vormen van meeleven. 
 
Sicco Kooistra 
 

Voor in de agenda 
 
Zaterdagavond 1 november geeft Gospelkoor 
Rejoice een concert in de Ontmoetingskerk.  
Aanvang 20.00 uur. Gratis toegang. 
Binnenkort volgt verdere informatie. 

 
  

Oproep:  
Doneer uw Postcodeloterij Cadeaukaart 
 
Veel mensen hebben de afgelopen weken van de 
Postcodeloterij een cadeaukaart ontvangen (zie 
www.postcodeloterij.nl/geniet).  
Misschien weet u zelf niet zo goed wat u ermee 
wilt doen, of heeft u de kaart helemaal niet nodig.  
Voor de weggeefkast in ons dorp willen we deze 
cadeaukaarten heel graag inzamelen.  
Zo kunnen we samen iets betekenen voor 
dorpsgenoten die een steuntje in de rug goed 
kunnen gebruiken. 
Belangrijk om te weten: De cadeaukaarten 
moeten eerst door de ontvanger, u dus, 
geactiveerd worden. Zonder activatie zijn ze 
helaas niet bruikbaar. Als u uw kaart wilt 
doneren, activeer deze dan eerst en lever de 
kaart vervolgens in via de diaconiebrievenbus in 
de kerk. Op deze manier kunnen we als 
gemeente en dorp met elkaar delen van wat ons 
gegeven is. Wat voor u misschien een klein 
gebaar lijkt, kan voor een ander een groot 
verschil maken.  
Helpt u mee? 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
De diaconie 

De bloemen van zondag 28 september zijn 
voor de heer en mevrouw Van der Kooi, 
beide voor hun verjaardag. 
Tweede bos is voor mevrouw L.C. Harmsen-
Sturm als groet van de gemeente. 
 
Er is ook een bos bloemen gebracht naar de 
heer Wout Sterrenburg als groet van onze 
gemeente. 
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Voedselbank 
 
Het product voor september is koffie. 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

Collecten 
 
Collectedoelen 28 september  
 

1ste Protestantse Kerk - Missionair werk, Nederland 
 
In Nederland wonen duizenden jongeren die niet naar een kerk gaan, maar wel op zoek zijn naar 
zingeving, en misschien wel naar God. De Protestantse Kerk zoekt hen op door festivals, retraites en 
andere events te organiseren. Ook kunnen zij zich abonneren op een nieuwsbrief, naar podcasts 
luisteren of voor inspiratie op sociale media terecht. Door te investeren in deze vorm van missionair 
werk, werkt de Protestantse Kerk toekomstgericht: ze beweegt mee met de tijd, zonder de kern van 
het geloof te verliezen. Dit is een vernieuwende, hoopvolle manier om jonge mensen in aanraking te 
brengen met het evangelie. Daarom is dit een betekenisvol en actueel collectedoel dat we van harte 
aanbevelen – om ook buiten de muren van de kerk zichtbaar te zijn als plek van geloof, hoop en 
liefde. 
 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 
Protestantse Kerk o.v.v. 25158-Collecte Missionair werk september of scan onderstaande QR-code: 

 
 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v. 
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code: 

 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de diaconie. 


