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Meditatief:  
 
Deze week ben ik aan de beurt voor het stukje 
meditatief en deze maak ik meestal in het 
weekend. Nou afgelopen weekend was daar 
perfect voor met de regen en eerste herfststorm. 
Dat bracht me bij de vraag wat de herfst voor 
betekenis heeft in de bijbel.  
Herleidt van debijbel.nl vond ik onderstaande 
uitleg. 
 
De herfst is een seizoen van overgangen en 
veranderingen: in het weer, de kleuren in de 
natuur, de hoeveelheid daglicht en misschien ook 
wel je gemoedstoestand. In ons deel van de 
wereld is de herfst het oogstseizoen.  
 
Als je de blaadjes van de bomen ziet vallen, word 
je als vanzelf bepaald bij de tijdelijkheid van ons 
bestaan. Dat kan je wat somber maken, maar 
tegelijk kan het je ook inspireren: te midden van 
alles wat tijdelijk is, staan God en zijn woord 
eeuwig vast. 
 
Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten,’ zegt 
Paulus in Galaten 6:7. De herfst is een goed 
moment om te reflecteren op waar je je tijd en 
energie aan geeft. Zaai je op de juiste akkers? 
Wat hoop je te oogsten als het daar de tijd voor 
is? 
 
Voor boeren is het duidelijk wanneer het tijd is 
om te zaaien of te oogsten. Zelf kun je je soms 
echter afvragen wanneer die oogsttijd eindelijk 
eens zal aanbreken. Je zaait en zaait, maar je 
krijgt er zo weinig voor terug. Heb op zulke 
momenten geduld en houd moed; de Heer zal 
zeker komen om de oogsttijd in te luiden. 
 
Mocht je wat mistroostig worden van de herfst, 
houd je dan vast aan deze belofte van gejuich en 
volle schoven. En kijk ook eens om je heen – al 
zie je nu misschien vooral wind en regen, zijn er 
niet toch al ergens voorbodes te zien van die rijke 
oogst? 
 
 
 
 

 
 
Ik wil graag afsluiten met een bijpassend gedicht 
van Jeanette van Osselen. En wens u allen een 
mooie herfst met een rijke oogst. 

Herfst ademen 

Nog eenmaal vlammen de kleuren 
als om de warmte vast te houden 
van de zomer die nu in haar schulp kruipt 
voor zoveel expressie 
maar tegelijk wordt het donkerder overdag, 
en ’s avonds meer ruimte om stil te zijn. 

De wereld om ons heen 
maar ook wijzelf 
beleven de overgang naar de herfst 
als een herademen, 
wind door je haar, 
gedachten ordenen 
en soms als de storm is gaan liggen, 
weer zien waar het om gaat. 

Gezegend zijn we met de seizoenen 
van hogerhand ons toebedeeld 
om ons te spiegelen, binnen en buiten, 
knielen en zaaien, oogsten en danken, 
leven als de seizoenen is 
steeds opnieuw lucht krijgen 
van Gods schepping. 

Marie-José de Gier 

 

De bloemen van zondag 12 oktober zijn 
voor mevr. B.A. Nederlof-Versteeg voor 
haar verjaardag. 
Tweede bos is voor Martine van Leerdam 
als dank voor haar bijdrage in de 
commissie Vorming & Toerusting. 
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Orde van dienst 12 oktober 2025  

Op deze zondag is er de Kerk-School-
Gezinsdienst in samenwerking met 
basisschool De Wegwijzer.  

Onze predikant ds. Gertjan Robbemond gaat 
in deze op kinderen gerichte dienst voor. 
Daarom is er geen kindernevendienst. Het 
thema is: Vol avontuur. We wensen jong en 
oud een goede dienst.  

Orgelspel voor de dienst - Woord van welkom 
– Zingen: HH 460 Ik zal er zijn - Thuis komen 
bij God en elkaar (bemoediging en groet) - 
Introductie van het thema: Vol avontuur - We 
zingen: U leert mij lopen op het water (via 
beamer) - Gebed om ontferming - We zingen: 
HH 430 Je hoeft niet bang te zijn - Gebed om 
de Heilige Geest - Aandacht voor de kinderen 
– Bijbellezing door kinderen: Handelingen 28: 
1 – 10 – Zingen: HH 467: 1 en 2 Veilig in 
Jezus’ armen - Overdenking - De kinderen 
van de Wegwijzer, zingen twee liederen: My 
Lighthouse (Rend collective) en Als je bidt zal 
hij je geven (Elly en Rikkert) - Opzeggen 
geleerde tekst: Mattheüs 28:20 - Dankgebed 
en voorbeden (samen met kinderen), stil 
gebed en Onze Vader - Inzameling van de 
gaven, bestemd voor het Leger des Heils – 
De kinderen komen uit de crèche -Slotlied: 
NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn - 
Zegen, gezongen amen – Orgelspel. Na de 
dienst drinken we koffie, thee of limonade in 
basisschool De Wegwijzer. U en jullie zijn van 
harte welkom. 

Kopij SamenWijzer 

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
van SamenWijzer 41.2 over de periode 

19 oktober t/m 7 december 2025  

uiterlijk zondag 12 oktober 2025 bij de 
redactie in te leveren.  

 

 

 

Wel en wee 

De heer J.C. Edelenbos hoopt op vrijdag 17 
oktober zijn verjaardag te vieren. Alvast van 
harte gefeliciteerd, een fijne dag en een goed 
nieuw levensjaar toegewenst. 

De heer Tjeerd van der Kooi, Markt 204, 
verblijft nog in het IJssellandziekenhuis. Zijn 
gezondheid is zeer kwetsbaar. Wij bidden 
hem, zijn vrouw Nelly en hun gezin de 
liefdevolle nabijheid van God en mensen toe. 
Voor wie een kaartje wil sturen: Tjeerd ligt op 
afdeling D2 kamer 54. 
 
 
Oproep:  
Doneer uw Postcodeloterij Cadeaukaart 
 
Veel mensen hebben de afgelopen weken van 
de Postcodeloterij een cadeaukaart 
ontvangen (zie:  
www.postcodeloterij.nl/geniet).  
Misschien weet u zelf niet zo goed wat u 
ermee wilt doen, of heeft u de kaart helemaal 
niet nodig.  
Voor de weggeefkast in ons dorp willen we 
deze cadeaukaarten heel graag inzamelen.  
Zo kunnen we samen iets betekenen voor 
dorpsgenoten die een steuntje in de rug goed 
kunnen gebruiken. 
Belangrijk om te weten: De cadeaukaarten 
moeten eerst door de ontvanger, u dus, 
geactiveerd worden.  Zonder activatie zijn ze 
helaas niet bruikbaar. Als u uw kaart wilt 
doneren, activeer deze dan eerst en lever de 
kaart vervolgens in via de diaconiebrievenbus 
in de kerk. Op deze manier kunnen we als 
gemeente en dorp met elkaar delen van wat 
ons gegeven is.  Wat voor u misschien een 
klein gebaar lijkt, kan voor een ander een 
groot verschil maken.  
Helpt u mee? 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
De Diaconie 

 

 

http://www.postcodeloterij.nl/geniet
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Zangmiddag Ontmoetingskerk  
 

Op verzoek van een aantal enthousiaste 
mensen die graag zingen, willen de beide 
Jannen nogmaals een zangmiddag 
organiseren met hun keyboards op 
zaterdagmiddag 11 oktober 2025 van 
14.00-16.00 uur.  
 
Net als bij de zangmiddag in januari jl. 
hebben de aanwezigen de mogelijkheid 
om een lied te kiezen uit een lijst van ± 40 
bekende liederen.  
 
U bent van harte welkom! 
Jan de Korte en Jan van der Leeden  
 

Voedselbank 
 
Het product voor oktober is tandpasta. 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

Zorg voor de schepping – Samen 
lenen en delen  
 
Als we goed willen zorgen voor Gods 
schepping, begint dat soms met een 
hele eenvoudige vraag: Heb ik dit echt 
nodig? Veel van wat we kopen, 
gebruiken we maar kort of af en toe. 
Moet je het dan echt nieuw kopen? 
Misschien kan het ook anders. Wat als 
we eerst proberen te lenen of iets 
tweedehands te vinden? Zo besparen 
we grondstoffen, verminderen we afval 
én helpen we elkaar.  
 
De Kerk aan de Lek heeft een 
WhatsApp-groep opgezet waarin 
gemeenteleden spullen te leen kunnen 
vragen en spullen kunnen aanbieden 
om uit te lenen. Zij vinden het heel 
mooi als wij hierbij aan willen sluiten. 
Heeft u iets nodig of heeft u iets te 
leen? Laat het weten in de groep!  
 
Meedoen aan deze Lenen & Delen-
groep kan via de volgende link of via 
de QR code:  
 
https://chat.whatsapp.com/F29RWUxO
XuR9V9 5vQa9Ois?mode=r_t  

 
 
 
Samen maken we zorg voor de 
schepping concreet!  
En nog een tip: wilt u iets kopen, 
wacht er eens een maand mee. Vaak 
blijkt na die tijd dat het eigenlijk niet zo 
dringend was. Goed voor de aarde én 
voor uw portemonnee. 
 

https://chat.whatsapp.com/F29RWUxOXuR9V9%205vQa9Ois?mode=r_t
https://chat.whatsapp.com/F29RWUxOXuR9V9%205vQa9Ois?mode=r_t
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Collecten 
 
Collectedoelen 12 oktober  

1ste Leger des Heils  

De Wegwijzer heeft gekozen voor Het Leger des Heils als doel van deze collecte. Het 
Leger des Heils is een internationale organisatie die in Nederland al meer dan 135 jaar 
mensen helpt die dreigen buiten de boot te vallen. Ze helpen dak- en thuislozen, 
jongeren uit kwetsbare gezinnen, overlevers van mensenhandel, mensen met 
psychiatrische problematiek of een verslaving en nog veel meer. Dit alles doen ze 
vanuit een christelijke motivatie. De dienstverlening wordt gestimuleerd door liefde 
voor God. De opdracht is het goede nieuws van Jezus Christus te vertellen en in Zijn 
naam mensen te helpen zonder enige vorm van onderscheid.  

Meer lezen? www.legerdesheils.nl  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0333 
8007 37 t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk o.v.v. 'Leger des Heils' of scan onderstaande 
QR-code:  

 

 
 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 
8006 56 t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code: 
 

 
 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 
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Film, Where are you, Adam  
 
Deze documentaire dompelt de kijker onder 
in het dagelijks leven van de monniken 
op het Griekse schiereiland Athos. 
 
De Oekraïense filmmaker Aleksandr 
Zaporoshchenko toont beelden van de 
natuur, de ritmes van de seizoenen en de 
toewijding van de monniken, hun 
beproevingen, pijn en saamhorigheid.  
Zo krijgt de kijker een diepgaand beeld van 
de oosterse orthodoxie en haar spirituele 
leven. 
Katia Novikova heeft zich als vrijwilliger met 
hart en ziel ingezet voor dit filmproject en 
verzorgt een inleiding bij de film waarin de 
context en thematiek van de film worden 
toegelicht.  
 
Na de vertoning van de film gaat zij graag in 
gesprek met het publiek. 
De opbrengst is ter ondersteuning van de 
Oekraïense families die hebben 
meegewerkt aan dit filmproject. 
Iedereen is welkom. Na afloop is er een 
"open schaalcollecte" welke ook weer ten 
goede komt aan het project van Katia voor 
Oekraïne. 
 
Film: Where are you, Adam (2019), 1 u 20 
min, met inleiding en nabespreking 
Zondagmiddag 12 oktober 2025 in de 
Gemeente rond de Kerk van Ammerstol 
Kerkplein 4, 2865 XN Ammerstol Aanvang 
14.00 uur. 
 
Opgeven voor de filmmiddag kan via 
onderstaand E-mailadres: 
  
kerkvanammerstol1331@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
 

 

De cantorij start komende zondag 
serie repetities  

De cantorij start komende zondag serie 
repetities. Op 9 november zal er 
Avondmaal gevierd worden. Dan zal de 
cantorij het prachtige Tafelgebed van 
Huub Oosterhuis zingen. Dit 
eenstemmige zangstuk wordt beurtelings 
door de lage en hoge stemmen en de 
gehele cantorij gezongen. Wie hieraan 
mee wil doen, kan komende zondag om 
9.00 uur in de kerkzaal bij de cantorij 
aanhaken. Er wordt elke zondag tot en 
met 9 november vol enthousiasme 
gerepeteerd. Wie meer wil weten, kan 
mailen naar klaas.rigterink@gmail.com 

Klaas Rigterink  
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