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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 

Meditatief:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik sla mijn ogen op (bij Psalm 121) 

Gaandeweg sla ik mijn ogen op. 
Ik zie de hoge bergen aan, 
verwonderd en met ontzag. 

 
In stille kracht staan zij daar; 

hoog en ongenaakbaar. 
Zijn ze een grens te ver, 
te machtig boven mij? 

 
Maar ik sla mijn ogen op. 

Zo mag ik er zijn. 
Zo word ik in beweging gezet, 

rechtop, met open ogen 
en mag zo een wereld zien 
waarin ik mens mag zijn, 

met volle teugen, 
tot aan de grenzen van wat ik kan. 

 
En in de schaduw van de bergen  

mag ik rusten, 
schuilen op hun flanken 

en geborgen zijn  
in hun onwankelbare nabijheid. 

 
Zo is de Eeuwige mij eindeloos nabij. 

Zo word ik gedragen, 
in het licht getild. 

 
Gertjan Robbemond 

 
 
 
 
 
 
 

 
Psalmenpalet 
 
Aanstaande dinsdag 28 oktober is de tweede 
avond rondom een aantal psalmen en de 
verbeelding daarvan door Christa Rosier. Er is 
zeker nog plek voor belangstellenden. De avond 
begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. 
Plaats: Ontmoetingskerk. 
Gertjan Robbemond 

 
Orde van dienst zondag 26 oktober  
 
In deze Diaconaat Dichtbij dienst gaat onze 
predikant Gertjan Robbemond voor. Medewerking 
wordt verleend door Meanne Voogt (zang) en Jan 
de Korte. Ter nagedachtenis aan Tjeerd van der 
Kooi wordt een witte steen met zijn naam op de 
gedachtenisplek gelegd. We wensen elkaar een 
dienst toe die ons bemoedigt en tot nadenken 
stemt. 
 
Welkom - Aanvangslied NLB 280: 1, 5 en 7  De 
vreugde voert ons naar dit huis - Bemoediging en 
drempelgebed - Zingen:  Psalm 27 : 1 Mijn licht, 
mijn heil is Hij, mijn God en Here – Groet -  
Meanne zingt als gebed om ontferming:  Om 
eenvoudigen van geest  (NLB 996) - Gebed bij de 
opening van de Schriften - Moment voor en met 
de kinderen; kinderlied: Ik wens jou  (via 
beamer) - Schriftlezing: Matteus 25: 31 – 46 - 
Meanne zingt: Draag de last die een ander buigt 
(Hemelhoog 699) -  Overdenking – Zingen: NLB 
1005  Zoekend naar licht - Diakonaat Dichtbij:  
Jan de Korte vertelt over het werk van Humanitas 
– Zingen: NLB 992  Wat vraagt de Heer nog meer 
van ons - Gedachtenis Tjeerd van der Kooi (27 
september 1941 – 13 oktober 2025) – Zingen HH 
617: Tienduizend redenen - Dankgebed en 
voorbeden, stil gebed, Onze Vader - Inzameling 
van de gaven - Slotlied: NLB 1014 Geef vrede 
door van hand tot hand - Zegen, gezongen Amen 
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26-10-2025  
 
DIACONIE DICHTBIJ DIENST 
 
Op 26 oktober 2025 is er geen ZWO, maar een 
Diaconie Dichtbij Dienst. Dit keer willen we 
aandacht besteden aan een doel dichter bij huis: 
Humanitas.  
 
Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie 
die mensen helpt om op eigen kracht iets aan hun 
situatie te veranderen. In de regio Midden-
Holland zijn de thema’s daarbij Samen Optrekken, 
Taalmaatjes, Hulp bij Geldzaken en Ouderschap 
na Scheiding.  
 
Voor meer informatie: 
www.humanitas.nl/midden-holland/  
 
Ons gemeentelid Jan de Korte zal ons iets 
vertellen over zijn ervaringen in de jaren dat hij al 
als vrijwilliger actief is. 
Meanne Voogt zal een muzikale bijdrage leveren 
en dominee Gertjan Robbemond zal de dienst 
leiden. 
 
Welkom allemaal! 
 
 

Wel en wee 
 
Op 30 oktober is mevr. A. Bak-Prins jarig; 
op 1 november zijn dhr. W. van der Vaart en 
mevr. B.A. Schepers-de Groot jarig.  
We wensen hen allen een fijne verjaardag en een 
mooi nieuw levensjaar toe. 
 

De bloemen van zondag 26 oktober zijn voor  

De heer C.J. Hesse voor zijn verjaardag.  
 

Voedselbank 
 
Het product voor oktober is tandpasta. 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

http://www.humanitas.nl/midden-holland/
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Collecten 

 
Collectedoelen 26 oktober  
 
1ste Humanitas Midden-Holland 
De vrijwilligers van Humanitas helpen 
iedereen die het even niet alleen redt. Je kunt 
bij ze terecht op het gebied van eenzaamheid, 
opgroeien, geldzaken en Nederlandse taal. 
Humanitas werkt kleinschalig en persoonlijk. 
De hulp is gratis en altijd in de buurt. Wat 
Humanitas bindt, is het gevoel dat we iets 
voor elkaar kunnen betekenen en een zinvolle 
bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. 
Ze zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, 
achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is 
het allerbelangrijkst: Dat deelnemers hun 
leven weer (zelfstandig) kunnen oppakken. 
 
Meer over Humanitas is te lezen op: 
www.humanitas.nl/midden-holland 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken 
op rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 
37 t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk o.v.v. 
Humanitas of scan onderstaande QR-code:  
 

 
 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken 
op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 
56 t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk 
of scan onderstaande QR-code: 
 

 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen 
namens de Diaconie. 

 
Zorg voor de schepping 
– Samen lenen en delen 

 
Als we goed willen zorgen voor Gods 
schepping, begint dat soms met een hele 
eenvoudige vraag: Heb ik dit echt nodig? 
Veel van wat we kopen, gebruiken we maar 
kort of af en toe. Moet je het dan echt 
nieuw kopen? Misschien kan het ook anders. 
Wat als we eerst proberen te lenen of iets 
tweedehands te vinden? Zo besparen we 
grondstoffen, verminderen we afval én 
helpen we elkaar.  
 
De Kerk aan de Lek heeft een WhatsApp-
groep opgezet waarin gemeenteleden 
spullen te leen kunnen vragen en spullen 
kunnen aanbieden om uit te lenen. Zij 
vinden het heel mooi als wij hierbij aan 
willen sluiten. Heeft u iets nodig of heeft u 
iets te leen? Laat het weten in de groep!  
Meedoen aan deze Lenen & Delen-groep 
kan via de volgende link of via de QR code: 
https://chat.whatsapp.com/F29RWUxOX

uR9V9 5vQa9Ois?mode=r_t 

 
 

 
 
 
Samen maken we zorg voor de schepping 
concreet!  
En nog een tip: wilt u iets kopen, wacht er 
eens een maand mee. Vaak blijkt na die tijd 
dat het eigenlijk niet zo dringend was. Goed 
voor de aarde én voor uw portemonnee. 

https://chat.whatsapp.com/F29RWUxOXuR9V9%205vQa9Ois?mode=r_t
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