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Meditatief

Zoals u weet, wandel ik elke dag door de polder
om de honden en mezelf uit te laten.

Er zijn meer mensen zoals ik en het klinkt gek,
maar die hondenuitlaters vormen als het ware
een gemeenschap. Om de zoveel tijd of dagelijks
maak je een praatje met de een of de ander en
z0 leef je met elkaar mee. Ook al ken je vaak
alleen de naam van de hond, toch ben je in
elkaar geinteresseerd. Dat levert vaak mooie
gesprekken op.

Zo heb ik ook een wandelvriend leren kennen
zonder hond, ik noem hem hier Jaap.

Jaap wandelt elke dag en eens in de twee
maanden lopen we elkaar tegen het lijf.

Laatst was dat weer het geval en ik vroeg hem
hoe hij eigenlijk tot dat wandelen was gekomen.
Zo'n tien jaar geleden had hij besloten te gaan
wandelen en dat was hij blijven doen, zo'n 15 km
per dag. Ik zei zoiets van: * Nou dat is een
bijzondere keuze. Maar ja, een mens kan gelukkig
kiezen. Kiezen voor het goeie of het verkeerde en
als jij je er goed bij voelt, heb je goed gekozen.”
Ik vroeg wat door en toen bleek dat hij indertijd
was afgekeurd en na een hoop malheur had
besloten de knop om te zetten en te gaan lopen.
Dat was heel goed uitgepakt en ik feliciteerde
hem ermee.

Maar hij wilde nog wat kwijt over wat ik had
gezegd over kiezen tussen goed en kwaad.

Jaap had een paar jaar geleden een jonge
twintiger onder zijn hoede die aan de drank
verslaafd was. Met veel praten en luisteren
probeerde hij de jongen te helpen, maar met
weinig succes.

Op zekere dag vroeg de jongen hem of hij het
Onze Vader kon bidden. Mijn wandelvriend vroeg
of ik wist wat dat was en ik zei dat ik christen
was. Nou, dat was Jaap niet echt, maar dat
gebed kende hij wel van vroeger.

Hij begon voor die jongen hardop te bidden en
sprak * Onze Vader...(..) Geef ons heden ons
dagelijks bier en vergeef ons..(..) "

Na het Amen was die jongen vreselijk boos,
omdat het godslastering was om over bier te
bidden, maar Jaap legde het uit.

“Ik kan wel bidden voor brood, maar daar geef jij
niks om. Jij bent helemaal niet bezig met gezond
eten ofzo. Jij denkt alleen maar aan een koelkast
vol bier, dan kan ik beter daarvoor bidden. Als je
echt wil bidden, kun je kiezen tussen deze twee:
of je bidt voor een volle koelkast bier, of je bidt
voor hulp van boven om eraf te blijven.

Dat is de keus tussen goed of kwaad.”

En het wonder geschiedde: de jongen had het
licht gezien en heeft daarna geen druppel alcohol
meer gedronken.

Dit verhaal wilde ik u niet onthouden, wonderen
gebeuren!

Fijne week, Marianne van der Bas

Orde van dienst 9 november 2025

We vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer
0.l.v. onze predikant ds. Gertjan Robbemond.
Het orgel wordt bespeeld door Peter Reijnoudt.
De cantorij o.l.v. Klaas Rigterink zingt het
Tafelgebed, gedicht door Huub Oosterhuis.

We wensen elkaar toe dat we in deze dienst door
Woord, sacrament, gebed en liederen gesterkt
worden. Welkom en mededelingen - Aanvangslied
NLB 221: 1 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het
licht - Bemoediging en groet - Zingen: Psalm 136:
1, 2 en 3 Loof de Heer, want Hij is goed -- Gebed
om ontferming - Zingen: NLB 305 Alle eer en alle
glorie - Gebed bij de opening van de Schriften -
Moment met en voor de kinderen: kinderlied:
Kom aan boord (via beamer); de kinderen gaan
naar de kindernevendienst; zingen: We gaan voor
even uit elkaar - Schriftlezing: Jesaja 25: 6 — 9 -
Zingen: NLB 451: 1,2 en 4 Richt op uw macht, o
Here der heerscharen - Overdenking — Orgelspel
— Zingen: NLB 388 Voor ieder van ons een plaats
aan de tafel - Dankgebed en voorbeden -
Aandacht voor de gaven — Zingen: NLB 395 Op
de avond - MAALTIID VAN DE HEER - Nodiging —
Gezongen Tafelgebed (Zangen van zoeken en
zien 621) Die naar menselijke gewoonte - Onze
Vader — Vredegroet — Zingen: NLB 568a Ubi
caritas — Instellingswoorden - Breken en delen
van brood en wijn — Dankgebed - Slotlied: NLB
418: 1, 2 en 4 God, schenk ons de kracht -
Zegen, gezongen Amen

Redactie: Alie van Krieken en Erika Teeuwen, e-mail: zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl of zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl

Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur
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Wel en Wee

De komende week zijn er drie jarigen:

Op zondag 9 november is mw. Nel van der
Schans-de Hon jarig, op donderdag 13 november
de heer Leen Hordijk en op vrijdag 14 november
Mw. Lenie Landman.

Alvast van harte gefeliciteerd, een fijne dag en
een goed nieuw levensjaar gewenst.

Afgelopen week heeft mw J. Van der Dool-van
Dijk opgenomen gelegen in het ziekenhuis ivm
uitdroging bij Corona. Gelukkig is zij donderdag
weer thuis gekomen om daar verder op te
knappen. We wensen haar beterschap en een
voorspoedig herstel.

Wie mist een jas of een pet?

De twee jassen en de pet op onderstaande
foto hangen al tijden aan de kapstok, de
blauwe jas sinds 5 oktober, de groene jas en
de pet al langer.

Sinds kort hangt er ook een zo te zien nieuwe
jas in de maat 158/164.

Lichtjesavond voor iedereen
Steek een lichtje aan...

Al vanouds is de maand november een maand
van herdenken, de bladeren vallen, we staan
even stil. Op zondag 23 november worden tijdens
de dienst de overledenen herdacht. Graag willen
we op vrijdagavond 21 november de kerk
openstellen voor iedereen die een kaarsje aan wil
steken voor iemand die overleden is. Dat kan een
overledene van het afgelopen jaar zijn, maar het
kan ook voor iemand zijn, die al eerder is
gestorven, maar die je nooit vergeet.

Op vrijdag 21 november is de kerk van
16.00 — 20.00 uur open. Er is een gedicht
om te lezen, er is zachte muziek, er is
gelegenheid om rust te zoeken in de
kerkzaal. Er is koffie of thee en als je even
wilt praten is daarvoor gelegenheid in de
Ontmoetingsruimte. We bieden iedereen
hiervoor de gelegenheid, kerkganger of
niet. Dus mocht u iemand weten die dit
initiatief kan waarderen, geef het dan door!
Wees welkom!

Sta even stil en
steek een lichtje
aan...

Seniorenmiddag

Op donderdag 13 november om 14.00 uur
is er weer een seniorenmiddag in 't
Voorhof.

Hulphond Nederland staat centraal deze
middag. Spreekster Ina de Ritter neemt
haar hulphond Borre mee.

Zij laat een introductiefilm over het werk
van de stichting zien.

En vertelt wat haar hond voor haar
betekent en laat zien wat hij voor haar kan
doen.

Voor vervoer naar 't Voorhof kan tot
uiterlijk 11 november contact worden
opgenomen met Riet de Ridder via (0180)
512357.




Collecten

Collectedoelen 9 november

1ste Noodfonds Diaconale hulp
Krimpen aan de Lek

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken
op rekeningnummer NL 10 RABO 0333 800
737 t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk
0.v.v. Noodhulp Krimpen aan de Lek of
scan onderstaande QR-code:

:]

Collecte 1

2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken
op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 800
656 t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v.
Collecte Kerk of scan onderstaande QR-
code:

Beide collectes zijn van harte aanbevolen
namens de Diaconie.

Voedselbank

Het product voor november is pasta
en spaghetti.

U kunt de producten in de kerk
inleveren

Schoenendoosactie 2025

Het is weer tijd voor de jaarlijkse
Schoenendoosactie! Kinderen in armoede,
oorlog en ongelijkheid worden vaak het
hardst getroffen. Hun dromen staan op het
spel. Met een schoenendoos vol spullen kun
jij een kind hoop geven. Een doos betekent
zoveel voor een kind in Afrika, Oost-Europa of
een Grieks vluchtelingenkamp. In sommige
landen voegen we ook een boekje met
Bijbelverhalen toe.

Meedoen? Informatie over deze actie:

Bij de Samenwijzer heeft u hiervoor de
actiefolder ontvangen. Hierin staat precies
hoe het in z’n werk gaat. Actiefolder kwijt? Ga
dan online naar:
www.schoenendoosactie.nl/zowerkthet

Inleveren:
Dit kan op zaterdag 15 november van
9.30 — 11.30 uur in de Ontmoetingskerk.

Geen tijd om een doos te maken?
Dat kan natuurlijk in deze drukke tijden. Wist
u dat u ook losse producten mag inleveren?

Hieronder vindt u een lijst van producten die
los ingeleverd mogen worden:
. Lijnschriften (A5)

Pennen

Potloden

Set kleurpotloden

Gum

Puntenslijper

Knuffel

Stuk zeep

Tandenborstel

Tandpasta

Maar een financiéle bijdrage doen mag
natuurlijk ook. Dat kan door uw bijdrage over
te maken op rekeningnummer NL10 RABO
0333 8007 3 t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk
0.v.v. Schoenendoosactie.
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Inzameling van groenten voor de
Weggeefkast Krimpen aan de Lek

Als gemeente willen we graag iets betekenen
voor mensen in onze omgeving die het moeilijk
hebben. Delen van wat we ontvangen is een
mooie manier om dat concreet te doen.

Vanaf zondag 2 november willen we bij de
Ontmoetingskerk ook groenten gaan inzamelen
voor de Weggeefkast Krimpen aan de Lek, waar
een voortdurende behoefte is aan verse
producten, en met name aan groente.

Groente is gezond en een essentieel onderdeel
van de maaltijd, maar helaas ook duur. Er zijn
nog altijd te veel mensen die, door geldgebrek,
de gezonde producten regelmatig moeten laten

liggen.

Vanaf komende zondag zal er — naast de krat
voor producten voor de Voedselbank — ook een
krat staan voor groenten voor de Weggeefkast.
Zo kunnen we helpen door regelmatig wat verse
groente in te leveren.

Na elke zondagsdienst worden de ingezamelde
groenten direct naar de Weggeefkast gebracht,
zodat deze nog vers bij de mensen terechtkomen
die dit het hardst nodig hebben.

Helpt u mee?

Praktische informatie

Waar?

De krat voor de Weggeefkast staat in de
ontmoetingsruimte, naast de krat voor de
Voedselbank.

Wat kunt u inleveren?

Alle soorten verse groenten zijn welkom —
bijvoorbeeld wortels, kolen, uien, prei,
courgettes, paprika’s of andere
seizoensgroenten.

Wanneer?
Elke zondag vdor de dienst of direct erna
kunt u uw bijdrage in de krat leggen

Kerstpost 2025

Het duurt nog even, maar
ook dit jaar kunt u via de
Ontmoetingskerk
voordelig al uw
kerstwensen versturen.
Dit gaat als volgt in zijn
werk:

In de Ontmoetingsruimte
komen vanaf zondag 30
november twee dozen te staan, een rode en een
witte. In de rode doos kunt u uw geadresseerde,
maar niet gefrankeerde kerstpost doen. In de
witte doos doet u het geld voor de bezorging. De
kosten voor de kerstpost bedragen per
kaart/envelop € 1,00 voor geheel Nederland.
Mocht u post voor het buitenland hebben, dan
kost dat € 1,80. U bent op deze manier
voordeliger uit dan via PostNL.

Wat levert dit op voor de kerk?

In Krimpen en ruime omstreken wordt de post
door mijzelf bezorgd, dus de netto opbrengst is €
1,00 per kaart of envelop. Voor alle kerstpost die
via PostNL bezorgd wordt, is de netto opbrengst €
0,35 per kaart of envelop.

Post buiten Krimpen e.o. moet uiterlijk 14
december worden ingeleverd

De regiokerstpost (dus voor Krimpen e.o.)
kan worden ingeleverd tot en met zondag
21 december en zal uiteraard vodr de Kerst
bezorgd worden. Vertel bovenstaande ook aan
uw buren, familieleden en kennissen, want hoe
meer kaarten ik bezorg, hoe groter de opbrengst
voor de kerk zal zijn.

Ron Welter

Bloemen

De bloemen van zondag 9 november zijn
voor dhr. W. van der Vaart voor zijn
verjaardag.




