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Meditatief:  
 
Ik mag deze week het meditatief zoeken, en het 
onderwerp was niet zo ingewikkeld. Ik ben op 
zoek naar meer rust in mijn leven. Maar dat is 
niet zo eenvoudig. Het leven is vol drukte. Zelfs 
als je voor jezelf probeert de activiteiten tot een 
minimum te beperken, kan er zomaar iets 
gebeuren bij je thuis, of met vrienden of familie, 
dat onrust veroorzaakt. Een ziek familielid, gedoe 
op werk, een kapotte wasmachine op het 
verkeerde moment. Dus nee, het leven wordt niet 
snel rustig. Toch kunnen we rust vinden bij God. 
Een zoektocht op google levert een mooie 
berijming van Harold ten Cate van psalm 62. Ik 
vond hem op de site van de band LEV met het 
kopje 'Morgen dans je weer'. Dat wens ik ons 
graag toe! (Anke Poelstra) 
 
Mijn ziel vindt rust 
Mijn ziel vindt rust bij God alleen, 
mijn rots en mijn verlossing. 
Ik wankel voor geen vijand meer, 
want God is zelf mijn vesting. 
Als woorden scherp als pijlen zijn, 
als leugens mij doorboren, 
dan hoopt mijn hart op Hem alleen; 
mijn God zal mij steeds horen. 
O prijs Hem! Halleluja! 
God, mijn blijdschap en mijn loon. 
Die nooit wankelt, nooit verandert 
– mijn bevrijder, mijn God. 
Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, 
te midden van verleiding. 
Al sluipt de vijand om mij heen, 
mijn God geeft mij bevrijding. 
De glans van rijkdom gaat voorbij, 
dus houd je hart er vrij van. 
Mijn hoop is Gods gerechtigheid, 
mijn hemelschat is blijvend. 
Ik richt mijn blik op God alleen, 
vertrouw Hem als mijn Vader. 
Ik stort mijn hart steeds uit bij Hem 
en Hij schenkt mij genade. 
 
 
 

 
 
Al is dit leven nog zo broos, 
een zucht, zo zwak en nietig; 
mijn Koning overwon de dood! 
Ik ben van Hem voor eeuwig! 
O prijs Hem, o prijs Hem! 
Halleluja, halleluja! 

 
 
Orde van dienst 16 november 2025 

De voorganger in deze dienst is ds. Anja van 
Alphen-Keijzer uit Haastrecht. We wensen 
elkaar een dienst toe die bemoedigt en 
inspireert.  

Welkom en mededelingen - Aanvangslied: 
Lied 150 a vers 1,2,3 en 4 Geprezen zij God – 
Stil gebed, bemoediging en groet - Lied 283 
vers 1, 2 en 3 In de veelheid van geluiden 
(als inleiding op ons gebed) - Gebed om 
ontferming - Glorialied: Lied 657 vers 3 en 4 
Het donker kan verbleken - Gebed om de 
leiding van de Heilige Geest - Moment voor 
de kinderen; zingen: Wij gaan voor even uit 
elkaar; de kinderen gaan naar de nevendienst 
- 1e Schriftlezing: Exodus 34 vers 1 t/m 9 - 
Zingen: Lied 316 vers 1, 2 en 3 Het woord 
dat u ten leven riep - 2e Schriftlezing: Matt. 
28 vers 1t/m 20 en 2 Kor. 3 vers 1 t/m 3 en 2 
Kor.13 vers 11-13 - Zingen: Lied 362 vers 1 
en 3 Hij die gesproken heeft een woord dat 
gáát - Verkondiging - Zingen: Lied 976 vers 
1, 2 en 3 Zonne der gerechtigheid - 
Dankgebed en voorbeden, stilgebed Onze 
vader; tussen de dankgebeden zingen we lied 
367 e Heer, onze God, wij bidden U verhoor 
ons - Aandacht voor de collecte – De 
kinderen komen terug uit de crèche en de 
nevendienst - Slotlied: HH 445: 1, 2 en 3 Ga 
maar gerust, want ik zal met je meegaan       
(melodie : Ik bouw op U) -- Zegen  
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Wel en Wee 

Ook deze week drie jarigen. Op donderdag 
20 november is mw J. van der Dool-van Dijk 
jarig. En op vrijdag 21 november zijn mw 
C.A. van der Leeden-Tuinenburg en mw A.M 
Pols-Jonker jarig.                                       
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag en 
goed nieuw levensjaar toegewenst.  

Lichtjesavond voor iedereen 
 
Steek een lichtje aan… 
Graag willen we de kerk openstellen voor 
iedereen die een kaarsje aan wil steken voor 
iemand die overleden is.  
Op vrijdag 21 november is de kerk van 
16.00 – 20.00 uur open. Er is een gedicht om 
te lezen, er is zachte muziek, er is gelegenheid 
om rust te zoeken in de kerkzaal. Er is koffie of 
thee en als je even wilt praten is daarvoor 
gelegenheid in de Ontmoetingsruimte. We bieden 
iedereen hiervoor de gelegenheid, kerkganger of 
niet. Dus mocht u iemand weten die dit initiatief 
kan waarderen, geef het dan door! Wees welkom! 
 

 

Sta even stil en 
steek een lichtje 
aan…  
 

 
 

Open kerk  

In januari 2025 is er een nieuwe start gemaakt 
met de ‘Open kerk’.  

Iedere derde woensdagochtend van de maand 
is de kerk open. Er is gelegenheid elkaar te 
ontmoeten, een kop koffie of thee te drinken 
en een praatje te maken in de Ontmoetings-
ruimte, even stil te worden in de kerkzaal, een 
kaarsje aan te steken en ds. Gertjan 
Robbemond te spreken.  

Met zes gemeenteleden regelen we deze 
‘Open kerk’, met per keer een koppel van twee 
dat de ochtend organiseert.  

Het is fijn te merken dat er vanaf het begin 
gemiddeld zo’n 20 bezoekers komen. Voor het 
merendeel eigen gemeenteleden, één vaste 
bezoeker vanuit de kerk aan de Lek en af en 
toe een enkel iemand van ‘buitenaf’. Het zou 
fijn zijn als we meer mensen, ook van 
buitenaf, welkom kunnen heten. We willen 
graag ‘Open kerk’ zijn voor het hele dorp. Er 
hangen maandelijks her en der flyers in het 
dorp. Mocht u, mocht jij mensen kennen die 
het fijn zouden vinden om ook te komen …   
we stellen het op prijs als ze er op attent 
gemaakt worden.  

Bij wijze van uitzondering is er komende keer, 
woensdag 19 november, een extra invulling in 
het programma. Van 10.30u tot ongeveer 
11.00u zal Klaas Rigterink, als kenner van 
Sinterklaas, ons iets vertellen – en laten zien - 
over deze Goedheiligman met als thema: 
Sinterklaas en de dieren. En ook goed om 
alvast te melden: in verband met de 
voorbereiding van de Kerstwandeling op 
woensdagavond 17 december is de ‘Open 
kerk’ ochtend die 17e december in de 
kerkenraadskamer.  

Wees welkom; iedere derde woensdagochtend 
van de maand!  

Namens alle medewerkers van de ‘Open kerk’, 
Bertha Welter 
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Schoenendoosactie 2025 
 
Het is weer tijd voor de jaarlijkse 
Schoenendoosactie! Kinderen in armoede, 
oorlog en ongelijkheid worden vaak het 
hardst getroffen. Hun dromen staan op het 
spel. Met een schoenendoos vol spullen kun 
jij een kind hoop geven. Een doos betekent 
zoveel voor een kind in Afrika, Oost-Europa of 
een Grieks vluchtelingenkamp. In sommige 
landen voegen we ook een boekje met 
Bijbelverhalen toe. 
 
Meedoen? Informatie over deze actie: 
 
Bij de Samenwijzer heeft u hiervoor de 
actiefolder ontvangen. Hierin staat precies 
hoe het in z’n werk gaat. Actiefolder kwijt? Ga 
dan online naar: 
www.schoenendoosactie.nl/zowerkthet  
 
Inleveren: 
Dit kan op zaterdag 15 november van 
9.30 – 11.30 uur in de Ontmoetingskerk. 
 
Geen tijd om een doos te maken? 
Dat kan natuurlijk in deze drukke tijden. Wist 
u dat u ook losse producten mag inleveren? 
 
Hieronder vindt u een lijst van producten die 
los ingeleverd mogen worden: 
·      Lijnschriften (A5) 
·      Pennen 
·      Potloden 
·      Set kleurpotloden 
·      Gum 
·      Puntenslijper 
·      Knuffel 
·      Stuk zeep 
·      Tandenborstel 
·      Tandpasta 
 
Maar een financiële bijdrage doen mag 
natuurlijk ook. Dat kan door uw bijdrage over 
te maken op rekeningnummer NL10 RABO 
0333 8007 3 t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk 
o.v.v. Schoenendoosactie. 
 

De bloemen van zondag 16 november zijn 
voor de L. Hordijk voor zijn verjaardag.. 

Collecten 
 
 

Collectedoelen 16 november  

1ste Bloemengroet  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u 
overmaken op rekeningnummer NL 10 
RABO 0333 800 737 t.n.v. Diaconie 
Ontmoetingskerk o.v.v. Bloemengroet of 
scan onderstaande QR-code: 

 

 
 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken 
op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 800 
656 t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. 
Collecte Kerk of scan onderstaande QR-
code:  
 

 
 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen 
namens de Diaconie. 

http://www.schoenendoosactie.nl/zowerkthet
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Inzameling van groenten voor de 
Weggeefkast Krimpen aan de Lek 
 
Als gemeente willen we graag iets betekenen 
voor mensen in onze omgeving die het moeilijk 
hebben. Delen van wat we ontvangen is een 
mooie manier om dat concreet te doen. 
 
Vanaf zondag 2 november willen we bij de 
Ontmoetingskerk ook groenten gaan inzamelen 
voor de Weggeefkast Krimpen aan de Lek, waar 
een voortdurende behoefte is aan verse 
producten, en met name aan groente. 
Groente is gezond en een essentieel onderdeel 
van de maaltijd, maar helaas ook duur. Er zijn 
nog altijd te veel mensen die, door geldgebrek, 
de gezonde producten regelmatig moeten laten 
liggen. 
 
Komende zondag zal er – naast de krat voor 
producten voor de Voedselbank – ook een krat 
staan voor groenten voor de Weggeefkast. Laten 
we helpen door regelmatig wat verse groente in 
te leveren. 
Na elke zondagsdienst worden de ingezamelde 
groenten direct naar de Weggeefkast gebracht, 
zodat deze nog vers bij de mensen terechtkomen 
die dit het hardst nodig hebben. 
 
Helpt u mee? 

 
Praktische informatie 
 
Waar? 
De krat voor de Weggeefkast staat in de 
Ontmoetingsruimte, naast de krat voor de 
Voedselbank. 
  
Wat kunt u inleveren? 
Alle soorten verse groenten zijn welkom – 
bijvoorbeeld wortels, kolen, uien, prei, 
courgettes, paprika’s of andere 
seizoensgroenten. 
 
Wanneer? 
Elke zondag vóór de dienst of direct erna 
kunt u uw bijdrage in de krat leggen 

 
 

Royal Rangers Buitenpost 03 Krimpen 

aan de Lek  

Vanaf 2026 zal er in de gemeente 
“Er is leven in het woord” te 
Krimpen aan de Lek een Royal 

Rangers buitenpost opgericht worden, om 
kinderen middels scouting activiteiten meer 
over het christelijk geloof te leren.  

Royal Rangers is een wereldwijde christelijke 
organisatie met de missie om de volgende 
generatie te bereiken met het evangelie, hen 
toe te rusten in hun geloof en hen te 
versterken in de groei, om dienende leiders in 
Christus te worden.  

Kinderen van 9 tot 18 jaar kunnen zich 
aanmelden om lid te worden van de Royal 
Rangers. Ben je als volwassene 
geïnteresseerd in kinder- en jeugdwerk in 
combinatie met scouting? Het is mogelijk om 
leiding te worden.  

Op 21 en 22 januari worden info avonden 
georganiseerd om kennis te maken met het 
Royal Rangers werk.  

Info avonden beginnen om 20.00uur in de 
gemeente “Er is leven in het woord”, 
Admiraal de Ruyterstraat 10 te Krimpen aan 
de Lek.  

Voor verdere informatie en/of ontvangen van 
de nieuwsbrief kan je mailen naar 
RoyalRangers.buitenpost.03@gmail.com of 
app/ bel met Jan-Douwe en Barbara onder 
06-34125641 

 

Voedselbank 
 
Het product voor november is pasta 
en spaghetti. 
U kunt de producten in de kerk 
inleveren 


