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Meditatief

Een paar weken geleden was ik samen met mijn
moeder op de EOzingt dag in Barneveld. Naast de
saamhorigheid en het zingen met zijn allen (3500
aanwezigen) is mij vooral de overdenking van
Jurjen ten Brinke bij gebleven. Deze wil ik graag
met u delen, maar dan in mijn eigen bewoording/
beleving.

Het ging over Romeinen 15 en Psalm 139

Romeinen 15 vers 1-2: 'Wij de sterken, moeten
de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet
ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich
richten op het belang van de ander, op wat goed
en opbouwend voor hem is'

Hierbij werd aan ons in de zaal de vraag gesteld
of wij ons sterk of zwak vonden in ons geloof,
(een nadenker). Waarbij het accepteren of
aanvaarden van jezelf maar vooral ook de ander
van belang is. Hoe groot of klein je bent of hoe je
je geloof ervaart, je kunt iets betekenen voor de
ander; waarbij het ook jezelf iets kan of mag
kosten, (naast dat het je veel kan opleveren).
Belangrijk is de ander te aanvaarden zoals hij

is. Dit omdat Christus ons heeft aanvaard zoals
we zijn. Op deze manier kunnen wij samen
verbinding ervaren; ook over kerkmuren heen,
zonder elkaars verschillen weg te poetsen maar
door deze te omarmen. Als voorbeeld werd het
ritueel biechten benoemd waarvoor ruimte is
gemaakt in een Evangelische gemeente in
Nederland.

Er werd een mooie metafoor genoemd: je armen
wijder openen waardoor de ander erin past.
Zodat je samen kunt vallen en opstaan; als
leerling van God en waardoor je cirkel groter
wordt.

Psalm 139 helpt ons om een leerling van God te
zijn, deze psalm begint immers met : 'Heer U
doorgrondt en kent mij, U weet het als ik zit of
sta, U doorziet van verre mijn gedachten.' (vers
1-2)

Afgelopen weken hebben we met elkaar een
aantal mooie rituelen mogen ervaren: het
herdenken van de overledenen en de doop van 2
gemeenteleden, ook dit wordt benoemd in psalm
139 (vers 11-16)

Hoe mooi is het om met elkaar een leerling van
God te mogen zijn, elkaar te aanvaarden met al
onze verschillen maar wel met een gezamenlijk
doel: 'ter ere van God.'

Zeker nu in de adventsperiode waarin we met
elkaar op weg mogen gaan en mogen uitkijken
naar de komst van Jezus.

Ik wil graag afsluiten met het lied 'Laat ons
samen één zijn:

Heer, U bent één: El Elohim

als God de vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,
dier er altijd is geweest.

Drie-enig God, U maakt ons één
als kerk die van vergeving leeft.
U brengt ons samen, U alleen,
door de eenheid van de Geest

Laat ons samen é¢én zijn Heer,
verenig uw kerk

door de kracht van de liefde.

Laat de wereld zien dat Jezus leeft,
in ons werkt;

voor de glorie van uw naam.

Niemand is minder, niemand meer;
wij zijn gegeven aan elkaar

door Jezus Christus onze Heer,

die ons lief heeft en aanvaardt.
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Orde van dienst 7 december

Op deze Tweede adventszondag zien we met
genoegen onze oud-predikant ds. Luci
Schermers op de preekstoel. In het blokje
van de kindernevendienst komt er een
geluksbezorger langs. Wat zal hij brengen?
We wensen elkaar toe dat ons hart wordt
geraakt door de adventsboodschap.

Orgelspel - Welkom door ouderling van dienst
— Zingen: Psalm 80: 1, 6 en 7 O God van
Jozef, leid ons verder - Moment van stilte -
Bemoediging en groet — Zingen: Psalm 72: 1
en 6 Geef, Heer, de koning uwe rechten -
Toelichting bij de bloemschikking - Gebed om
ontferming — NLB 772 Jesaja heeft eeuwen
geleden voorzien (via beamer) — Gebed -
Project kindernevendienst: projectlied,
gesprek kinderen, zingen: Wij gaan voor even
uit elkaar - Eerste lezing Jesaja 11: 1-10 —
Zingen HH 145: 1, 2 en 3 O kom, o kom,
Immanuel - Tweede lezing Matt. 3: 1-12 —
Zingen: Lied 456b (in wisselzang) Kwam van
Godswege — Overweging - Meditatief
orgelspel — Zingen: Lied 462: 1, 2, 3,4, 5 en
6 Zal er ooit een dag vrede - Dankgebed en
voorbeden — Collecte — De kinderen komen
terug uit de creche en de nevendienst —
Zingen: Lied 442: 1 en 2 Op U, mijn Heiland,
blijf ik hopen — Zegen - Orgelspel

Voedselbank

Het product voor december is
aardappelpuree.

U kunt de producten in de kerk
inleveren.

Seniorenmiddag in ’t Voorhof

Op donderdag 11 december is de kerstviering
voor de senioren.

De aanvang is later dan gebruikelijk, namelijk
om 14.30 uur.

De gastvrouwen verzorgen het programma.
En ds. Bakelaar verzorgt de meditatie.

Er is tevens veel samenzang, op de piano
begeleid door Arthur Seton.

Aansluitend zal er een broodmaaltijd worden
gehouden.

U bent allen van harte welkom.
Voor vervoer kunt u tot uiterlijk 9 december

bellen naar Riet de Ridder telefoon:
(0180)512357

Niet vergeten: groenten
voor de Weggeefkast

Waar?

De krat voor de
Weggeefkast staat in de
ontmoetingsruimte, naast
de krat voor de
Voedselbank.

Wat kunt u inleveren?
Alle soorten verse groenten
zijn welkom.

Wanneer?

Elke zondag voor de dienst
of direct erna kuntu uw
bijdrage in de krat leggen.




Collecten
Collectedoelen 7 december

1¢ Kerk in Actie — Werelddiaconaat, Libanon

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken
veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel
ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen
achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er
veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen
en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in
deze sector aan de slag te gaan. Kerk in Actie
ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en
Syrische vluchtelingen. Na hun diplomering kunnen ze
vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen
aan hun eigen familieleden en buren. Dat biedt hoop
voor de toekomst! Via het programma Werelddiaconaat
helpt Kerk in Actie Libanezen en Syrische vluchtelingen
op weg naar een baan en bestaanszekerheid.

Lees meer op kerkinactie.nl/thuiszorglibanon

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op
rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in Actie o.v.v. 'Thuiszorg Libanon' of scan onderstaande
QR-code:

2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op
rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 56 t.n.v.
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan
onderstaande QR-code:

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de
Diaconie.

Actie Kerstpakketten 2025

Ook dit jaar willen we in Krimpen
aan de Lek en Lekkerkerk samen
iets moois betekenen voor onze
dorpsgenoten die het niet zo breed
hebben of wel een steuntje in de
rug kunnen gebruiken.

Binnenkort worden de
kerstpakketten weer ingepakt en
uitgedeeld — tassen vol feestelijke
en lekkere producten, als blijk van
warmte en verbondenheid in deze
feesttijd.

De actie wordt gedragen door de
diaconieén van verschillende kerken
in onze dorpen.

Dankzij uw steun kunnen we
gezinnen en alleenstaanden een
lichtpuntje brengen in de donkere
decemberdagen.

De pakketten hebben een waarde
van € 35 tot € 60, afhankelijk van
de grootte van het huishouden.

Helpt u mee?

Uw bijdrage is van harte welkom op
rekening

NL10 RABO 0333 8007 37, onder
vermelding van *Kerstpakketten
2025%*,

Samen maken we van deze kerst
een tijd van delen, warmte en
hoop!

Namens de Diaconie




Wel en Wee

Mevrouw K. Ouwehand-Rook hoopt op
zondag 7 december haar verjaardag te
vieren.

Alvast van harte gefeliciteerd, een fijne dag
en een goed nieuw levensjaar toegewenst

Inzameling Kerstbrood voor de
Kerstwandeling

Na afloop van de Kerstwandeling op
woensdag 17 december kunnen de
deelnemers in de Ontmoetingskerk
(De Herberg) wat komen eten en
drinken om zo met elkaar wat na te
praten onder muzikale begeleiding
van de band All to you.

We willen de deelnemers een plak
kerstbrood kunnen aanbieden.
Daarom vragen we gemeenteleden
om een kerstbrood te doneren.

Broden kunnen worden ingeleverd
op zondag 7 en 14 december in de
kerk. Er zal een krat neergezet
worden.

Dank voor uw/jullie betrokkenheid
en vrijgevigheid- samen maken we
de kerstwandeling tot een warm
moment voor iedereen!

Het kernteam van de
Kerstwandeling

Kopij gemeentebrief

In verband met de kerstdagen en
oud en nieuw zal de gemeentebrief
die weken op een andere dag
verschijnen t.w. woensdag 24
december en woensdag 31
december. Daarom graag uw
bijdrage voor de betreffende
gemeentebrieven uiterlijk
dinsdag 23 december en
dinsdag 30 december 20.00 uur

Alvast bedankt voor de
medewerking, Erika en Alie.

Bloemen

De bloemen van zondag 7 december zijn
voor mevr. K. Ouwehand-Rook voor haar
verjaardag.




Kerstpost 2025

Zoals eerder aangegeven kunt u ook dit jaar via
de Ontmoetingskerk voordelig al uw kerstwensen
versturen. Dit gaat als volgt in zijn werk:

Ook komende zondag staan in de
Ontmoetingsruimte twee dozen, een rode en een
witte. In de rode doos kunt u uw geadresseerde,
maar niet gefrankeerde kerstpost doen. In de
witte doos doet u het geld voor de bezorging. De
kosten voor de kerstpost bedragen per
kaart/envelop € 1,00 voor geheel Nederland.
Mocht u post voor het buitenland hebben, dan
kost dat € 1,80. U bent op deze manier
voordeliger uit dan via PostNL.

Bent u niet in de gelegenheid de post in de kerk
te brengen, dan haal ik het graag bij u op! Laat
het even telefonisch weten (0180 518562).

Wat levert dit op voor de kerk?

In Krimpen en ruime omstreken wordt de post
door mijzelf bezorgd, dus de netto opbrengst is
€ 1,00 per kaart of envelop. Voor alle kerstpost
die via PostNL bezorgd wordt, is de netto
opbrengst € 0,35 per kaart of envelop.

Post buiten Krimpen e.o. moet uiterlijk 14
december worden ingeleverd

De regiokerstpost (dus voor Krimpen e.0.) kan
worden ingeleverd tot en met zondag 21
december en zal uiteraard véor de Kerst bezorgd
worden.

Vertel bovenstaande ook aan uw buren,
familieleden en kennissen, want hoe meer
kaarten ik bezorg, hoe groter de opbrengst voor
de kerk zal zijn.

Ron Welter

Kerstwandeling 2025

Wellicht hebt u al eerder wat gehoord of
gelezen over de kerstwandeling 2025. Deze
wandeling is een initiatief van het
interkerkelijk missionair team vanuit de drie
kerken in ons dorp: De kerk aan de Lek, De
Ontmoetingskerk en de Er is leven in het
woord gemeente. De wandeling is bedoeld
voor jong en oud om de boodschap van het
kerstverhaal zo breed mogelijk bekend te
maken.

Onderlinge verbinding tussen dorpsbewoners,
kerken en “omgeving” is een zeer belangrijk
nevendoel.

Langs de route worden op 14 locaties door
vrijwilligers korte fragmenten van het
kerstverhaal uitgebeeld en zorgt een aantal
muziekgroepen en koren voor een muzikaal
kerstgevoel. Degenen die langs de route
wonen, zal door middel van een flyer worden
gevraagd of zij hun woning en tuin in
kerstsfeer willen verlichten.

De voorbereidingen zijn nu in volle gang. Het
organiserende kernteam is blij dat er vanuit
verschillende hoeken op uiteenlopende wijze
zo enthousiast is gereageerd op dit initiatief
en hoopt dan ook dat de tweede editie van
de kerstwandeling Krimpen aan de Lek
wederom een succes mag worden.

Noteer 17 december alvast in uw agenda!
Vanaf 18.15 tot 19.45 uur kan vanaf het
winkelcentrum worden gestart. Tot 19.00 uur
is de starttijd voornamelijk bedoeld voor
kinderen en hun begeleiders, na 19.00 uur
voor de overige leeftijdsgroepen.

De wandeling neemt ongeveer 5 kwartier in
beslag. Na afloop van de wandeling kunnen
de deelnemers In de Ontmoetingskerk wat
drinken en napraten over dit voor ons dorp
toch zo unieke evenement. Wandelt u met
ons mee?

Kernteam kerstwandeling 2025

Janneke Boer, Els van Westen, Jessica van
der Wilt, Peter Haspels, Sander van der
Leeden, Arthur Seton




‘Een eeuwenoud verhaal “”
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Kerstwandeling

vanat het winkelcentriim
tartvanai .-h\,,t winKewcenrum

O Vanaf 18.15 uur kinderen en begeleiders

@ Vanaf 19:00 uur overige leeftijdsgroepen

‘lk ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit
meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Johannes 8 vers 12 (De Bijbel)

Ervaar tijdens deze unieke tocht op verschillende locaties in het dorp het verhaal van Kerst.
De kerstwandeling is een initiatief vanuit de drie kerken van Krimpen aan de Lek
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