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Meditatief:  

Soms vind ik het moeilijk om rust te vinden, 
in mijn lichaam maar vooral in mijn hoofd. Na 
een periode van minder doen, rustig aan tot 
opbouw van conditie, zowel lichamelijk als 
geestelijk is de balans soms zoek. 

Waar is rust, waar kom je op adem?  Voor 
iedereen anders, dat kan in de kerk zijn, thuis 
op de bank of buiten in de natuur. Rust 
zoeken, ik doe het graag in wandelen, 
genieten van zon, groen en vogeltjesgezang. 
Maar soms ook al wandelend rust in een mooi 
lied. Een van de favorieten is Sela en 
onderstaand lied brengt mij tot rust, ik ging 
er zelfs langzamer van lopen en op een 
bankje zitten in onze mooie groene 
omgeving. Geniet u mee? 

Ik wens u een week met rust en ruimte,  
Alie van Krieken 
 
Hier is rust.  
Hier is ruimte.  
Hier komt mijn ziel op adem.  
 
Ik ben vrij. 
Ik mag leven.  
Hier komt mijn ziel op adem.  
 

Tekst en muziek: Peter Dijkstra. © 2023 Stichting 
Sela Music   

https://www.youtube.com/watch?v=L6DVwb
aUMiE 

 

                                                               
Orde van dienst 4 mei 2025 

In deze dienst gaat onze eigen predikant ds. 
Gertjan Robbemond voor. Op deze tweede 
zondag na Pasen en tevens de dag van de 
dodenherdenking klinkt het paasfeest nog na. 
We wensen elkaar een goede dienst toe.  

Orgelspel - Woord van welkom en 
mededelingen – Aanvangslied: Hemelhoog 
399 Samen in de naam van Jezus - 
Bemoediging en groet – Zingen: Psalm 27: 1 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Heere 
- Gebed om ontferming - Zingen: Komen ooit 
voeten gevleugeld (melodie NLB 868) - 
Gebed bij de opening van de Schriften - 
Eerste Schriftlezing: Psalm 118: 1, 13 t/m 18 
– Zingen: OLB 487: 1 De Heer heeft mij 
gezien en onverwacht - Tweede Schriftlezing: 
Marcus 16: 1 – 8 – Zingen: NLB 631 Tussen 
waken, tussen dromen – Overdenking – 
Orgelspel – Zingen: Hemelhoog 386: Wil je 
opstaan en Mij volgen - Dankgebed, 
voorbeden en Onze Vader - Inzameling van 
de gaven - De kinderen uit de oppas kunnen 
opgehaald worden zodat we met elkaar de 
zegen van God mogen ontvangen - Slotlied 
NLB 425 Vervuld van uw zegen - Zegen, 
gezongen amen 
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Hemelvaartsdagontmoeting - wandelen, 
ontbijten en vieren met elkaar 

Beste gemeenteleden,  
 
Eerder heeft u al een berichtje kunnen 
lezen in de zondagsbrief over de 
wandeling en het ontbijt met 
Hemelvaartsdag.  
Op 29 mei is het Hemelvaartsdag.  
 
We houden die ochtend om 9.30 uur een 
gezamenlijke dienst in de Kerk aan de 
Lek. Daaraan voorafgaand is er een 
wandeling en een ontbijt voor wie wil. 
 
Voor de wandeling verzamelen we om 
7.30 uur bij de Tuinfluiter, vroeg uit de 
veren dus deze ochtend! Rond 7.40 uur 
hopen we met elkaar te vertrekken en 
maken we een mooie wandeling door het 
Krimpenerhout.  
 
Tegen 8.30 uur verwachten we terug te 
zijn en mag ieder op eigen gelegenheid 
doorgaan naar de kerk. Daar staat vanaf 
8.30 uur een heerlijk ontbijt voor u klaar. 
Voor het ontbijt zal een vrijwillige bijdrage 
worden gevraagd. Het ontbijt ronden we 
om 9.15 uur met elkaar af waarna de 
kerkdienst om 9.30 uur begint  
 
De wandeling is ook toegankelijk voor 
wandelwagens en rolstoelen en is geschikt 
voor jong en oud. U kunt zich opgeven 
voor wandeling en/of ontbijt via een appje 
naar 06-19833720 of door te mailen 
naarpieterdejong1992@gmail.com of op 
de inschrijflijst die bij het koffieluik hangt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u liever toch de wandeling overslaan, 
maar wel graag mee-eten met het ontbijt 
is dat natuurlijk ook mogelijk  
  
Geef even door met hoeveel personen u 
komt en of we rekening moeten houden 
met dieet of allergieën.  
 
Wij hebben er heel veel zin in en zouden 
het heel leuk vinden als u/jij erbij bent!  
 
 

 
 
Wel en wee 

Zaterdag 3 mei zijn mw C.M. Opmeer-
Rijken en dhr. K Rigterink jarig.  

En zondag 4 mei is mw G.C. van Rijswijk-
Bek jarig.  

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne 
dag en goed nieuw levensjaar 
toegewenst.

Graag vòòr 17 mei. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Bloemen 
De bloemen van zondag 4 mei zijn voor 
dhr. K. Rigterink voor zijn verjaardag.  
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Seniorenmiddag  

Donderdag 8 mei om 14.00 uur is voor dit 
seizoen de laatste seniorenmiddag in ‘t 
Voorhof. 

Janus de Hon komt weer met zijn gitaar 
om samen met ons te zingen. We zingen 
verschillende geestelijke liederen en ook 
diverse vrolijke liedjes uit de oude doos.  

Tussendoor spelen we een paar potjes 
bingo.  

U bent allen van harte uitgenodigd. 

Heeft u vervoer nodig naar ’t Voorhof? 
Belt u dan tijdig (uiterlijk 6 mei) naar Wil 
Swijnenburg (06) 23719787. 

 
 
 
Examens 
 
De komende weken/maanden staan voor 
veel scholieren en studenten in het teken 
van eindexamens en afstuderen.  
Als gemeente willen we graag meeleven in 
deze bijzondere tijd.  
Kent u gemeenteleden die examen gaan 
doen, geef het door aan de 
jeugdouderling zodat we niemand over 
het hoofd zullen zien. 
Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Voedselbank 

 
Het product voor mei is pindakaas. 

U kunt de producten in de kerk inleveren. 
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Collecten 
 
Collectedoelen 4 mei 
 
  
1ste Diaconaal centrum Pauluskerk  

Als Pauluskerk zien we iedere dag weer hoe mensen lijden onder de ongelijkheid in onze 
samenleving, daarom zetten wij ons met hart en ziel in voor de meest kwetsbare mensen in de 
samenleving. Dit doen we geheel op eigen kracht. We krijgen hier geen overheidssubsidie voor. 
Met een heel team aan vrijwilligers, sociaal werkers, vluchtelingenmedewerkers en een medisch 
team zorgen wij voor mensen, die nergens anders naartoe kunnen. Dit zorgt voor een mooiere, 
eerlijke en veilige samenleving voor iedereen.  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 36 TRIO 0338 7521 02 
t.n.v. Diaconaal Centrum Pauluskerk of scan onderstaande QR-code:  

Meer lezen? www.pauluskerkrotterdam.nl/wat-wij-doen/ 

 
 

 

2de Fonds Groot Onderhoud  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 
56 t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Groot Onderhoud of scan onderstaande QR-
code:  

 

 
 

U kunt uw bijdrage zondag na de dienst ook in de kruiken bij de uitgang doen. 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 


