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Meditatief: 
 
De Bron 
 

 
Elke dag kwam ze lopend 
en putte water uit de bron, 
heel alleen op de middag, 
in het heetst van de zon. 
 
Niemand wilde ze ontmoeten, 
haar reputatie was al slecht, 
maar zoals het er nu uitzag, 
deed haar relatie haar geen 
recht! 
 
Maar opeens zat bij de bron 
een Joodse Man en onbekend, 
Hij vroeg haar om wat water, 
ze was dat niet gewend! 
 
Zij, als Samaritaanse vrouw, 
gaat echt niet om met Joodse mensen 
en zeker niet met een vreemde man 
die haar aansprak op Zijn wensen! 
 
Oh, Zijn woorden klonken best heel goed 
en wat Hij sprak was ook erg mooi, 
dat alles wilde ze zó graag, 
maar och, haar leven was één zooi! 
 
Hij zou haar Levend Water geven, 
dan hoefde ze niet meer naar de  bron, 
vurig verlangde ze te kunnen drinken, 
zodat ze haar dorst eens lessen kon! 

 
Hij leek ook wel op een Profeet, 
Zijn woorden hadden heel veel kracht, 
Hij sprak met zoveel autoriteit, 
ja, Hij sprak met grote macht! 
 
Zo wist Hij alles van haar leven, 
ook dat ze al zes mannen had 
en dat haar huidige relatie, 
zó zondig was, hoe wist Hij dat? 
 
Oh, Hij moest De Messias wezen, 
de lang verwachte Vredevorst, 
Hij gaf haar van Zijn Levend Water 
en stilde zo haar grote dorst! 
 
Els Hengstman-van Olst. 
Johannes 4:1-42. 
 
 

Paaswake in de nacht van 4 op 5 april 
 
Het lijkt nog ver weg maar we zijn al volop op 
weg naar Pasen. Dit jaar zal er na de 
avondviering op Stille Zaterdag een Paaswake 
worden gehouden in de Ontmoetingskerk. Deze 
nacht zullen we door waken tot de vroege 
morgen van de eerste Paasdag. Met een 
afwisseling van korte vieringen, creativiteit, een 
film, verstilling zullen we door de nacht gaan. En 
in de vroege morgen begroeten we het eerste 
licht van de Paasmorgen. We zullen afsluiten met 
een ontbijt en daarna de ‘gewone’ ochtenddienst. 
Jij en u zijn van harte welkom aan te sluiten, mee 
te leven.  
Aanmelden om mee te doen is fijn zodat we 
ongeveer weten hoe (uitgebreid) we ons moeten 
voorbereiden. Als je even komt buurten dan is dit 
ook al fijn en een mooie bemoediging voor de 
mensen die de hele nacht wakker blijven. 
Aanmelden kan bij 
dsgertjanrobbemond@gmail.com. 
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Orde van dienst zondag 8 maart 2026  
 
Op deze derde zondag van de Veertigdagentijd is 
onze predikant ds. Gertjan Robbemond de 
voorganger. Deze zondag wordt ook wel zondag 
Oculi (= ogen) genoemd naar de beginwoorden 
van Psalm 25:15: Ik houd mijn oog gericht op de 
Heer. In de rubriek Aandacht voor de kinderen 
laat Reisbureau Warhoop weer van zich horen. 
Waarheen zal de reisleider van de week ons nu 
leiden? 
 
Organist Peter Reijnoudt zorgt weer voor een 
sprankelende begeleiding van de gemeentezang. 
 
Woord van welkom – Aanvangslied: NLB 216 Dit 
is een morgen (Lied - Bemoediging en groet - 
Zingen: NLB 25a Mijn ogen zijn gevestigd - 
Aandacht voor de bloemschikking - 
Gebed om ontferming - Zingen: NLB 1006:1 en 2 
Zoekend naar licht - Gebed om de Heilige Geest – 
40-dagenproject kindernevendienst; Reisbureau 
Warhoop: Hoopvol op weg; zingen: projectlied: 
Wij reizen veertig dagen (melodie Lied 311); 
zingen: Wij gaan voor even uit elkaar; de 
kinderen gaan naar de nevendienst - 
Schriftlezing: Johannes 4: 5 – 26 - Zingen: NLB 
653:1 en 3 U kennen, uit en tot U leven – 
Overdenking – Orgelspel - Zingen: NLB 653: 1,3 
en 7 U kennen, uit en tot U leven - Dankgebed, 
voorbeden, stil gebed en Onze Vader – De 
kinderen komen terug uit de crèche en de 
nevendienst - Inzameling van de gaven – Slotlied: 
NLB 415 Zegen ons Algoede - Zegen, afgesloten 
met gezongen Amen. 

 
Seniorenmiddag 
 
Donderdag 12 maart om 14.00 uur is de 
seniorenmiddag in ’t Voorhof. Jannie van Rijn 
vertelt deze middag over het veel bewogen leven 
van Corrie ten Boom. 
En over haar gastvrije familie. Hoe ze in de oorlog 
vele onderduikers in hun huis ontvingen en op 
bijzondere wijze uit handen van de bezetters 
wisten te houden. 
Het Corrie ten Boom huis is nu als museum 
ingericht. U bent allen van harte welkom. 
Voor vervoer kunt u tot 10 maart bellen naar Riet 
de Ridder: (0180)512357 

 
 
 

 
 
Wel en Wee 
 
Woensdag 11 maart is mevr. M. Rigterink-Zieck 
jarig. En donderdag 12 maart is mevr. M.A. de 
Gier-de Man jarig. Alvast van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag en een goed nieuw levensjaar 
toegewenst. 
 

Beste gemeenteleden, 
 
Onlangs heb ik een bingoavond georganiseerd 
voor mijn project naar Ethiopië. Ik wil iedereen 
heel erg bedanken voor jullie bijdragen en voor 
deze leuke avond. Dankzij jullie steun en 
betrokkenheid hebben we samen € 690 
opgehaald! Ik kijk met veel plezier terug op een 
gezellige en geslaagde avond. 
Ik nodig u ook graag nog uit voor mijn 3 gangen 
diner wat ook nog gepland staat op 28 maart. U 
kunt u hiervoor inschrijven in de hal. Dit belooft 
ook met elkaar een gezellige avond te worden. 
Zie ik u dan? 
Groetjes, Jasmijn Boer 
 

Uitkomst Actie Kerkbalans 2026 
 
Inmiddels zijn vrijwel alle reacties ontvangen en 
kunnen wij u namens het College van 
Kerkrentmeesters met vreugde meedelen dat wij 
zeer tevreden zijn met de uitkomst van de Actie 
Kerkbalans 2026. 
Na ontvangst van 97% van de reacties bedraagt 
het totaal aan toezeggingen € 59.000. Daarmee is 
het begrote bedrag inmiddels volledig behaald. 
Wij hopen de resterende reacties op korte termijn 
alsnog te mogen ontvangen. 
Wij zijn dankbaar voor deze mooie opbrengst. 
Hoewel het begrote tekort hiermee nog niet 
volledig is weggewerkt.  
Wij danken iedereen hartelijk voor de gedane 
toezeggingen én voor de inzet van allen die zich 
hebben ingespannen om de reacties tijdig te 
verzamelen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jaco Kraan 
Penningmeester College van Kerkrentmeesters 



3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Collecten 
 

Collectedoelen 8 maart  
 
1ste Kerk in Actie - Werelddiaconaat, Egypte 
 
In kwetsbare wijken van Caïro groeien meisjes vaak op in onveilige omstandigheden. De school stopt 
te vroeg, ze maken huiselijk geweld mee, worden ingezet voor kinderarbeid of gedwongen te 
trouwen. Het You are Beautiful-project van Kerk in Actie ondersteunt hen met onderwijs, medische 
zorg en bescherming, terwijl ouders leren over de rechten en mogelijkheden van hun dochters. Zo 
kunnen meisjes hun zelfvertrouwen versterken en hun toekomst veranderen. Voor de Egyptische 
Yasmin maakte het project het verschil. Toen haar vader vond dat school genoeg was, wilde zij 
verder leren. Het team ging met hem in gesprek, en inmiddels zit Yasmin op de middelbare school. 
“Eerst voelde ik me onzeker en onbegrepen. Maar bij het project geloven ze in mij. Ze gaven me 
bijles én mijn zelfvertrouwen terug. Laatst zei ik tegen mijn leraar: ‘Jullie zijn de reden dat ik nu met 
vertrouwen naar school ga.’” Het project helpt meisjes niet alleen nu, maar geeft hun ook de kans 
later een zelfstandige rol in de samenleving te vervullen. Lees meer op kerkinactie.nl/meisjesegypte 
 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. Meisjes Egypte of scan onderstaande QR-code: 
 

 
 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v. 
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Groot Onderhoud of scan onderstaande QR-code:  
 

 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 

Voedselbank + Weggeefkast  
 
Het product voor maart is blikjes vis.  U kunt de producten in de kerk inleveren.  
 
In de krat voor de weggeefkast kunt u iedere zondag voor of direct na de dienst alle 
soorten verse groenten inleveren. 
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