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Meditatief: 
 
Deze week is het Stille Week.  
Maandag ben ik naar een studiedag geweest over 
rouw. Mijn oom stierf die avond.  
Rouw leek me wel een passend onderwerp om over 
te schrijven in deze week.  
Ik krijg ook seintjes over vertraging, bezinning, rust. 
Rouw is misschien ook wel deels een soort 
vertraging, bezinning (naast alle verdriet en 
boosheid en andere emoties die erbij horen).  

 
Dat past dan wel weer mooi met de laatste paar 
meditatieven die ik schreef. Ik mocht maandag een 
levensladder maken, waarop je de belangrijke 
momenten in je leven opschrijft. Ik realiseerde me 
dat ik op een bepaalde manier al drie keer stil ben 
gezet in dit leven. Niet op grootse wijze, maar toch 
herkenbaar voor mij. Je mag je eigen tempo lopen 
in de rouw, dat was fijn om te horen.  
Er was ook een vrouw die op een zelfde soort pad 
leek te lopen als ik, dat was bemoedigend. Ik ben 
niet alleen. God zorgt voor mij, stond op een kaartje 
dat ik kreeg. En er was een vraag: wil ik de 
scherven van mijn leven door God laten gebruiken 
voor iets nieuws.  
 
In een workshop werd de rouw uitgebeeld met 
tegels. Rouw werkt van ideaalbeeld van hele tegels, 
naar de scherven/gebroken tegels van dat 
ideaalbeeld, naar een met goud geheeld leven. 
Allemaal dingen om bij stil te staan deze week. Te 
vertragen en te bezinnen. Om dan ook weer te 
mogen zien en geloven dat er door de rouw heen 
een nieuw leven, een opstanding kan zijn. Dat wens 
ik u ten minste allemaal toe, ieder op haar of zijn 
eigen tempo. Gezegend Pasen! 
 

• Lukas 24:6: "Hij is niet hier, maar Hij is 
opgewekt". 

 
 

                                                         

 

      

   Anke Poelstra 

Aankondiging van de komende bijzondere 
diensten  

Goede Vrijdag – Op vrijdag 3 april om 19.30 uur 
staan we stil bij de kruisweg van Jezus. Deze dienst 
wordt muzikaal ondersteund door de cantorij en de 
voorganger is ds. G.J. Robbemond.  

Stille Zaterdag - Op zaterdag 4 april om 21.30 uur 
beleven we een avond en nacht vol activiteiten 
waarin we met elkaar toeleven naar Paasmorgen. 
De voorganger van deze avond is ds. G.J. 
Robbemond.  

Eerste Paasdag - In de ochtend van zondag 5 april 
om 10.00 uur, vieren we de opstanding van Jezus 
Christus. Voorganger is ds. G.J. Robbemond en 
muzikale medewerking wordt verleend door Peter 
Reijnoudt (orgel) en Rene de Jonge (trompet).  

Jeugddienst – Op zondag 19 april om 10.00 uur is 
er een jeugddienst met muzikale medewerking van 
de band All to You. Na de dienst staat er een hapje 
en een drankje klaar.  

Wees welkom in de bijzondere diensten!               
De liturgiecommissie. 

  

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
mailto:zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl
mailto:ofzondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
https://www.google.com/search?q=Lukas+24%3A6&oq=pasen+bijbel+spreuken&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIICAEQ6QcY_FXSAQg2NzQ3ajBqNKgCALACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBHYElxupXfSFcLxL17i0IayyRkEPoda42TwQifwyJltSWG819Xdm3HeJLFYbcCQlqH7qmchE0tCDwTnKeMlyt5otLSJHJEzPkIylTFU9gP73iGJF2xphaB3l3Jiw_PnnxdWhR6PejkTVPtIIU1DI9Rj5kc8vCUVKI3VumM0_Jseeyu0U3-Qgv7l0WzN1jmgxba&csui=3&ved=2ahUKEwj_oKCF8cqTAxU5NPsDHZGOM-MQgK4QegQIBBAB
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Orde van dienst Goede Vrijdag, 3 april 2026  
 
Voorganger: ds. Gertjan Robbemond  
Organist: dhr. Peter Reijnoudt  
Muzikale medewerking: cantorij  

Er is stilte voor de dienst: het orgel zwijgt.  

Gebed - Aandacht voor de liturgische 
bloemschikking – Zingen: NLB 571 In stille nacht 
houdt Hij de wacht - DE KRUISWEG VAN JEZUS - 
Aandacht voor de liturgische bloemschikking - 
Inleidende woorden - Eerste statie: Jezus 
veroordeeld en weggeleid – Meditatie - Zingen: NLB 
587: 1 en 2 Licht voor de wereld - Tweede statie: 
Jezus neemt zijn kruis op – Meditatie - De cantorij 
zingt: NLB Niets droeg hem meer - Derde statie: 
Jezus valt voor de eerste keer – Meditatie - Zingen: 
NLB 560: 1 en 3 Hij ging de weg zo eenzaam - 
Vierde statie: Jezus ontmoet zijn moeder – 
Meditatie – Zingen: NLB 573: 1, 2 en 3 De Moeder 
stond door smart bevangen - Vijfde statie: Simon 
wordt gedwongen Jezus te helpen – Meditatie – 
Zingen: NLB: 1 en 2 Jezus, ga ons voor - Zesde 
statie: Veronica droogt Jezus’ tranen – Meditatie – 
Zingen: NLB 561: 1,4 en 5 O liefde die verborgen 
zijt - Zevende statie: Jezus valt voor de tweede keer 
– Meditatie - We luisteren naar Via Dolorosa door 
Sela (via beamer) - Achtste statie: Jezus troost 
wenende vrouwen – Meditatie - Zingen: NLB 601`: 
1 Licht dat ons aanstoot - Negende statie: Jezus 
valt voor de derde keer – Meditatie - We luisteren 
naar orgelspel: Mijn God, mijn God, waarom verlaat 
Gij mij - Tiende statie: Jezus wordt ontkleed – 
Meditatie - Zingen: NLB 576a: 1 en 2 O hoofd vol 
bloed en wonden– Elfde statie; Jezus wordt aan het 
kruis genageld - Meditatie – Zingen: NLB 586 Zie de 
mens in al zijn lijden - Twaalfde statie: Jezus sterft 
aan het kruis – Meditatie - De Paaskaars wordt 
gedoofd door de diaken - Moment van stilte - De 
cantorij zingt: NLB 584: 1, 2, 3 en 4 Is zijn ure nu 
gekomen - Dertiende statie: Maria neemt Jezus in 
haar armen – Meditatie- De cantorij zingt NLB 584: 
5, 6, 7 en 8 Die ik laafde aan mijn borsten - 
Veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd – 
Meditatie – Zingen NLB 589 O lichaam van het 
woord Cantorij 1 en 2, allen 3 en 4 - Gebed op 
Goede Vrijdag – Zingen: NLB 590 Nu valt de nacht - 
De gedoofde Paaskaars wordt de kerkzaal uit 
gedragen door de diaken - We pelgrimeren langs de 
Kruisweg en verwijlen even bij het Kruis. Wie wil 
legt een bloem aan de voet van het Kruis.  

Daarna verlaten we in stilte de kerkzaal.  

 
 
Orde van dienst, Stille zaterdag, 4 april 2026  
Paasnachtdienst  
 

Voorganger: ds. Gertjan Robbemond  
Organist: dhr. Peter Reijnoudt  

Avondpaaswake op Stille Zaterdag  

Het is donker in de kerk. In stilte wachten we 
op wat komen gaat.  

Zingen: Als alles duister is (Taizé) 4x – 
Schriftlezing: Genesis 1:1-5 – Zingen: NLB 600 
Licht, ontloken aan het duister; het licht van de 
nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht. Dit 
Paaslicht blijft vanavond nog aan de rand van 
de kerkzaal, maar hoopvol en voorzichtig geven 
we het licht aan elkaar door. We zingen daarbij: 
Licht, ontloken aan het donker. Tijdens dit lied 
verandert de liturgische kleur van paars naar 
wit - De paaswakekaarsjes worden gedoofd -
Aandacht voor de liturgische bloemschikking - 
Gebed voor de Paasnacht - VERHALEN OVER 
BEVRIJDING EN OMKEER - Lezing uit de Tora: 
Exodus 14:9-31 – Zingen: HH 445 Ik bouw op 
U - Lezing uit de Profeten: Jesaja 55: 1 – 11 - 
Zingen: NLB 608 De steppe zal bloeien - Lezing 
uit de Geschriften: Psalm 16 – Zingen: NLB 16b 
Behüte mich, Gott - DE DOOP ALS NIEUW 
BEGIN - Inleidende woorden – Zingen: NLB 351 
In u zijn wij begrepen; tijdens dit lied wordt de 
doopvont gevuld - Lezing uit de Brieven: 
Romeinen 6:3-5,11 – Gebed bij het water – 
Geloofsbelijdenis – Zingen: HH 502: Doop - 
Doopvernieuwing - Bij de doopgedachtenis 
speelt het orgel een bewerking over het lied 
God, die aan ons zich openbaarde – Zingen: 
NLB 833 Neem mij aan zoals ik ben – Gebeden 
– PAASEVANGELIE - We delen opnieuw het 
licht.- We luisteren naar het Paasevangelie uit 
Matteüs 28: 1-10 – Afsluiting met beurtspraak – 
Zingen: NLB 634 U zij de glorie – Zegen - 
Orgelspel 
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De Paaswake 
 
Op stille zaterdag rond 23.00 uur, dus na de vesper 
die om 21.30 uur plaatsvindt, gaat de Paaswake van 
start. Twaalf mensen hebben zich aangemeld om de 
hele nacht aanwezig te zijn en zo toe te leven naar 
Pasen.  
Voor de muziekworkshop zijn extra aanmeldingen, 
net als voor de ochtendwandeling en bij het ontbijt 
verwachten we maar liefst 29 mensen. Prachtig!! 
We hebben geluiden gehoord dat er mensen zijn die 
van plan zijn om bij één of meerdere activiteiten 
binnen te lopen: u/je bent natuurlijk van harte 
welkom! 
 
Hieronder het tijdschema dat we proberen aan te 
houden: 
 

23.00 
uur 

Eerste viering 

23.30 
uur 

Muziekworkshop: oefenen met een 
muzikale bijdrage aan de 
Paasmorgendienst 

00.30 
uur 

Tweede viering 

01.00 
uur 

Creatieve workshop 

02.30 
uur 

Derde viering 

03.00 
uur 

(gezelschaps)spelletjes 

04.30 
uur 

Vierde viering 

05.00 
uur 

Film ‘Waarom Pasen?’ 

06.00 
uur 

Laatste viering 

06.30 
uur 

Ochtendwandeling 

08.00 
uur 

Paasontbijt 

09.00 
uur 

Ochtendgymnastiek 

09.20 
uur  

Generale repetitie n.a.v. de 
muziekworkshop 

 
Om 10.00 uur is de Paasmorgendienst. 

 

 

 

Orde van dienst voor paasmorgen 5 april 
2026  

In deze feestelijke dienst brengt onze predikant 
ds. Gertjan Robbemond de heuglijke 
paasboodschap. Het 40-dagenproject van de 
kindernevendienst wordt afgesloten. 
Reisbureau Warhoop krijgt zijn laatste klant. Zal 
hij nieuwe hoop krijgen? Het feestelijke 
karakter van de dienst wordt versterkt door 
orgelspel van Peter Reijnoudt en trompetspel 
van René de Jonge. We wensen elkaar een 
hoopvolle dienst toe.  

Zingen: NLB 624 Christus onze Heer verrees; 
NLB 642 Ik zeg het allen dat Hij leeft - Welkom 
en mededelingen - De nieuwe Paaskaars wordt 
naar binnengedragen; zingen: NLB 637 O vlam 
van Pasen, steek ons aan - Bemoediging en 
groet - Zingen Psalm 98: 1 en 3 - Aandacht 
voor de liturgische bloemschikking – Zingen: 
Een toekomst vol van hoop (Sela) - Gebed om 
ontferming – Zingen: HH 177 Heer, ik prijs uw 
grote naam (2x) - Gebed om de Heilige Geest – 
Project kindernevendienst De weg van hoop; 
Reisbureau Warhoop.; zingen: projectlied We 
reizen 40 dagen (melodie NLB 311) - De 
kinderen gaan naar de nevendienst; zingen: Wij 
gaan voor even uit elkaar - Bijbellezing: 
Johannes 20: 1 – 18 - We luisteren naar: See 
what a morning van Keith Getty en Stuart 
Townend – Overdenking - Orgel en trompet 
spelen – Zingen: NLB 636 (op de melodie van 
Psalm 118) Liefde is licht, opnieuw geboren - 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed; zingen: 
NLB 1006 Onze Vader - Inzameling van de 
gaven - De kinderen komen terug uit de 
nevendienst / kunnen gehaald worden uit de 
crèche - Slotlied HH 200 U zij de glorie - Zegen, 
gezongen Amen.  
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Wel en wee 
 
Na een week ziek te zijn geweest moest Adrie 
Pols afgelopen dinsdag naar het ziekenhuis om 
vervolgens met spoed geopereerd te worden. 
 
Ze had een zeer ernstig ontstoken galblaas  
Helaas kon de galblaas niet verwijderd worden.  
Ze heeft nu voor lange tijd een drain. 
Ze ligt op moment van schrijven in het  
IJsselland ziekenhuis. 
  
Helaas moet ze, als er plek is, opgenomen 
worden voor revalidatie. Dit om aan te sterke 
en te herstellen. Dit valt haar erg tegen.  
Ze vind het fijn als u voor haar wilt bidden  
Post: Groenland 27 
Dan geeft Bettina het aan haar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kopij SamenWijzer 
 

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij van 
SamenWijzer 41.6 over  
 
de periode 12 april t/m 31 mei 2026  
 
uiterlijk zondag 5 april 2026 (eerste Paasdag) 
bij de redactie in te leveren. 

 
 

 
Aanpassing uiterste inzendtermijn 
Gemeentebrief 
 
Let op: vanaf deze week uiterste inzendtermijn 
donderdag 18.00 uur!!! 
 
Graag uw medewerking hierin. 
Alie en Erika  
 

 Bloemen 
De bloemen van zondag 5 april zijn voor 
mevr. F. Voogt-Geitenbeek voor haar 
verjaardag. 
 

Jarigen 
 
Sinds kort is er een nieuwe rubriek: "de 
jarigen van deze week". Hierin worden 
de gemeenteleden van 70 jaar en ouder 
genoemd en vanwege de veranderde 
bloemengroet ook degenen die 30, 40, 
50 of 60 jaar worden. 
(Deze rubriek ontbreekt overigens deze 
week ... er zijn geen jarigen :-) voortaan 
ook voornamen te vermelden, voor de 
duidelijkheid, maar ook om het wat 
persoonlijker te maken. Mocht u daar 
bezwaar tegen hebben, wilt u dit dan 
laten weten aan het pastoraal team, via 
het mailadres 
pastoraalteam@ontmoetingskerkkrimpen.nl 
 

Voedselbank + Weggeefkast  
 

Het product voor april is pakjes of potjes pastasaus.  U kunt de producten in de kerk 
inleveren. 
 
In de krat voor de weggeefkast kunt u iedere zondag voor of direct na de dienst alle 
soorten verse groenten inleveren. 

mailto:pastoraalteam@ontmoetingskerkkrimpen.nl
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Collectedoelen 5 april 
 
1ste Kerk in Actie - Werelddiaconaat, India  
 

Stop kinderarbeid in India via onderwijs  
In India worden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste  
horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de  
cirkel van armoede te komen. Te vaak vallen deze kinderen uit op school, omdat ze  
moeten werken of omdat hun ouders het belang van onderwijs niet inzien. Deze kinderen zijn  
voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, bijles in hun eigen dorp. Daar krijgen ze  
huiswerkbegeleiding en kunnen ze meedoen aan muziek, dans en sport. Zo krijgen ze meer  
zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. In contact met familie wordt gekeken hoe 
de situatie van de kinderen kan verbeteren. Als het leven van hun ouders verbetert kunnen ze 
ook beter voor hun kinderen gaan zorgen. En als kinderen goed presteren op school, kunnen 
ze uit de spiraal van armoede komen, wat ook goed is voor hun families. Zo kunnen bijna 
10.000 kansarme kinderen een betere toekomst krijgen.  
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA  
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderen India of scan onderstaande QR-code:  
 
 

 
 

2de Kerk 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 
t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code: 
 

 
 

 
 
 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 
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Nieuwe Paaskaars 

 

 
 

Vanaf Pasen brandt weer de nieuwe Paaskaars 

in onze kerk. 

 

De symboliek op de kaars reikt ons een aantal 

inspirerende beelden aan. 

 

Zo zien we de alfa en omega boven en onder 

als verwijzing naar God die ons in zijn 

omarming besloten houdt. Hij is de eerste en 

de laatste, en de Levende, sterker dan de dood. 

In het midden staat het teken van het (lege) 

kruis. Christus neemt een centrale plek in in 

ons geloven hoe we dit ook precies invullen. 

Het lege kruis verbeeldt de opstanding en het 

leven. 

Er staat een wereldbol op met daarboven een 

regenboog. Het zijn beelden die ik als volgt 

uitleg. Het evangelie is goed nieuws voor de 

hele wereld.  

Daarvan mogen we delen. En we zijn in 

veelkleurigheid inclusief verbonden door de 

passie en compassie van de Heilige Geest. 
 

 

 

 

 

 

  

 

MAALTIJD PLUS  
 
Tijdens de groothuisbezoeken vorig jaar is gebleken 
dat een aantal mensen graag wat meer tijd zou 
willen besteden aan gesprekken over geloven in 
deze tijd, in een rustige, informele sfeer.  
 
Evenals vorig jaar lijkt het ons (het pastoraal team) 
goed om hier ook dit jaar weer ruimte voor te 
maken.  
 
We willen dus weer een deel van de avond (van 
18.00-20.00 uur) voor dit soort gesprekken met 
elkaar (min of meer vergelijkbaar met de 
groothuisbezoeken) organiseren in combinatie met 
een gezamenlijke maaltijd!  
Deelnemers willen we vragen om iets mee te 
nemen voor deze maaltijd (géén verplichting – laat 
U/je er niet door afschrikken).  
 
We hebben zo’n maaltijd een “Maaltijd Plus”  
genoemd. Er is al een datum gepland: vrijdagavond 
17 april 2026  
Noteer alvast in uw/jouw agenda.  
 
Misschien heeft u de intekenlijst in de 
Ontmoetingsruimte voor deze maaltijd gemist 
(tussen de andere intekenlijsten), maar 
intekenen kan natuurlijk nog steeds 
(aanbevolen!) nu de lijst wat duidelijker 
zichtbaar opgehangen is. 
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Jasmijn 4 Ethiopië  

Ik wil iedereen heel erg bedanken voor 
hun komst en bijdrage aan de bingoavond 
en het diner voor mijn reis naar Ethiopië 
met World Servants.  

Hopelijk hebben jullie net als ik enorm 
genoten van twee gezellige en geslaagde 
avonden. Samen hebben we een prachtig 
bedrag opgehaald: € 690 met de bingo en 
€ 1480 met het diner.  

Dankzij jullie steun heb ik het volledige 
bedrag nu bij elkaar. Nogmaals heel erg 
bedankt! Groetjes, Jasmijn Boer 

 

Seniorenmiddag in ’t Voorhof. 

Donderdag 9 april om 14.00 uur 
verzorgt Stéfan van der Heijden een 
presentatie over Scandinavië.  

Hij laat ons prachtige beelden zien 
van de natuur in Noorwegen en 
Zweden met o.a. fjorden, meren en 
watervallen.  

Ook de fauna komt aan bod met 
rendieren, elanden en de vele vogels 
zoals de bijzondere papegaaiduikers. 

U bent allen van harte welkom. Voor 
vervoer kunt u tot uiterlijk 7 april 
bellen naar telefoon: (0180)512357 

 


