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Meditatief
Maar als ik het spoor goed bekeek,
Vorige week was de eerste herfststorm van dit zag ik langs heel de baan,
jaar een feit, letterlijk qua weer maar voor mij daar waar het juist het moeilijkst was,
persoonlijk ook figuurlijk in de vorm van een maar één paar stappen staan.
storm in mijn hoofd en hart. Ik ben in de zomer
maar zeker bij veel wind/ storm graag op het Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
strand. Heerlijk uitwaaien: eerst tegen de wind in Juist toen ik U nodig had,
lopen en daarna terug met de wind in de rug. juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."
Zo ook vorige week: prachtig om de ruwe zee te
zien met zijn hoge golven: boten die opstuwen De Heer keek toen vol liefde mij aan,
tegen de zee waarbij het lijkt of zij geen last en antwoordde op mijn vragen;
hebben van de storm maar waarbij andere flink "Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
‘schommelen’ maar toch overeind blijven en hun toen heb ik jou gedragen..."
weg vervolgen.
Marie-José de Gier
Lopend in het natuurgeweld, helpt mij ook om na
te denken over mijn eigen storm: hoofd
leegmaken en staande blijven ondanks Orde van dienst zondag 1 oktober 2023
windkracht 7. Afgelopen week moest ik daarbij
denken aan het gedicht voetstappen, wat ik altijd In deze dienst gaat mevrouw ds. D. Hoekstra-
al een mooie tekst heb gevonden maar wat op Olthof uit Capelle a/d IJssel voor. Zij legt Jacobus
kijkend naar mijn eigen voetstappen in het natte 2 uit waarin het gaat over geloven en doen. We
zand heel toepasselijk en warm voelde. wensen elkaar een goede dienst toe. Welkom —
Zingen: Psalm 62: 1 en 4 Mijn ziel is stil tot God
Dankbaar ook dat we mogen weten en voelen dat mijn Heer - Votum groet en drempelgebed —
we altijd iemand hebben die met ons meeloopt en Zingen: Psalm 62: 5 Voorwaar, Hij is mijn heil
ons beschermt, draagt en ons kracht en moed mijn rots - Lezing van de tien geboden uit
geeft om onze levensweg te lopen. Deuteronomium 5: 6-21 — Luisteren naar / zingen
Opwekking 687 Heer wijs mij Uw weg (via
Gedicht Voetstappen in het zand. beamer) — Gebed - Loflied NLB 875: 1, 2 en 3 -
Kinderlied: Ja is ja, nee is nee (via beamer) -
lk droomde eens en zie Gebed van de zondag - 1e Lezing Jacobus 2: 1 -
ik liep aan 't strand bij lage tij. 13 - Zingen: NLB 310: 1,2,3,4 en 5 Eén is de
lk was daar niet alleen, Heer, de God der goden - 2e Lezing Jacobus 2:
want ook de Heer liep aan mijn zij. 14 - 26 - Uitleg en verkondiging — Meditatief
orgelspel — Zingen: NLB 342: 1,2,3,4 en 5 en het
We liepen samen het leven door, amen In God de vader op zijn troon — Gebeden —
en lieten in het zand, Aandacht voor de inzameling van de gaven -
een spoor van stappen; twee aan twee, Slotlied NLB 423: 1, 2, 3 Nu wij uiteengaan -
de Heer liep aan mijn hand. Zending en zegen.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,

in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Redactie: Alie van Krieken en Erika Teeuwen, e-mail: zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl of
zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur



http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
mailto:zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
mailto:zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl

De bloemen van zondag 1
oktober zijn voor de heer T. van der Kooi voor
zijn verjaardag.

Wel en Wee

Op 1 oktober zijn mevrouw N.J. van der Kooi -
van Tiel en mevrouw G. de Jong - Trouwborst
jarig.

Op 2 oktober is mevrouw G. Wagemakers - de
Groot jarig.

We wensen alle drie de dames een mooie
verjaardag toe en alle goeds en Gods liefde voor
het komende jaar.

KOFFIE
Beste mensen,

De laatste tijd is er na kerktijd gelukkig vaak
koffie zodat we met elkaar gezellig even na
kunnen praten over de dienst of over andere
zaken.

Hiervoor is veel belangstelling en het wordt het
zeker ook enorm gewaardeerd door heel veel
mensen.

Vaak zien we echter dezelfde gezichten in de
keuken die ervoor dat dit zorgen dit gezellige
moment er kan zijn. Hoe mooi zou het zijn iets
meer mensen zich op zouden geven om ook eens
koffie te maken.

Komende zondag hangt er weer een lege lijst op
het bord bij het buffet.

We hopen dat de lijst heel snel goed gevuld zal
zijn zodat we iedere zondag even een bakkie
kunnen blijven drinken.

Hartelijke groet,
José Lankhaar

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift
in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om
geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 1 oktober 2023

1ste Kerk en Israél

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk
en Israél overmaken op rek.nr.
NL10RABO0333800737

2de Diaconie,

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v.
diaconie overmaken op rek.nr.
NL63RAB0O033380065 Of scan de QR
code voor collecte 2

De Diaconie

Voedselbank
Het product voor oktober is tandpasta.

U kunt de producten weer in de kerk
inleveren.

Ook de schuur van Arie de Paauw,
Joh. Vermeerstraat 21, blijft een inzamelpunt.



“Samen Zingen”
Krimpen a/d lJssel
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Collecte t.b.v. Open Doors Toegang gratis
GRATIS PARKEREN OP HET TERREIN TEGENOVER DE KERK

God in de klimaatcrisis

Datum: 11 oktober 2023

Aanvangstijd: 20:00

Locatie: Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
Graag opgeven via Ellen@rway.nl

Gezien het succes van de eerdere avond over God in de supermarkt, wordt er ook dit seizoen weer een
workshop georganiseerd. De laatste jaren wordt steeds duidelijker welke impact wij hebben op Gods
prachtige schepping. Ons afval stroomt door de rivieren en oceanen, de biodiversiteit holt achteruit en de
klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar. We kunnen er niet meer onderuit om anders te gaan leven. Niet
alleen voor de dieren en planten of de generaties na ons, maar ook voor de meest kwetsbaren op de wereld
die nu al het hards geraakt worden. Wat kan je doen? Welke keuzes maken verschil en heeft het nog wel
zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt? En hoe houd je de hoop vast? God in de klimaatcrisis: een
interactieve workshop over zinvol handelen.

Alfred Slomp neemt ons mee naar de vraag hoe je hoop houdt in een snel veranderende wereld. Welke
duurzame keuzes maken nu echt verschil voor het klimaat? En hoe brengen we met elkaar een duurzame
beweging op gang?




