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Meditatief 
 
Steeds meer lege plekken in de kerk, in onze 
familie, op ons werk, er worden koffers en 
rugzakken gepakt, auto en caravans 
klaargemaakt, het is voor velen het begin van de 
vakantietijd. Wat heerlijk om te kunnen gaan en 
nieuwe dingen ontdekken, tot rust komen, andere 
mensen ontmoeten. Maar ook fijn als dat vanuit 
eigen huis zo ervaren kan worden. Of u thuisblijft 
of weggaat, ik wens u allen een mooie, 
inspirerende en ontspannen zomer toe. Lieve 
groeten van Alie van Krieken. 
 
Als wij op reis gaan, God, 
is het, of wij een beetje anders worden: 
wij worden mensen met tijd en ruimte voor 
plezier, 
wij zullen blij zijn met de vrijheid om ons heen; 
genieten van een ander landschap, 
onbekende steden en haast vergeten stilte. 
Soms zullen wij maar klein zijn 
in al die vrije tijd, die verre ruimte, 
en het gescheiden zijn van 
wie en wat vertrouwd is in ons leven. 
 
Ook als wij blijven en niet gaan, 
is het of wij een beetje anders worden. 
De veiligheid in onze huizen, 
de kleine en vertrouwde dingen die ons lief zijn, 
staan dan zo helder ons voor ogen. 
Maar ook de vrees van nóóit meer weg, 
van achterblijven en alleen gelaten zijn; 
de vraag, of wie op reis ging, 
terug zal keren. 
 
Doe ons dan tijd ervaren, 
die boven elke tijd van afscheid 
en van terugkeer staat: 
uw tijd, die ons bijeenhoudt, die 
ons en àlle leven draagt. 
 
En geef ons rust wanneer wij blijven 
en rust wanneer wij gaan, 
omdat wij altijd weer 
terug zullen keren rond uw naam, 
uw tafel en uw brood en wijn. 
 
 

 
Gij, die alle sterren houdt 
in uw hand gevat, 
behoed ons 
in de troost en liefde van uw Geest, 
de vrijheid en de blijdschap van uw aanwezig-
zijn, 
de diepe vreugde om uw zegen op ons leven 
(Uit: Vogel van de troost – Fum van den Ham) 
 

Orde van dienst 19 mei 2024   

 
In deze feestelijke dienst gaat onze pastoraal 
medewerkster Ester van Dijk voor. Muzikale 
medewerking wordt verleend door Elise Kreuk-de 
Heer, orgel, en de cantorij. Er is 
kindernevendienst. We wensen elkaar een 
bevlogen dienst toe, waardoor we begeesterd de 
komende week tegemoet kunnen gaan. 
 
Voor de dienst: NLB 699, couplet 1 en 3 cantorij, 
2 en 4 allen O Pinksterdag, paasfeest in ’t goud – 
Welkom - Aanvangslied NLB 668 Halleluja! Adem 
van God, antifoon bij Psalm 68, door de cantorij; 
Psalm 68 vers 2 en 7 Draag op een lied aan Hem 
gewijd (allen); antifoon door de cantorij - Stil 
gebed - Votum en groet - 681 Veni sancte Spiritus 
/ Geest van God kom over ons - Verootmoediging 
of Kyriëgebed – Zingen NLB 340b 
Geloofsbelijdenis – Glorialied: NLB 686: 1, 2 en 3 
De Geest des Heren heeft een nieuw begin 
gemaakt - Gebed voor de opening van de Schrift 
– Kindermoment; zingen: Vuur in mijn hart (Elly 
en Rikkert); de kinderen gaan naar de 
nevendienst; zingen: Wij gaan voor even uit 
elkaar – Eerste Schriftlezing: Johannes 14: 15-20 
– Zingen: NLB 680: 1 en 3 Kom, heilige Geest, Gij 
vogel Gods - Tweede Schriftlezing: Handelingen 
2:1-13 – Zingen: NLB 687: 2 en 3 Wij leven van 
de wind – Preek - 693 Wij vieren vandaag het 
feest (vierstemmige canon, samen met de 
cantorij) - Danken en bidden – Aandacht voor de 
collecten - Slotlied: NLB 672: 1, 2, 6 en 7 Komt 
laat ons deze dag – Zegen met gezongen Amen. 
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Wel en wee 

Chris Dekker moet aanstaande dinsdag 
geopereerd worden aan zijn oor. Het gaat om een 
operatie onder narcose waarbij een 
cholesteatoom zal worden verwijderd. Hij vindt dit 
best heel spannend. We wensen hem veel sterkte 
en beterschap.  
Aanstaande zondag zal er iets lekkers voor hem 
klaar liggen bij de bloemen als groet van de 
gemeente. 
 
De heer Jan Klerk ligt sinds vrijdag 10 mei in het 
IJssellandziekenhuis. De bacterie, die de 
veroorzaker was van de ontsteking bij zijn 
heupprothese, is nog niet uit zijn lichaam. 
Daarom is er een PICC Katheter (centrale 
infuuslijn via bovenarm) geplaatst. Daarmee kan 
ook thuis antibiotica worden toegediend. Het 
blijkt een weinig voorkomende bacterie te zijn. 
Afgelopen donderdag werd pas duidelijk welke 
het is. Daardoor kan de juiste medicatie worden 
ingezet. Als die voorradig is en als er bij de 
thuiszorg ruimte is om te helpen bij het 
toedienen, mag hij vrijdag de 17e, vandaag dus, 
naar huis. We wensen hem en zijn vrouw sterkte, 
geduld en goede moed. 
 
Op 23 mei is mevrouw J. Voogt - Hordijk jarig en 
op 24 mei de heer P.J. Landman. We wensen hen 
beiden een fijne dag en een mooi nieuw 
levensjaar. 
 
In deze periode worden weer examens gemaakt. 
We wensen alle examenkandidaten veel sterkte 
en de nodige rust om alles tot een goed einde te 
brengen. 

 

Voedselbank  
 
Het product voor mei is pindakaas 
 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

 De bloemen van  

zondag 19 mei zijn voor de heer J. v.d. 

Vrie, als dank. 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw 
gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 19 mei 

1ste Protestantse kerk: missionair werk 

Op social media, waar jongeren veel tijd aan 
besteden, is maar weinig zichtbaar van God. 
Met interessante en inspirerende video’s, 
christelijke rolmodellen en vriendschappen 
laat Move Community op social media zien 
wat het betekent om te geloven in God. Hoe 
meer jongeren in hun social media gebruik 
meekrijgen van wie God is in deze wereld, 
hoe belangrijker het geloof voor hen wordt. 
De Protestantse Kerk ondersteunt 
organisaties zoals Move Community die 
geloof en jongeren met elkaar verbindt. We 
bevelen de collecte van harte bij je aan. 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Missionair werk overmaken op rek.nr.  
NL10 RABO 0333 8007 37  

Of scan de QR code voor collecte 1  

  

2de Kerk 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk  
overmaken op rek.nr.  
NL63 RABO 0333 8006 56 

Of scan de QR code voor collecte 2 

      

De diaconie 



3 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bloemschikking voor Pinksteren. 
 
Drie rode rozen symbool 
voor Vader, Zoon en Geest. 
De oranje bloemen 
en de Aronskelken 
staan voor de vuurtongen 
van de uitstorting 
van de Heilige Geest. 
  
Neergaande lijnen 
als verwijzing 
naar de uitstorting van de Geest. 
  
Gekleurde linten 
als verwijzing 
naar de verschillende talen 
waarin mensen spraken. 
 

 
  
 

 
 
 
 
Oproep 
Iedere week wordt onze kerk schoongemaakt 
door een koppel van twee gemeenteleden. 
Er zijn zes koppels, dus iedereen is ongeveer één 
keer in de zes weken aan de beurt.  
Per keer kost dit ongeveer 1,5 à 2 uur tijd. In 
overleg met de schoonmaakpartner gebeurt dit 
meestal op vrijdag of zaterdag. 
Nu is één van de schoonmakers vanwege 
gezondheidsredenen een poosje uit de roulatie. 
Daarom vragen we via deze weg: wie wil dit van  
hem overnemen? 
Natuurlijk zijn nieuwe mensen sowieso welkom 
om het team te komen versterken of te fungeren 
als mogelijke algemene inval :-) 
Vanuit de gedachte: met elkaar zijn we kerk, zou  
het heel fijn zijn als hier meerdere reacties op  
komen! 
 
 
 
 
 

Nacht van het Gebed 
 
In de nacht van 31 mei tot 1 juni 2024 
organiseert Open Doors 
(https://www.opendoors.nl) de Nacht van het 
Gebed. Gedurende de nacht komen 
Christenen bij elkaar, om voor de vervolgde 
kerk te bidden. Open Doors werkt met een 
programma, waar een korte film met 
informatie en gebedspunten van een land 
gekeken wordt. Daarna wordt in groepjes 
voor de vervolgde Christenen gebeden. 
 
In Krimpen aan de Lek nodigt de gemeente 
“Er is leven in het woord” iedereen uit, om 
mee te doen met de Nacht van het Gebed, die 
een hart voor bidden en de vervolgde Christen 
heeft. Het is ook mogelijk, om alleen een 
gedeelte van de nacht erbij te zijn. Opgeven 
is niet nodig. 
 
Nacht van het Gebed 
31.5.-1.6.2024 
22:00-05:00uur 
Gebouw Shalom, Admiraal de Ruyterstraat 10 
te Krimpen aan de Lek 
 
Voor vragen bel of app met de Gemeente:  
06-42423579 
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Examenkandidaten 
 

In deze spannende tijd van examens 
willen we als gemeente ook met hen 
meeleven. Weet u iemand die examen 
doet of hoopt af te studeren?  
Geef het door aan Rianne de 
Kwaadsteniet (06-81141024) 
 
 

 
 

 
 

Samenwijzer 
 

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
voor SamenWijzer 39.7 over de periode 
2 juni t/m 14 juli 2024 uiterlijk zondag 26 mei 
2024 bij de redactie in te leveren.” 
 
 
 
 

TALENTENVEILING 19 september 2024 
 

 

TALENTENVEILING 19 september 2024  

Het doel 

Waarom organiseren we een talentenveiling? Allereerst natuurlijk om de onderlinge 
saamhorigheid tussen onze gemeenteleden te versterken, maar uiteraard ook voor een goed 
doel: onze eigen kerk en een goed doel buiten de kerk, namelijk de weggeefkast van Marielle 
Luijt en alles wat daaraan vast zit, zoals tassen met voedingsmiddelen die wekelijks door haar 
worden uitgedeeld aan gezinnen die onder de armoedegrens leven in de Krimpenerwaard. U 
kent de weggeefkast aan de Dorpsstraat vast wel. Er zijn voedsel en verzorgingsproducten, 
maar ook kleding, schoenen, dekbedhoezen en handdoeken. Samen met de kerkenraad zijn 
wij van mening dat dit een goed doel is waarvoor we ons willen inspannen. In één van de 
volgende stukjes zullen we er nog wat uitgebreider op ingaan. 

We horen van diverse mensen dat zij al heel hard aan het nadenken zijn over de talenten die 
zij willen aanbieden op de talentenveiling. Dat vinden we natuurlijk super fijn! Binnenkort 
zullen wij u voorbeelden geven van de talenten die u zou kunnen aanbieden en dan vertellen 
wij ook hoe ze kunnen worden aangeboden. Wilt u uw talent gebruiken om onze commissie te 
komen versterken? Graag! Meld u daarvoor alstublieft meteen aan bij één van de 
commissieleden. 

Voor al uw reacties en vragen kunt u terecht bij de leden van de commissie: Gera Spruijt, 
Caroline de Jong, Marcel Lankhaar, Cobie Nieuwenhuizen, Ruud van Mastrigt en Els van 
Westen. 


